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TAURUS AVM'DE * 


Belma Keskin Oziç ve des Tozlu Sizin İçin Alışveriş mi iz 


Mi N RC Sanat Galerisi, 
/4 20. Yıl Onuruna 


gn ©) BilkentCenter'da 
NİZ A Müzayede Düzenliyor 


Life Dergi Moda Servisi olarak 


her ay bir ünlü ile Taurus'ta alışveriş yapıyor, AR Garaj 55 e lezzete 
deneyimlerimizi sizinle paylaşıyoruz. 


açılan kapı * 


Çınar Kasrı'nda 
Romantik Gece 
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Doktorun 
Prof. Dr. Mehmet Ali Şehirlioğl Seyir 
Prof. Dr. Nilüfer Tülin Polat Defteri: 


Doç. Dr. Ozan Bitik 

Op. Dr. Ergin Işık 

Op. Dr. Müge Aksoy 

Dr. Ceyhun Nuri 

Dr. Devrim Gürsoy 

Dr. Dt. Özlem Sezgin Çınar 
Dt. Kemal Tüzün Gelgel 


Halistatt 


Dyt. Sevil Dilara Günaldı 
Gİ PetLove 
Bikap Rüzgar 
ig N ACTOR STUDIO 
,» Ankara'da Sanatın Kalbi 


0ZGÜR 
AKSUNA 


Pizzall Forno'da 


JW MARRIOTT. 


ANKARA da 


“Çocukları Etkin Dinlemek 
Neden Önemli?” 
Sorusunun Yanıtını 

Dr. Özgün Özmen 

Sizin İçin Veriyor. 


GÜVEN HASTANESİ 


Ayak Sağlığı Merkezi 
Çayyolu Kampüsü'nde 
Açıldı 


Emek mahallesi Bosna Hersek Caddesi No:20 Çankaya Ankara / 0312 2128031 
pheru&pheru.com 


(f) /Pherucoffee 


Küçük bir ad 

göl kıyısında kamp yap Ge 

mak için gereken her şey bâ 
ANKAmall'da. 
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WWw.duayenmobilya.com 


Ankara Siteler 0312 351 1011 | İstanbul Modoko 0216 314 2355 | İzmir Narlıdere 0232 464 2328 | Kayseri 0312 224 7400 | Samsun 
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0362 266 5555 | Antalya Alanya 0242 515 0444 | Mersin 0324 999 0121 COUNTRY MOBİLYA 
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.CAKRA 


Filistin Cd. 43/A Çankaya/Ankara 


312 447 77 72 
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Deşign- 


Soie Design'da başka hiçbir yerde olmayan kıyafet, aksesuar, tasarım ve ev ürünlerini 
bulabilir, tek olmanın keyfini çıkartabilirsiniz. Soie Design, kişiye özel tasarımlarıyla 
sizi eşsiz kılar. Birbirinden şık koleksiyonlarla eşsiz tasarımlar sunan Soie Design, rengarenk kıyafetler, aksesuarlar, çantalar, ev aksesuarları ile adeta bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. 
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CON ndğ.com morhipo o ğgiim 


Telefon:312 448 3434 GSM:505 345 34 34 Kırçiceği Sokak Numara: 5/3 GOP - Ankara 
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Sağlık 
burada. 


Sağlıklı ve lezzetli diyet yemekleri 
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www.fitbon.net 
fitbonGefitbon.net 


FiKRiALEM 


Kuleli Sokak No.32 G.O.P - Ankara 


ET /trilyerestoran 


www.trilye.com.ir 


0312 4471200 


RILYZ2 


RESTAURANT 


balık ye, 


için 


“Sağlık 


balık için Trilye” 


radamlari.com 
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www.cankayayasamhastanesi.com 
/cankayayasamhastanesi 
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Yaşamı Önemsiyoruz 


Kadın Doğum Bölümümüzle 
Yeni Umutlarımızı Yaşamla buluşturuyoruz. 


LA 


Birlik Mahallesi Şehit Kurbani Akboğa Sokak (Eski 4.cadde) No:26 Çankaya/Ankara 
info©cankayayasamhastanesi.com T. (0312) 496 5151 F. (0312) 496 5051 
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Ankara İçin Sanat ve Parti Vakti 


Şehrin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi için bahar ayları hareketli geçecek! 

20 yıldır aralıksız piyasada olan dergimiz 4 Nisan'da #BirlikteGüzel temalı parti verecek. 
13-15 Mart tarihlerinde ise şehrin en büyük uluslararası sanat fuarı ArtAnkara'ya sponsor 
oluyor... 


Şehrin en eski ve çok okunan yayını olan Ankara Life Dergisi, geleneksel olarak yılda 
iki defa düzenlediği partilerin ilki için geçen sene olduğu gibi bu sene de Bis by New 
Castle'da olacak. Partide bu sene şahsen de büyük hayranı olduğum Necati ve Saykolar 
sahne alacak. Öncesindeyse DJ performansıyla Hakan Abdik'i dinleyeceğiz. Geçen sene 
1500 civarı katılımın sağlandığı bu çok özel partinin fotoğraflarını aynı ay Ankara Life 
Dergisi'nde görebileceksiniz. 


Bildiğiniz gibi Ankara Life Dergisi olarak 
Türkiye'de sanata ve sanatçıya en çok destek 
veren yayın kuruluşlarının başında geliyoruz. 
Hatta birçok ulusal hatta uluslararası yayını 
dahi geride bıraktığımız söylenebilir. Hal böyle 
olunca bu alana ayırdığımız ilgi gün geçtikçe 
artıyor. Şahsen benim için de yeri ayrı olan Art 
Ankara Plastik Sanatlar Fuarı bu sene dördüncü organizasyonunu düzenliyor. Her yıl olduğu 
gibi 2018'de de Ankara Congressium'da gerçekleşecek fuarda sponsoruz. Dergimiz içindeki geniş resim ve heykel koleksiyonumuzu da 
sergileyeceğiz. Mutlaka bekleriz... 


kkk 


Bildiğiniz gibi şehri yuva yapan yegane şey kıralım. Fuar boyunca hem bizim dergi- 
içinde yaşadıklarınız ve ona ruhunu veren sa- nin koleksiyonunu sergileyeceğiz, hem 
nat eserleridir, galerilerdir. İşte ArtAnkara bize de fotoğraf sergisi açacağız. 

şehri şehir yapacak bir fırsat sunuyor. Bakış 

açımızı genişletecek, ufkumuzu genişletecek Tüm fuar boyunca stantta olacağım. 
yerli ve yabancı ressamları, heykeltraşları evi- Gelmeden bana mail atarsanız muhakmize getiriyor. Ne kadar yoğun olursanız olun, kak karşılarım sizi. 

mutlaka ama mutlaka 13-15 Mart tarihleri arasında Congressium'daki Uluslararası ArtAn- Sevgiler 


kara Plastik Sanatlar Fuarı'na katılın... Hatta Ceorlar Kanlahli 


gelmişken beni de bulun çay içip iki lafın belini 
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Ah Şu Eski Şarkılar... 


Nostalji konserleri Ferda Anıl 
Yarkın'la muhteşem bir final yaptı 
ve ben artık yaşlandığımı çok 
daha iyi idrak ettim... 
Ankaralıları ünlü sanatçılar ve 
90'lı yılların unutulmaz şarkıları 
ile buluşturan ANKAmalI”'da, 
nostalji rüzgarları Ferda Anıl 
Yarkın'ın muhteşem konseriyle 
son buldu. Ve şunu gördüm 

ki artık eskisi gibi şarkılar 
yapamıyorlar. Sonra aynı şeyi 
annemin, babamın hatta rahmetli 
anneannemin söylediğini 
hatırladım. Ve görüm ki bazı 
şeyler gerçekten de değişmiyor. 
Kaçınılmaz son yaklaşıyor ve ben 
yaşlanıyorum... 


Rudyard 
Kipling 


Eğer kalp, sinir ve kasların 
eskidikten çok sonra bile 
işne yaramaya zorlayabilirsen ve kendinde 'dayan' 
diyen bir iradeden başka bir 
güç kalmadığı zaman dayanabilirsen; 


Eğer kalabalıklarda konuşup onurunu koruyabilirsen 
ya da krallarla gezip karakterini kaybetmezsen; 


Eğer ne düşmanların ne de 
sevgili dostların seni incit- 
MEZSE; 


Eğer aşırıya kaçmadan tüm 
insanları sevebilirsen; 


Eğer bir daha dönmeyecek 
olan dakikayı, altmış saniye- 
de koşarak doldurabilirsen; 
Yeryüzü ve üstündekiler senindir 

Ve dahası; sen bir “insan” 
olursun 

oğlum... 
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Vücudunuzun gösterdiği tepkiler, hayat kalitenizin ve sağlığınızın gözden 
geçirilmesi gerektiğini vurgulayan ibarelerdir. Fiziksel ve zihinsel gelişimin 
ana unsuru olan spor; yaşamınızı anlamlandırır. 
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KANTARCI MEDYA 
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Kantarcı Medya Grubu A.Ş.ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE 
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 


Sercan Kantarcı sercan ©l!ife.com.tr 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ Nüket Kantarcı nuketankaralife.com.ir 
YAZI İŞLERİ 
GENEL KOORDİNATÖR Sertaç Kantarcı sertaccDankaralife.com.tr 
GRAFİK TASARIM Sercan Kantarcı sercancDankaralife.com.tr 
EDİTÖR Mustafa Mümin mustafa.mumincankaralife.com.ir 
MUHABİR Berna Özsoy berna Dankaralife.com.ir 
Savaş Tan Uzak uzak Dankaralife.com.tr 
REDAKSIYON Bilgi Boyacıyan bilgi Dankaralife.com.tr 
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Oğuzhan Güzel guzel ©ankaralife.com.tr 
FOTOĞRAFLAR Samet Polat samet Gankaralife.com.tr 
Murat Bağcı murat ©ankaralife.com.tr 
Ferhat Bağcı ferhat Dankaralife.com.tr 
Aycan Aslan aycan ©ankaralife.com.tr 
Gökhan Gök gokhancDankaralife.com.tr 
Royal Color 
REKLAM SORUMLULARI Duygu Çakıcı duygu ©ankaralife.com.tr 
Pelin Taşpınar pelinankaralife.com.tr 
OKUR TEMSİLCİSİ Bilgi Tunçhoyacıyan bilgi Dankaralife.com.ir 
YAYIN KURULU Nurettin Özdebir, Hıfzı Kuruşa, Selçuk Karakaya, H. Kürşad Devecioğlu 
KATKIDA BULUNANLAR Süreyya Üzmez, Dr. Semih Süreyya Yazıcı, Hikmet Çetinkaya, Zerrin Tüfekçi, Semra Sancak, 
Oğuzcan Yeşilyaprak, Serkan Kızılbayır, Rasim Çakıcı, Üzgün Özmen, 
MATBAA HİZMETLERİ 


BASKI VE CTCP KALIP 


YAYIN TÜRÜ 


Pelin Matbaacılık 


İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 1514.Sokak No:28 Yenimahalle/Ankara 
Telefon: (0312) 395 25 BO nba) Faks: (0312) 395 25 84 


www.pelinofset.com.tr 


kak YEREL SÜRELİ 
YAYIN SÜRESİ AYLIK 
BASKI TARİHİ MART 2018 ğ 
DAĞITIM DUNYA SÜPER DAĞITIM A.Ş. 
YÖNETİM ADRESİ 
Ankara (Merkez) 


LİZBON CADDESİ (Eski 1065. Cadde) 38/13 KAT:2-3 ÖVEÇLER ÇANKAYA ANKARA 
FAKS: --90 312 473 9708 , E-POSTA: bilgi ©ankaralife.com.ir www.ankaralife.com.tr 
İstanbul Temsilciliği 


Avrupa Yakası: Beybi Giz Plaza Büyükdere Caddesi Meydan Sokak Numara:1 Kat :15 Maslak Şişli / İstanbul 
Anadolu Yakası: Akasya Rezidans Çeçen Sokak Acıbadem Kadıköy / İstanbul (0212 970 1383) 
” Uşak Temsilciliği 
Unalan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 14/B Uşak Merkez/Uşak (0276 227 7266) 
İzmir Temsilciliği | 
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Numara: 47 Kat:28 2809/2810 Bayraklı/İzmir (0212 970 1383) 


Ankara Life Kantarcı Medya Grubu A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Derginin isim ve yayın hakkı Kantarcı Medya Grubu A.Ş.'ye aittir. Dergide 
yayınlanan yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. Izinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 


Reklam sayfalarının içeriği ve markalar konusunda sorumluluk reklam verene aittir. 
Mart 2018 Sayı: 109 


TELEFON: 4-90 312 473 9702 (PBX) www.life.com.ir 


Kantarcı Medya Grubu A.Ş. ve Ankara Life Dergisi 
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TU 9 '0 İyi ju 
IN > | içi SASİYAN 
TÜGİK beye Kale 
üyesidir. 


Şehrin en çok okunan yayınlarından Ankara Life Dergisi'ni okuduktan sonra, henüz okumamış birine hediye edebilirsiniz. Çünkü bilgi halkındır. Ayrıca dergimizi okuduktan sonra geri 
dönüşüme göndermeniz geleceğimizi korumak için doğru bir adım olacaktır. Kantarcı Medya Grubu A.Ş., tüm okurlarını geleceğimiz için geri dönüşüme katkıda bulunmaya çağırıyor. 


REFLÜ CERRAHİSİ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ! 


Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla 
ağızda acı tat, göğüste yanma gibi şikayetlerle 
kendini gösteren reflü cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 
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GÜZEL 
B'KASAP 
HAMBURGER 
YAPSAYDI 
NASIL 
OLURDU? 


ÇOK YAKINDA! 


GÜZEL 
Kasap 


Mağaza: Yaşamkent Mahallesi, Besa Nova Plaza 3222. Cadde No: 16/17-18, Yaşamkent-Çankaya / Ankara 
Çiftlik: Eskişehir Yolu 25. km Yukarı Yurtçu Mah. Şehit Ali Köyü Yolu No: 110, Ankara 
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Kapak 


.. İçindekiler 
Röportajı 


Burak Kocamanygil 


Cemiyet 


Dilek Tozlu ile Woda 

Taurus AVM'de 

Sepa Sanat Açıldı 

Volkan Kozmetik'ten 

Saç Show ve Defilesi 

Çınar Kasrı'nda 

En Romantik Gece 

Tuna Balık Meze 
Fenerbahçeli Patronları Ağırladı 
Özdemir Exclusive'de 
Sevgililer Günü Partisi 
Ankara'da BİKAP Rüzgarı 
Güven Ayak Sağlığı Merkezi 
Açıldı 


ık 


Cerrahi Girişim Olmadan Gençliği 
Korumak Dr. Devrim Gürsoy 
Omurga Hastalıkları ve Tedavisi 
Prof. Dr. Mehmet Ali Şehirlioğlu 
Hashimato Hastalığını Ağırlaştıran 
Faktörler Dr. Ceyhun Nuri 

Yatak ve Savaş Yaraları Tedavileri 
Op. Dr. Ergin Işık 

Güler Yüzlü, Başarılı, Sempatik 

Dt. Dr. Kemal Tüzün Gelgel 
Ameliyattan Sonra Burun Ucum 
Düştü, Ne Yapmalıyım? 

Doç.Dr. Ozan Bitik 

Genital Estetik Op.Dr. Müge Aksoy 
Canlı Dişlerde Diş Beyazlatma 

Prof. Dr. Nilüfer Tülin Polat 
Diyette Aç Kalmak Yanlış 

Dyt. Sevil Dilara Günaldı 


Haber 


Başkent'te Bir Butik Otel 
Cadence Design Hotel 
Zerafet Çiftelerini Sevgililer 
Günü'nde Buluşturdu 


132 


Burcu&Tuğba Design 
Yasin Tıraş 

Genç Ve Başarılı Bir İşadamı 
Lezzetli Et Üretimi İle Nuh Et & Kasap 
Tuğba Yücel 

Saygı İle Büyütülen Çocuk 
Ahmet Erkan Oral 

İrem Koç Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
Gamze Uzun Sevdiklerinize 
“Serenat”ın En Güzel Yolu 


Makale 


102 


110 


Sanat 
58 


130 
136 


140 


Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu 
Centilmenlik Tüyoları-2 

Dr. Özgün Özmen 

Çocukları Etkin Dinlemek Neden 
Önemlidir? 


Sanatın Kalbi Actor Studio'da Atıyor 
RC'den 20. Yıl Onuruna Müzayede 
Resmin Ruhuna İnanan Ressam 
Alexander Uglov 

Mutfakta Biri Mi Var? 

Hikmet Çetinkaya 


Gurme 


70 


72 
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Özgür Aksuna ile 

İşimiz Gücümüz Yemek 

Mama Gusto'da Enfes Bir Gece 
Lezzete Açılan Kapı 

Garaj 55 

Serkan Kızılbayır ile O İş Bende 


Pet Love 


88 


Vet, Hkm.Tarkan Özvardar 
İşimiz Gücümüz Yemek 


BUTİKKONSERSALONU 


Nilgün sokak. Bağ Apartmanı Numara:14/2 Çankaya / Ankara 


infoWomozart-haus.com 


www.mozart-haus.com 


Ilgın Salman 05333697450 
Koray Okyay 0532 7098840 
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1989'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN 
GÜVENİN TEMSİLİ GELENEKSEL LEZZET, 
DÜNYA MUTFAĞI İLE BÜTÜNLEŞEREK 
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HİZMETİNİZDEYİZ... 


0312 2228383 
Bişkek caddesi, No: 62/A EMEK-ÇANKAYA/ANKARA 
() /sanliedessarestaurant 
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Yeni Sezon Ürünlerimizde 
Cazip Fiyatlar 
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İncek Bul : (© 
Migros Yanı İncek » ANKARA 4460 18 90 


» 
Seli 


İncek Bulvarı Çayyolu Kavşağı No: 374 İncek-Gölbaşı / ANKARA 
Tel: *90 312 460 18 90 Faks: *90 312 460 18 91 
bilgi ©dorukpeyzaj.com - dorukpeyzaj©hotmail.com 
www.dorukpeyzaj.com 
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4-Stella McCartney/Beymen 445TL 5-Di e sel / SPY 7 
7-Stella McCartney/Beymen 295TL 8-Dolce Gabbana/beyrmemesgpmyeTevu/Beymen 249 TL 
10-Bikkembergs/ b&g Store 559TL 11-Massimo Dutti 199TL 12-Dsguared2/Beymen 445TL 
13- Massimo Dutti 119TL 14-Massimo Dutti 249TL 


Hazırlayan: moi çocuk/ WWW.MOİCOCUK con 
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GRUP OTOMOTIV 
© SSANGYONG “Ankara Yetkili Bayii” 


Keyfini Sür... 


© Konya Yolu Mevlana Bulvarı Yıldırım Kule No: 221/121 Çankaya/Ankara 
Ct:03124900304-4900336 © www.boranoto.com borangrupotomotiv 
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1971'DEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞMEYEN LEZZET... 


© sencamkoftecisi Wwww.sencam.com.ir 444 1971 


MUTLU SONSUZLA 
BAŞLAYAN AŞK FİLMİNİZİN, 
BAŞ ROLÜNDE OLMAYA 
HAZIR MISINIZ? 


> > BEŞTEPE MAH, YAŞAM CAD. 7/6 AK PLAZA SÖĞÜTÜZÜ / ANKARA 
0312 219 20 60 - 0345 853 06 06 

e www.zerafetankara.com 

di Bİ ©) You / zerafetankara 


Başkentin Oo kalbi söğütözünde açılan ZERAFET 


ANKARA Balo Salonu olarak düğün ve organizasyon 
sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek istedik. 
Amacımız misafir ağırlamayı sanata dönüştürmektir. 
Estetik ve zarafetin buluştuğu, özel tasarımlar 
ve mimari dokunuşların izlerini bulabileceğiniz 
salonumuz yaklaşık 850 kişilik kapasiteye sahiptir. 


Alanında tecrübeli ve uzman olan mutfak ekibimiz ile 
Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetleri sunmayı 
amaçlıyoruz. Size ve davetlilerinize misafir ağırlama 
sanatını yaşatmayı amaç edindik . Sektördeki 20 
yılık tecrübe ve deneyimlerimiz bu konudaki en 
büyük güvenimizdir. 
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Belma Keskin Oziç ve 


Dilek Tozlu Taurus'ta 


KK: sosyal hayatının önemli isimlerinden Belma Keskin Oziç ile Dilek Koçak Tozlu, geçtiğimiz günlerde Taurus Alışveriş Merkezi'ndeydi. 
Gün boyu Taurus'ta vakit geçiren iki sıkı dost, sabah saatlerinde C'viz'de kahvaltıda buluştu. Mekanın enfes kahvaltı menüsü sonrası sabah kahvelerini yudumlayan Dilek Koçak Tozlu ve Belma 
Keskin Oziç, alışveriş rotasına Kemal Tanca ile 
başladı. 2018 kış sezonu mont ve yeleklere hayran 
kalan Tozlu ve Oziç, ardından Matmazel'den çanta aldılar. Oziç haftaya gerçekleşecek çok özel bir 
baloda kullanmak üzere şık bir clutch satın aldı. 
Dilek Koçak Tozlu ise günlük kullanımı için payetli 
bir çanta tercih etti. 


Haber: Berna Özsoy berna©ankaralife.com.tr 
Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©life.com.tr 
Aycan Aslan aycan ©life.com.tr 


ilek Koçak Tozlu ve Belma Keskin 

Oziç'i yakından tanıyanlar, ikisinin de 

tam bir kahve tutkunu olduğunu bilir. 
Hal böyle olunca, ister alışveriş olsun ister 
gündelik toplantılar ikisi için de sık ve kaliteli kahve molaları şart oluyor. Taurus Alışveriş Merkezi'nde de bu kural değişmedi. Oziç ve 
Tolzu, C'viz'de tam iki defa kahve molası verdi. 
Latte ve espresso içen ikili, ardından CEYO'ya 
geçti. Tozlu, CEYO'da kızı Duru için kışlık bot 
ve ayakkabı aldı. Oğlu Atlas için ise ev ayakkabısı aldı. Peki neden Taurus Alışveriş Merkezi? 


Bu sorunun yanıtını Belma keskin Oziç şu şekilde veriyor: 


“Taurus Alışveriş Merkezi, şehrin en iyi konuma sahip merkezi. Konya Yolu, Yüzüncü Yıl ve 
Çukurambar üçgeninde her aradığımı bulabildiğim, son derece elit bir alışveriş merkezi. 
Marka karması harika. Sonuç olarak da 
Taurus benim için alışverişin merkezi...” 


AnkaraLife Mart 2018 


4 HAFTA 5 ÜNLÜ 
MARTTA TAURUS'TA 


SÖYLEŞİ, İMZA GÜNÜ 
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lfecemiyet 


Sahipleri arasında ünlü moda 
yazarı ve sosyal medya fenomeni 
Dilek Koçak Tozlu'nun da olduğu 
SEPA Sanat Galerisi geçtiğimiz 
haftalarda Yıldız'da açıldı. 
Sektörün önde gelen isimlerinden 
Mira Koldaş'ın yönetiminde yeni 
sezona merhaba diyen galerinin 
açılış kokteyline sanat, iş, medya 
ve cemiyet dünyasından çok 
sayıda tanınmış isim katıldı. SEPA 
Sanat Galerisi'nde özellikle usta 


ve genç ressamların sergileri 
açılacak. 


Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan(©Dankaralife.com.tr 
Aycan Aslan aycan(Dankaralife.com.tr 


adece size Özel, 


Havalimanındaki özel güvenlik noktalarından vakit kaybetmeden geçecek, 30 gün boyunca 
otopark ve vale hizmetleri için ücret ödemeyecek, transfer hizmetinden yararlanabilecek, 
lounge'larda konforun keyfini çıkaracak, duty free'de indirimlerden yararlanabilecek, 
havalimanında vaktinizi kendinize ayırabilecek en önemlisi 

havalimanında benzersiz ayrıcalıklara sahip olacaksınız. 

Bu ayrıcalıklara sahip olmaya ne dersiniz? 


Havalimanında Ayrıcalığın Kartı 


©TAVPassport | fl h.eji 444 25 75 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


3 Şubat'ta düzenlenen, saç show ve defile sunumu ile 
1 renklenen Volkan Kozmetik ürünlerinin lansmanı birbirinden güzel sahne showları ile gerçekleşti. Lansmanda 
Volkan Kozmetik firma sahibi Volkan Çal piyasa ile ilgili 
değerlendirmeleri konuklara aktardı. 
Ankara'nın en gözde bayan saç tasarımcısı Levent Köksal'ın, 
birbirinden güzel saç modelleri ile sahneye çıkan manken- 


ler, Matris Saç Açıcı, Keune Color saç boyası ve Milk Shaini sergiledi. Saç tekniği uzmanı Yusuf 


ke saç bakım ürünleri 
lara, mankenlerin saçlarında kullanılan Vol- 


kan Kozmetik'e ait ürünlerin kullanımı ile ilgili ürün lans- 


ım harikası şık kıyafetleri ile 
oz Ajans'ın organize 


Çalışmada emeği geçen fotoğraf 
Eser Eroğlu, ve 5 İ 
nur Sakallı, backstage V 
manın bütünlüğüne büyü 
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fotoğraflar: Melike Gökçe 


SARAYBURNU — ALİÇ 
T:0212517 53 02 Kennedy Cad. İSTANBUL - T:0 212 257 27 43 Bebek Cad. İSTANBUL T:0212 531 35 93 Kadir Has Cad. İSTANBUL 


CİHANGİR APADOKYA 
T:0212 245 10 87 Cihangir İSTANBUL a 312 286 61 41 Çankaya ANKARA T:0384 511 66 95 Avanos NEVŞEHİR 


. . 
Sur Balık bir DORAK, iştirakidir. 


www.surbalik.com 
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ınar Kasrı'nda geleneksel hale gelen 
Sevgililer Günü Etkinliği, bu yıl da dolu 
içeriğiyle fark yarattı. Önceki yıllarda 
evlenen ve önümüzdeki yıl evlenecek tüm 
çiftlerini bir araya getiren Ankara'daki tek i : ai 
düğün mekanı olan Çınar Kasrı, bu yıl da göz 
doldurdu. 2018 düğün eğilimlerini konuşmak 
için çiftleri profosyonellerle buluşturan me- Süheyla 
kan o gece son derece kalabalıktı. Davetliler Buyrukçu 
bir taraftan Çınar Kasrı'nın lezzetli yemeklerini tadarken, diğer taraftan DJ Ahmet ile 
go'lar konseptinde gece geç saatlere kadar 
eğlendiler. Gecede Dr. Buğra Buyrukçu güzel 
bir yüze ve vücuda kavuşmanın sırlarını, kuaför Fikret Alıcı 2018 gelin saç modellerini, 
makyör Emre Turhal makyaj modasını, 


fotoğraflar: Samet Polat 
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Ankara Life Dergisi Fotoğraf Servisi Müdürü Oğuzhan Güzel fotoğraf çekiminde dikkat edilmesi gerekenleri, aile danışmanı 
Saadet Şen Öner uzun evliliğin sırlarını anlatırken, Nil Evgar'ın yaptığı gelinlik ve abiye defilesi de çok beğenildi. 
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n aktif spor odaklı iş 
dünyası sivil toplum kuruluşlarından Ankara Fenerbahçeli İşa- 
Derneği (AFİDER) geçtiğimiz 
Balık&Meze Restoran ?da 
Takımın ve kulübün geleceği hakkında toplantı yapan dernek 
aynı zamanda renkdaş olmanın 
yle çıkardı. 


yn e 


günlerde Tuna 
bir araya geldi. 


üyeleri, 
keyfini sohbetleri 
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lifecemiyet 
AYA'da Müzayede 


Türkiye'nin ilk ve tek Ukraynalı 
küratörü Yuliya Ergene, 
geçtiğimiz ay Dedeman 

Park Otel Levent içindeki , « â 
AYA Sanat Galerisi'nde A 
gerçekleştirdiği müzayede Kw 

ile göz doldurdu. İstanbul ve 

Ankara başta olmak üzere i Tamay Hediye 
birçok büyük kentten gelen Kılıç 
sanatseverlerle gerçekleşen 
müzayedede dünyanın önde 
gelen ressamlarına ait orijinal 
eserler alıcısıyla buluştu. 
Şahsına münhasır sunum 

şekli ve sempatik tavırlarıyla 
katılımcıların gönlünde taht 
kuran Ergene, ayda bir pazar 
günleri müzayede sunuyor... 


Fotoğraflar: Elif Gökçe elif(Dankaralife.com.tr 
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. DA DEVRİM GÜRSOY 
GERRAHI GİRİŞİM OLMADAN GENÇLİĞİ KORUMAK 


Estetik cerrahi, zamanın ve yer çekiminin insan vücudunda yarattığı istenmeyen etkilerden kurtulmak isteyenlerin arzularını gerçeğe dönüştürebilen ve toplumda yaygın şekilde bilinen bir tıp alanı. Diğer taraftan, son dönemlerde adından 

sık sık söz ettiren medikal estetik dünyasında teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak herhangi bir kesi gereksini- 

mi olmadan cilde ve cilt altı dokulara müdahale edebilmek de mümkün. Cilt deformasyonlarını önleyici ve toparlayıcı 

amaçlı gerçekleştirilen yöntemlerle gençliğin muhafaza edilmesini sağlayan medikal estetik tekniklerini Medikal Estetik 
Hekimi Dr. Devrim Gürsoy anlattı. 


Cilt neden yaşlanıyor? 
Öncelikle cildin altına bakarak başlayalım. Kemik dokumuz, kas 
dokumuz ve yağ dokumuz var. Bunlar temel çatıyı oluşturuyorlar. 


Bu katmanların üzerinde ise cildimiz var. Zaman içerisinde kemik 
doku, kas doku ve yağ doku hacim kaybetmeye başlıyor. Bu dokularda yaşadığımız hacim azalması birinci değişikliğimiz. İkinci 
değişiklikte ise üzerindeki kılıf yani cilt dokusu da bir miktar gevşemeye başlıyor. Hacim kaybının ve yer çekiminin etkisi bir araya 
geldiği zaman da yüzün doğal ve üçgene yakın yapısı dörtgene ve 
ters üçgene doğru evrilmeye başlıyor. 


Cildin deformasyona uğradığı nasıl anlaşılır? 

Kişiler hacim kaybının iki temel belirtisini aynada görebilir. Birincisi göz altı mesafesinin uzamasıyla, yani yanakların aşağıya düşmesiyle başlıyor. İkinci belirti ise özellikle yüz köşelerimizdeki 
birikimin artmasıyla kendisini gösteriyor. Dolayısıyla bu belirtileri 
gidermek için bu bileşenlerden hangisinde deformasyon oluşma- 
ya başladıysa oradan başlayarak sürece müdahale etmek mantıklı 
olacaktır. 


Yapılacak uygulamalara nasıl karar veriliyor? 

Uygulanacak yöntemleri tabii ki hastanın yapısal özellikleri ve ihtiyaçları belirliyor. Örneğin, bir hastamız geldi, öncelikle cildinin ve 
yüz şeklinin avantajlarını ve dezavantajlarını tespit ediyoruz. 


Diyelim ki ciltte bir miktar elastikiyet kaybı var ama hasta avantajlı 
olarak çok ağır bir cilt yapısına sahip değil. Yanı, cildi toplamak için 
yaptığımız işlemlerden fayda göreceğimiz tarzda bir yüz şeklimiz 
ve cilt özelliğimiz var. Yine de dokunun cilt altına koyacağımız ipleri, dolgu içeriğini dahi iyi tutabilmesi için biraz hazırlanması gerekiyor. Cilt biraz sıkılaşmalı ki altına koyduğumuz destek de istedi- 
Şimiz şekli oluşturma konusunda bize fayda sağlayabilsin. 


Birinci aşamada cilt elastikiyetini arttırmak için en fazla fayda gördüğümüz, yani yapılıp da etkisi görülen işlem altın iğne fraksiyonel radyofrekans olarak adlandırdığımız uygulama. Yöntem, cildin 
alt tabakasında sütun olarak milimetrik ardışık berelenmelere yol 
açıyor, bu da ciltte bir doku iyileşmesi meydana getiriyor. Ayrıca 
dokuda yeni kolajen sentez etmesi söz konusu oluyor, dolayısıyla 
uygulama sonrası elimize gelen cilt biraz daha sıkılaşmış duruma 
geliyor. Uygulama kemik dokuyla cilt dokusu arasında kalan bölge- 


ÖZEL MAYASENTE 
POLİKLİNİĞİ 


nin sıkılaşmasını ve mesafesinin kısalmasını sağlıyor. Bu sayede 
de altına koyduğumuz materyal ile dokuyu daha fazla toparlamak 
mümkün hale geliyor. 


Sonrasında cilt nasıl bir uygulama ile toparlanıyor? 
Kliniğimizde kolon-kiriş-çimento dediğimiz bir uygulama tekniğimiz var. Ameliyatsız iple cilt germe ve dolgu uygulamalarının kombine edildiği bir teknik. “Balıksırtı” diye tabir ettiğimiz ipleri yüzün aşağı ve öne doğru yer değişikliğine uğradığı alanlarda, yukarı 
ve dışa doğru dokuyu toparlayacak şekilde ışınsal tarzda cilt altına 
yerleştiriyoruz. Bunlar yapıyı kaldıracak kolonlarımız oluyor. 


Kolonların arasına hem kolonların sağlamlaşması için hem de dokudaki kolajen sentezini artırmak için örümcek ağ ya da altın iplik 
denilen ipleri kolon iplerine dik olacak şekilde cilt altına yerleştiriyoruz. Üçüncü aşamada, temel şekli veren anatomik yapıyı oluşturma noktasında da elmacık hattı ve çene bölgesinde az miktarda 
dolgu kullanıyoruz. 


Boyun bölgesindeki sarkmalara nasıl bir çözüm sunuluyor? 
Boyuna da aynı şekilde iplik uygulaması yapılabilir ama normalde 
ideal olanı önce yüzü toparlayıp boyun uygulamasını bir sonraki 
adıma bırakmaktır. Çünkü yüzdeki deformasyon boyundaki sarkmanın 9630-40 nedenidir. Yani yüz bölgesinde yaşanan düşme bir 
miktar boyuna da sirayet eder. Yüzü topladığımız zaman boyun 
bölgesini de bir miktar toparlamış oluyoruz. Tabii ki bu yaptığımız 
tümüyle bir boyun uygulaması olmuyor ve yüzde memnun kaldığımız noktaya geldikten sonra ilerleyen adımda boyun bölgesine de 
işlem yapıyoruz. 


Ama boyun bölgesine yapılacak işlemin niteliğini ve yoğunluğunu azaltıcı bir süreç olarak ilk hedefimiz yüzü toparlayabildiğimiz 
kadar toparlamak ve bunun boyundaki olumlu etkisini gözlemledikten sonra boyunda da aynı işlemi yapmak. Boyun bölgesinde 
doğrudan anatomik olarak ipin üzerine taşıyabileceğimiz sert anatomik yapılar yok o yüzden de boyunda orta hattan iki yana doğru 
kemik üzerine gelecek şekilde dokuyu iplerle kaldırıyoruz. 


Boyun bölgesindeki avantaj boyun derisi ince olduğu için toparlanmasının daha belirgin olmasıdır. Bu da cerrahi dışı işlemle olabilecek maksimum yüz güldürücü nokta sayılabilir çünkü boyun bölgesinde cerrahi işlemde bile toparlanma cildin elverdiği ölçüde olur. 


Adres: Kızılırmak Mh. 1426. Cd. 22/C Ankara Tel: (0312) 286 01 58 e-posta: infoamayasante.com.tr 


Wwww.mayasante.com.tr 


Ankara'nın en başarılı ve en saygın güzellik sa- 


lonlarından Özdemir Exclusive, geçtiğimiz ay 
düzenlediği sevgililer günü partisiyle büyük ses 
getirdi. Ankara cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte salon kurucularından 
Meri ve Ahmet Arif Özdemir tüm misafirleriyle 


oldukça yakından ilgilendi. 


fotoğraflar: Gökhan Gök 
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parklevent&ödedeman.com 


İstanbul'u keşfetmek için 
rehbere ihtiyacınız yok... 


PARK DEDEMAN Levent'teyseniz, İstanbul'u keşfetmek için doğru 
yerdesiniz. Merkezi konumuyla gitmek istediğiniz yere ulaşım 
hem çok kolay hem de çok hızlı. Şehri keşfetmeye kalbinden başlayın. 


PARK 
DEDEMAN 


LEVENT : İSTANBUL 


lifecemiyia! 
ANKARA'DA BİKAP RÜZGARI 


Başarılı İş Kadınları 
Platformu (BİKAP) ikinci 

kez Ankaralılarla buluştu. 

JW Mariott Ankara'da 
düzenlenen ünlü isimlerin 
katıldığı alışveriş ve eğlence 
şenliğinde Ankaralılar 
doyasıya alışverişin keyfini 
çıkardı. BIKAP tarafından 
gerçekleştirilen Ankara'daki 
alışveriş şenliği yine alışveriş 
ile sosyal sorumluluğu bir 
araya getirerek güzel bir 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Kapı girişinden elde edilen 
gelirin Mehmetçik Vakfı'na 
bağışlandığı şenliğe Ankaralı 
hanımlar yoğun ilgi gösterdi. 
Ankara'daki Bikap Alışveriş 
Şenliği'nde kendi ruj 
markasıyla yer alan Ivana 
Sert'e Ankaralı hanımlar büyük 
ilgi gösterdi. Ivana Sert de bu 
ilgiyi karşılıksız bırakmayarak 
ürünlerini satın alıp kendisiyle 
fotoğraf çektirmek için sıraya 
girenlerin rujlarını kendisi 
sürdü. 


Işıl Reçber'in Standına İlgi 


Ankaralıların yoğun ilgi 
gösterdiği isimlerin başında 
gelen Işıl Reçber de yeni 
çıkardığı parfüm markası 
ile şenlikte yer aldı. 
Ankaralılar güzelliği ile 
dikkat çeken Işıl Reçber'in 
standının önünde sıraya 
girdi. Bikap'ta yer alan Bilge 
Kuru, Öznur Yakın, Rabia 
Kurşun, Esra İnceefe, Nida 
Bulut, Yasemin Gazanker, 
Ayşe Yıldız, Aypen Telci, 
Fulya Gündoğdu ve Nazlı- 
Kubilay Şenyiğit gibi isimler 
de şenliği gezmeye gelenler 
tarafından büyük ilgi gördü. 


Elif Gönlüm, Melda Aksu, | 
Fulya Gündoğdu'nun | 
standları da kendileriyle 
fotoğraf çektirmek 

isteyen hayranlarıyla 

doldu taştı. Ankara Valisi 
Ercan Topaca'nın eşi 

Ayşe Sevim Topaca'nın da 
katıldığı Bikap Alışveriş 
Şenliği, Ankaralılara yine 
unutulmaz bir gün yaşattı. 
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Açık ve kapalı alanlarda Bayanlara Özel Günler (Kapalı ve Açık Bahçede) 


çocuk doğum günü parti ve organizasyonu İş Sonrası Partiler 

Temalı Doğum Günü Şirket Motivasyon Toplantıları 

Baby Shower Yılbaşı ve 23 Nisan Kutlamaları Balon Süsleme 
Parti Malzemeleri ve Helyum Uçan Balon Yetişkin ve Genç Doğum Günü Partileri 


Ahmet Taner Kışlalı Mh. Park Cd. 2866. Sk. 29/B Çankaya/Ankara 
Tel: 490 (312) 240 19 79 


www.bipartyhouse.com 


Düğün sezonu yaklaşmışken yavaş yavaş bahar düğünleri de 
başladı. Gelin ve damatların bu tatlı telaşında ailelerinin yanında elbette en büyük desteği veren organizasyon şirketleri 
olmaya başladı. Organizasyon alanından masa süslemelerine, 
menü seçimlerimden mekan seçimlerine kadar her şeyi organizasyon şirketlerine bırakan gelin ve damatlara sadece dü- © 
günlerinin keyfini çıkarmak kalıyor. Mutluluklarını yaşayan < 
çiftlerden biri de 24 Şubat'ta Romaantik Wedding&Event'in .Ş 
hazırladığı rüya gibi bir organizasyonla dünya evine giren Ayça :Ş 
Narlı ve Doğukan Berkman çiftiydi. Çiftin düğünüyle alakalı N 
her şeyiyle ilgilenen Romaantik Wedding&Event, davetlilerden de büyük beğeni aldı. Çiftin romantik dansıyla başlayan 
düğün, pasta kesimi ve davetlilerin eğlencesiyle gecenin geç 
saatlerine kadar devam etti. Romaantik Wedding&Event sahibi Tuncay Uğur da düğünde organizasyonun işleyişiyle yakından ilgilendi. Yeni evli çift ve ailesi bu güzel geceyi içlerine 


sindiği gibi hazırladıkları için Tuncay Bey'e gece sonunda te- o * 4 & 


ları gözlerinden okundu. Düğünde çiftin akrabaları ve sevenleri çiftin mutluluğunu paylaşmak için oradalardı. Organizasyon 
sonrasında Ayça ve Doğukan çifti balayına doğru yol aldılar. 
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şekkürlerini iletti. Yeni evli çift Ayça ve Doğukan'ın mutluluk- it 
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RAKİPSİZ GÜVEN 


Ankara'daki İlk ve Tek 


PCI-DSS Sertifikalı 


Veri Merkezi 


Cloud Power 


1.T. 
Telecom 
V e (| Datacenter 
7x24 PROFESYONEL SERVİS VeriTeknik 


Tamamı Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun teknik ekip ile 77x24 kesintisiz teknik destek. 


OPERATORDEN BAGIMSIZ 
Toplam 3 adet 10 Gbit fiber hat ile Ankarada emsalsiz altyapı. Multihome BGP 
ve Bursa Disaster Merkezi. 


TSM DENEYIMI 

TSM, Dış Hizmet Sağlayıcılığı, e-Fatura, 
KEP, Disaster ve Yük dengeleme gibi 
ileri düzey konularda deneyimli kadro. 


DEĞİŞMEYEN PERSONEL 
Size her telefon edişinizde tekrar tanışma faslı yaşatmayan sabit kadro. 


2004 yılından bu yana Veri Merkezi hizmetlerini 
mühendislik yaklaşımı ile vermektedir. 


İş sürekliliği objektifi altında, sürdürülebilirlik, felaketten 
kurtarma, yük dengeleme ve yük paylaşımı konularında 
uzmanlaşmıştır. 


BİRÇOK NEDENİNİZ VAR 


Mesleki Sorumluluk Sigortası, PCI-DSS 3.1, IPv6, TSE 
Belgeli Veri Merkezi, TS 13080, TS 13242, TS 12498,1SO 
27001, ISO 27035, ISO 9001, ISO 2000-1, ISO 22301, 
ISO 24762, N*I Jeneratör, N*I UPS, N*1 Personel, N-*1 
Uplink, 9699.99 uptime, Makale Arşivi, 3. Şahıs Mallarını Kapsayan Sigorta, Linux Yönetim Kitabı. 
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ANKARA'DA SANATIN KALBİ 


AGTOR STUDIO'DA 


Röportaj: Berna Özsoy bernaGlife.com.tr 


ATIYOR 


Tiyatro, müzik ve dansın kısacası sanatın buluşma noktası olan Actor Studio, sanatla büyüyen ruhlar yetiştirmeye devam ediyor. 
10 yıl önce Bahadır Tokmak ve arkadaşlarının hayali olan Actor Studio, bugün müzisyen Kemal Alpan'ın da aileye katılmasıyla 
hızla zirveye tırmanıyor. Actor Studio'nun en avantajlı ve öğrencilerinin en şanslı olduğu noktanın Bahadır Tokmak'tan oyunculuk 
eğitimi aldığını söyleyen Alpan için Actor Studio'nun anlamı büyük. Bahadır Tokmak'ın oyunlarda müzik kayıtları yaparken 
ozamanlar öğrencisi olan Kemal Alpan'ın “oyunlarda müzikleri canlı çalalım” teklifiyle kurulan Dip Köşe Orkestrası da Actor 
Studio'nun yaptığı güzel işleri gösteriyor. Bugün hem oyunculuk dersleri hem Actor Studio Müzik Akademisi hem de ortak 
çalıştığımız Ankara Life Dergisi Akustik Sahne ile Actor Studio, tüm sanatseverlerin merkezi konumunda. 


Actor Studio'da hem tiyatro anlamında 

hem de müzik anlamında çok değerli işler 
yapıyorsunuz. Sizin bir araya gelmenizin 
hikayesi nedir? 

B. TOKMAK: Tiyatro Actor Studio 10. yılını 
tamamlamak üzere. 10 yıl öncesine döndüğümüzde 
birkaç samimi ve bu işe inanmış arkadaşlarımızın 
ortak hayaliydi. Hatta ilk kuruluşunda Müjdat 
Gezen Sanat Merkezi olarak aynı zamanda da 

MSM müfredatını uygulayarak bu işe başladık 

ve bu Ankara'da ilk olmakla beraber bir alışveriş 
merkezinin içinde butik bir tiyatro salonu ve 
komplike bir sanat merkezinin oluşturulması ile 
sadece Ankara'da değil Türkiye'de bir ilki başardık. 
Kemal arkadaşımız bizim, yani Actor Studio” nun 
artık en önemli hocalarından, lokomotiflerinden 
bir tanesidir. Benim burayı kurarken hayal ettiğim, 
düşlediğim bir ruh ve çizgi ve anlayış vardı. 


Dışardan taşıma su ile değirmen dönmüyor malum. 
“O ismi getir, bu ismi getir. O daha sükseli bir isim, 
o zaman bu gelsin”lerle bizim gibi bu işi yapan nice 
merkez var ve o isimleri de öyle bir anlatıyor ki... 
Biz ise birlikte bir ruh yaratıp o ruha paydaşlık 
edecek, omuz verecek kişileri kendi mutfağımızdan 
yetiştirdik. İşte Kemal Alpan arkadaşımız da bu 
mutfaktan ilk yetişen isimlerden bir tanesi. Zaten 
kendisi o zaman konservatuvarda müzik eğitimi 
alıyordu, aynı zamanda ACTOR STUDTO eğitimine 
başladı ve benim öğrencim oldu, tiyatro eğitimini 
aldı. Müzikle bunu birleştirdik. Sonra yolcuğumuz 
Kemal le birlikte sahnede, oyunlarımızda ve 
müzikallerimizin hepsinde beraberdik. Bestelerini 
ve müzik yönetmenliğini yapan orkestrada da 
birlikte icracı olduğumuz bir arkadaşımız. Tiyatro 
ile müziği birbirinden ayırmadan götüren temelden 
mutfağımızdan yetişen bir hocamız. İnşallah Allah 
sağlık verir de daha nice yıllar birlikteliğimizi devam 
ettiririz. 


K. ALPAN: Benim burada ilk dersim sahne 
tatbikatıydı ve derste sahnenin üstünde bir hoca 
hızlı bir şekilde formalite tanışma merasimini 
geçmek için çaba harcayan fakat spot ışığının 


ACTOR STUDIO 
SAHNE SANATLARI 
MERKEZİ 


sahneyi aydınlatması gerekirken tam tersine 
mükemmel enerjisiyle birlikte sahneyi ve bizi 
aydınlatan Bahadır Tokmak olması beni bir hayli 
heyecanlandırmıştı. 


Konservatuvarda eğitimim devam ediyor, 
birbirinden değerli hocalarla çalışıyorum fakat 
bizim işimiz usta çırak ilişkisi, maalesef matematik 
dersi değil ki tahtada yazılanları deftere geçirip 
sınava girelim. Hocanız oluyor ustanız, ağabeyiniz. 
Bahadır Hoca usta; ben çırak. Ders çıkışında 
heyecanlı bir şekilde Bahadır Hocamın yanına gittim 
ve tiyatro oyun müzikleri bestelemek ve bu alanda 
çalışmak istediğimi söyledim. Kendisi genç yaşıma 
bakmaksızın ve tecrübemi sorgulamaksızın çocuklar 
için hafta sonları oynanan, kendisinin yazmış olduğu 
“PİNOKYO” oyunun müziklerini yapmamı istedi. 
Zevkle ve heyecan ile oyun müziklerini besteleyip 
düzenlemelerini yapıp Bahadır Hocamızla birlikte 
kayıtlarını aldık. O günden beri de beraberiz. 


Sanat ülkemizde çok da değer gören bir 

olgu değil. Sanat yüzümüze çoğu gerçekliği 
vururken sanattan uzaklaştırılmamız bu 
yüzden galiba. Peki, sizin bunca değersizliğin 
arasında tiyatroya yönelmeniz nasıl oldu? 
B.TOKMAK Başlangıca doğru gidecek olursak 
çocukluğumda benim bu mesleği seçeceğim bilinçli 
değil ya da bir teşvik ile değil tamamen tesadüf oldu. 
Rahmetli babam bir hava subayıydı ve dolayısıyla 
uçaklara ve pilotluğa merakım vardı ama kısmet 
olmadı. Ankara' ya geldiğimizde halk evleri vardı 

ve o zamanki halk evleri oldukça etkindi. Orada 
başlayan çalışmam ve arkasından Ankara Sanat 
Tiyatrosu'nun sınavını kazanmam bu mesleği 
seçmemde o hevesi yaratacak ilk kıvılcım oldu. 
Bugün için diyeceklerim ise; aslında bir toplumun 
gelişmişliğinin, büyümüş olmasının, güçlü olmasının 
en önemli göstergesidir sanat. Sanatın bütün 
dalları... 


Yoksa yapılan köprüler yollar ya da peş peşe açılan 
AVM'ler, rezidans ve gökdelenler güçlü olmanın 
simgesi değildir. Açıkçası sanattır belirleyici olan. 


Adres: Panora AVM Kat: 2 Çankaya/ANKARA Gsm : (0312) 491 99 07 - 08 Instagram : actor. studio 


Sanat bugün geri durumda 
değil, özellikle önü kapatılan, 
engellenen bir alandır. Çünkü 
sanatın ruhunda -ki bunun 
başında tiyatro gelir- itiraz 
eden, muhalif bir kimlik 
vardır. Sanatta amaç bilinç 
yaymaktadır, karanlıkları 
aydınlatan bir ışıktır sanat. 


Karanlıktan beslenen çoğu 
güç aydınlıktan korkar. Bunun 
için sana karşı hep bir defans 
vardır. Az gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerde bu 
durum hep vardır. 


Bahadır Bey, yazdığınız 
oyunlar bulunduğumuz 
ortama adeta bir 
başkaldırı gibi. Oyunu 
oynarken de bundan 
büyük keyif aldığınız 
gözlerden kaçmıyor. Siz 
sahnedeyken neler hissedip 
karakteri bu denli bize 
yansıtabiliyorsunuz? 
B.TOKMAK: Başkaldırı çok 
iddialı bir laf olur ama itiraz 
eden bir kimlik taşımalıdır 
sanat. Sanat devrimdir. 
Devrimin sözlük anlamı 
yeniliktir. Yeniliğe açık olmak, 
başka bir optikten dünyaya 
bakabilmeyi, görebilmeyi, 
insanlara öngörü sağlamaktır 
sanat. 


Ben de aldığım eğitim gereği, 
ustalardan öğrendiğim 

yol, usul ve üslup da böyle 
olduğu için daha toplumcu 

bir sanattan yanayım. Yani 
toplumsal meselelerden 
kendini soyutlamadan, öz ve 
biçim dengesini bazen özün 
lehini de bozabilecek şekilde 
lafını sözünü söyleyebilmektir 
cesarettir ve umut aşılamaktır. 
Bu çizgideki bir tiyatro 
anlayışını benimsediğim için de 
içinde bulunduğumuz sıkıntıları 
kendine dert eden, sorun 

eden bir yaklaşımla tiyatro 
yapıyorum arkadaşlarımla 
beraber. Ve iki türlü tatmin 
yaşıyoruz hem bu duyarlılıkla 
birlikte seyircimize bir şey 
söyleyebilmenin hoşnutluğunu 
yaşarken oynadığımız rolleri de 
bu durum sahici kılıyor aslında. 
Yani bizi bize anlatıyoruz 

tüm çıplaklığıyla. O da 
gözlerimizden anlaşılıyorsa ne 
mutlu bize... 


Bühadif 
Tokmak 


i 


Kemal Hocam, siz de hem tiyatrocu hem de bir müzisyensiniz. 
Peki, sanatın bu kadar kalbinde yaşamak insanın ruhunda ne 
gibi değişiklikler yaratıyor? 

K. ALPAN: Sorumluluk olgusunu artıyor daha titiz çalışmanıza neden 
oluyor. Bunun yanında insana, hayata ve olaylara yaklaşımınızı daha da 
hassaslaştırıyor. Bana göre müzik ve tiyatro birbirinden koparılamayan 
sanatın iki dalı. İkisi de ifade aracı. Böylece insan kendisine güvenerek 
daha güçlü hissediyor. 


Bir oyunda çalarken sadece belirli karakter ve rollerden sorumlu değil 
bütün rollerden sorumlusunuz. Oyuncularla birlikte karakterlere can 
veriyorsunuz, eş zamanlı olarak onlarla birlikte nefes alıyor ve onları 
hissediyorsunuz. Kısacası hem oynuyor hem de çalıyorsunuz ve bu 
durum beni oldukça heyecanlandırıyor. Sürekli kendinizi yenilemek ve 
geliştirmek zorundasınız. Böylece ruhunuz hep taze kalıyor. Monoton ve 
sıradan bir yaşantıdan uzak, keyifli ve heyecanlı bir yaşantınız oluyor. 
Biz, Cuma ve Cumartesi günleri sahnelediğiniz “Kahraman 
Bakkal Süpermarket Amerika'ya Karşı” oyununuzu büyük bir 
hayranlıkla izledik. İzlemeyenler için oyundan biraz bahseder 
misiniz? 

B.TOKMAK: Oyun benim çok sevdiğim bir ağabeyim olan ve uzun 
yıllardan beri Erkan YÜCEL li Ankara Halk Tiyatrosu'ndan beri 
tanışıklığımız olan sevgili ustam Ferhan Şensoy” un “Kahraman Bakkal 
Süpermarkete Karşı” diye bir oyunu vardır. 80'li yıllarda yazılmış 
9o'larda oynanmıştır. Tabi bu zamanlar benim gençlik çağlarım, 
tiyatroya yeni başladığım yıllarım, benim de çok hoşuma giden bir 
oyundu. 
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Biz bu oyunu Ferhan Ağabey'den ricayla aldık ve o 


da lütfedip verdi. Bu güzel oyununu daha sonra 
ister istemez Ferhan Ağabey'imin de nice zaman 
yaptığı gibi, hatta onun tabiri ile bozarak, yani metni 
tekrar ele alarak, oyunu ben de bugüne uyarlamaya 
çalıştım. Oyunu güncelledik hatta güncellemeyi de 
epeyce genişlettik. Çünkü toplumsal bir tepkimiz 
var bugün. Aslında dünyanın tepkisi var. 


Ortayı karıştıran bu Amerikan sistemine Trump'tan 
sonra gelen bu ceberrut emperyalist anlayışa karşı 
herkesin. Ne güzel ki Türk toplumunda da bir 
bilinçlenme var bu bilinçlenmenin sahnede vücut 
bulması içinde, öykümüzü bir eleştirisel, hoş, 
fantastik bir dille ve Türk Tiyatrosu'nun kendi 
geleneksel biçim ve motiflerinden istifade ederek 
bir başka şekle büründürdük oyunu. Böylelikle bir 
halk tiyatrosu örneği çıkarttık ortaya, politik bir 
taşlama, hiciv şeklinde yaptık. Rahmetle anmak 
gerekir ki bunu çok büyük başarıyla yapan Muammer 
Karaca'lar, Sadi Tek'ler ve tabi ki Erkan Yücel'ler 
gibi... O çizgide bir oyundur. 


Actor Studio, Ankara'da sanatın kalbi. 
Bundan sonra geleceğe yönelik ne gibi 
planlarınız var? 

B. TOKMAK: Geleceğe yönelik planlarımız 
Türkiye'nin geleceği ile aslında eşdeğer. Yani at başı 
gidiyor, inşallah ben ülkemizin de geleceğinin güzel, 
mutlu, huzur dolu yılların beklediğini arzu etmek ve 
temenni etmek istiyorum. Ülkede ne kadar huzur, 
güzellik, dinginlik ve kardeşlik, barış olursa bizim 
işimiz kolay olur. 


Çünkü toplumlar sıkıntıya girdiğinde darbeyi gören 
sanattır, yani ilk vazgeçilecek sanattır. İnsanlar 
nihayetinde yemekten vazgeçemezler... Eh, bir 
parça giyinmekten fedakarlık etseler de ondan 

da vazgeçemezler ama sanatından tiyatrosundan, 
eğlencesinden ve hobisinden vazgeçebilirler. O 
yüzden de ben Türkiye'mizin, ülkemizin daha iyi 
olduğunda bizim de daha iyi olacağımızı bilen bir 
insanım ve biz de sahnemizden var gücümüzle 
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bu ülkenin daha iyi olması yarınların daha parlak 
ve güneşli olması için bir şeyler söylemeye bir 
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece tiyatro eserleri 
sahnelemiyor, oynamıyoruz. Dünyanın güzelleşmesi 
ve ülkemizin daha iyi olması için katkı sunmaya 
çalışıyoruz. 


K. ALPAN: Biz, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu 
üzerine dönemsel açılan gruplarımız ile oyuncu 
adayları yetiştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizde 
müzikal kavramının yeni yeni oluştuğu ve 
sanatseverleri bilinçlendirmek ve sunmak için 
dünya çapında popülerlik kazanmış müzikal 
repertuvarından eserleri sahnelemede öncülük 
yapıyor ve uluslararası düzeyde “Müzikal 
Oyunculuk” sınıflarını açmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Müzik Akademisi bünyesinde yurt 
içi ve yurt dışındaki konservatuvarların düzeyinde 
bireysel enstrüman, ses eğitimi ve grup çalışmaları 
yapıyoruz. 


Hali hazırda çalışmalarına devam eden “Dip Köşe 
Oda Orkestrası” ile dönemsel konserler veriyor 

ve yakın zaman içerisinde kuracağımız “Çocuk 
Orkestrası ve Koroları” için akademik ve pedagojik 
çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. 

Bunun yanında Resim Atölyesi, Bale & Dans ve 
Drama Tiyatro ile çocuklarımızı kişisel gelişim 
farkındalığı ile çağdaş eğitim teknikleri ve sanatsal 
donanımı sağlayarak kendine güvenen, aydın, yeni 
nesiller yetişmeye özen gösteriyoruz. 


Ayrıca Müzik Akademisi bünyesinde kurulan 
profesyonel ses Kayıt stüdyomuz ile aranje, kayıt, 
seslendirme, kurumsal ve kişisel beste hizmetleri 
veriyor, profesyonel veya amatör grup ve solistleri 
ayırt etmeksizin, albüm çalışmalarına ve projelerine 
danışmanlık hizmetleri ve destek veriyoruz. Ankara 
Life Akustik Sahne ve Actor Studio Müzik Akademisi 
olarak konser ve albüm çalışmalarına başladık, yakın 
zamanda tüm sanatseverlerle sanat merkezimizde ve 
dijital ortamlarda buluşacağız. 
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SEPA'da Muhteşem Sergi 
POLY-PLASTICISM ÖNCÜSÜ EMRE LÜLE 


Türkiye'de Poly-Plasticism öncüsü olarak anılan Emre Lüle, yaptığı eserlerle oldukça dikkat çekiyor. Yaygın olarak fuarlarda, Emre Lüle'nin eserlerine benzeyen herhangi bir sanat eseri bulunmamaktadır. Bu yüzden sanatının orijinalliği ve 


özgünlüğü herkesi büyülemektedir. 


Haber: Berna Özsoy berna&life.com.tr 
Fotoğraflar: Öznur Ünal oznur Dankaralife.com.tr 
e 0 
niversite yıllarından 
itibaren endüstriyel tasarım 
üzerine yoğunlaşan ve 
üniversite sonrasında da 
bu alanda çalışmalarına devam eden 
Emre Lüle, 2007 yılında Hamburg'da 
Mankiewicz'de boya teknikleri eğitimi 
aldı. Türkiye'ye döndükten sonra da 
baba mesleği olan plastik enjeksiyon 
ve farklı resim teknikleri üzerine 
araştırmalar ve çalışmalar yaptı. 


Tuval olarak plastik kullanan Emre 
Lüle, “bir polimer olan plastiğin birçok 
çeşidi var. Ticarette bunlara plexiglass, 
vitroflex, acrylite, oroglass, lucite gibi 
isimler verilmiş ve daha çok endüstriyel 
ürünler üretilmesinde kullanılıyorlar. 
Saydam, mat, opak olanları var. Ben 
saydam türde polimetil akrilat, poli 
karbonat ve polimetil metakrilat 
kullanıyorum” diyor. 

Bu malzemeleri çeşitli tekniklerle 
şekillendiren Lüle, tercihen akrilik 
boya ya da yağlı boya kullanarak çeşitli 
tekniklerle bıyuyor, yüzlerce ve büyük 
boyutlar için binlerce parçanın renk, 
biçim ve derinliğini değerlendirerek 
sentezini yapıyor, tercihen kurutulmuş 
kavak ağacından seçtiği bir arkalık 
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üstüne gizlenmiş ya da görünür vidalar 
ve saydam, çok güçlü endüstriyel 
zamklarla çok dayanıklı bir şekilde 
tespit ediyor. Bu eserleri resim gibi 
duvarda sergileyen sanatçının ortaya 
çıkardığı özgün eserler fiziki olarak da 
üç boyutlu gözüküyor. 


Emre Lüle'nin başarısı tabi ki 

Türkiye ile sınırlı kalmadı. 2014 

yılı Aralık ayında Fransız “Societe 
National Des Beaux-Arts (SNBA)” 
Ulusal Güzel Sanatlar Kurumu'nun 
her yıl Louvre Müzesi Carrousel du 
Louvre'da düzenlediği “Uluslararası 
Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi”nde 
Unesco Direktörü Yolanda Neff, Emr 
Lüle'nin çalışmalarını ve bu tarzda 
çalışmaları ilk defa gördüklerini 

ve özgün olduklarını ifade etti. Bu 
organizasyondan Türk delegasyonu 
olarak iki gümüş bir de altın madalya 
alarak Türkiye'ye dönen Lüle'nin 
eserleri başta Cumhurbaşkanlığı Sanat 
Koleksiyonu olmak üzere kurumsal ve 
özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 


Sanatçı eserlerinde Favuzim, Abstrak 
Ekspresyonizm, İmresyonizm, Dada, 
Sürrealizm gibi sanat ekollerini 


kullanıyor. Bu da eserlerine doğal 
olarak biriciklik özelliğini katıyor. 
Plastiğin özellikleri nedeniyle Emre 
Lüle'nin eserleri her yönde yansıyan, 
kırılan ve abzorbe edilen bir ışık 
banyosu yaşıyor ve yaşatıyor. Şekiller, 
renkler, girinti ve çıkıntılar, ışık ve 
karanlık ve bunların tonları, çok 
kompleks bir “yaz-boz bilmecesi” gibi 
izleyeni oyalıyor, onları kendi içine 
çekiyor, çok farklı ve zevkli bir sanatsal 
deneyim yaşatıyor. 


Mira Koldaş: “Lüle Ekol Yaratacak” 
Sanatçının sadece kendine mahsus 
sanatının, sanat dünyasına yeni bir 
“ekol” katacağına inanan ressam Mira 
Koldaş, bir sanat eleştirmeni olarak 
Lüle'nin bu güçlü ve değişik sanat 
anlayışının bir ekol olması özelliklerine 
sahip olması nedeniyle bu sanata 
“poly-plasticism” olarak anılmasından 
yana. Mira Koldaş bu konuda; “plastik 
sözcüğü hem plastik maddesinin hem 
de plastik sanatların (resim, heykel) 
yerini tutuyor. Dolayısıyla bu yapıtlara 
da 'poly-plastic artwork” denmeli; 
Türkçesi “iç içe plastik sanat eseri 
(yapıtı) ya da “iç içe plastik duvar 
heykeli” olmalı” diyor. 
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BAŞKENTİN İLK VE TEK DESIGN HOTELİ 


Hepimiz zaman zaman iş seyahatleri için, küçük tatil kaçamakları için şehir dışına gidiyoruz. Belki birkaçımız da yalnız 

kalmak, kafa dinlemek için şehir dışına gitmeye fırsat bulamazsak otelde kalmayı tercih ediyoruz. Ama her otel de beklentilerimizi karşılamıyor olabiliyor. Böyle durumlarda kendimizi evimizde gibi hissetmek ve işlerimizi hallettikten sonra 

rahatlayacağımız, dinleneceğimiz odamıza dönmek isteriz. İşte başkentin ortasında tam da bu beklentiyi karşılayan 
küçük ama ev rahatlığında bir butik otel var: Cadence Design Hotel. 


Caddesi'nde, başkentin ilk ve tek design hotel olma özelli- 

Sine sahip. Türkiye'de sadece 3 tane bulunan design hotel 
konseptinden olan Cadence, merkezi olması ve etrafında ihtiyacınız olabilecek her şeyin bulunmasıyla da avantajlı bir konumda 
bulunuyor. TBMM, Bakanlıklar ve elçiliklere komşu olmasıyla; 
müzeler, eğlence mekanları, iş merkezlerinin, özellikle de hava 
alanına yakın olmasıyla da lokasyon olarak misafirlerine büyük 
kolaylık sağlayan Cadence Design Hotel, şehir dışından iş ya da 
turistik ziyaretlerinizde konfor ve lüksün en iyisini sunma konusunda oldukça iddialı. 


0 adence Design Hotel, Ankara'nın göbeğinde, Filistin 


Ankara'nın ilk ve tek design hoteli olma özelliğine sahip Cadence 
Design Hotel, iş gezileri, turistik ziyaretler için tercih edilmesi- 
nin yanında organizasyonlarınız için de sizlerin yanında. Her tür 
organizasyonlarınızı yapabileceğiniz toplantı ve balo salonlarında 
sizlere seçenekler de sunuyor. Toplantı, iş yemeği, nişan, düğün, 
kokteyl, kına geceleri gibi çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olan Cadence Design Hotel'de ayrıca 
150-200 kişi arasında değişebilen iki tane toplantı ve balo salonu 
bulunmakta. Özel teknolojik donanım ve ses sisteminin de bulun- 


duğu hotelde organizasyonlarınızı gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. 


Sadece şehir dışından değil, başkentli misafirlerini de bekleyen 
Cadence Design Hotel'in, kendisine zaman ayırmak isteyen ya da 


CADENCE 


DESIGN HOTEL 


ış stresinden uzaklaşmak isteyen Ankaralılara da kapısı açık. 
Cadence Design Hotel, konaklama yapan misafirleri dışında, şehir 
dışından misafirlerini ağırlamak isteyen başkentlilere de Çakra 
Restaurant ile muhteşem bir deneyim sunuyor. 


Belirli günlerde canlı müzik ve fasıl keyfi hizmeti de sunan Çakra 
Restaurant'ta sevdiklerinizle birlikte keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Dilerseniz de Çakra Restaurant'ta yemeğinizi yedikten 
sonra evinize gitme derdi olmadan Cadence Design Hotel'de 
dinlenebilirsiniz. 


Adres: Filistin Caddesi Numara:43 Çankaya, Ankara Telefon : 0312 447 04 00 www.cadencehotel.com 
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PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF GERRAHİMERNİ 


Küçük bir hastane olarak 1973 yılında kurulan Özel 
Ankara Güven Hastanesi o günden bugüne büyüyerek 
Ankara'nın önde gelen hastanelerinden biri olmayı 
başardı. Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetiyle sadece 
Ankara'nın değil Türkiye'nin de sağlık konusunda 
gözdesi olan Özel Ankara Güven Hastanesi, şimdi 
de Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan Güven 
Ayak Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi'ni hizmete açtı. 


Ayak sağlığı ile ilgili tüm rahatsızlıkların teşhis 
ve tedavisinin tek çatı altında yapılması amacıyla 
kurulan Güven Ayak Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi'nin 
açılışına sağlık dünyasından da birçok isim katıldı. 
Ayak sağlığı konusunda önde gelen markaların da 
katıldığı açılışta davetlilere cerrahi merkezi tanıtıldı. 


AYAK FİZYOTERAP! VE 
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Ayak sağlığı ile ilgili beş uzmanlık alanının bir arada bulunduğu merkez bu yönüyle de Türkiye'de 
tek olma özelliğini de taşımakta. Güven Ayak Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi ortopedi, fizik tedavi, 
dermatoloji, plastik cerrahi ve özel diyabetik ayaklarda endokrin uzmanlarından oluşan deneyimli 
kadrosuyla sizleri bekliyor. 
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— TERAFET, GİFTLERİNİ 
SEMİLİLER GÜNÜ'NDE BULUŞTURDU 


Düğün ve organizasyon sektörüne farklı ve yenilikçi bir bakış 
açısı getirme parolasıyla 2017 yılında Söğütözü'nde açılan Zerafet 
Ankara Balo Salonu, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması için 
ilginç bir organizasyon gerçekleştirdi. 2017 yılında evlendirdiği 
çiftleri 2018 yılında evlendireceği çiftlerle bir araya getiren 
Zerafet Ankara, bu vesiyle de Sevgililer Günü'ne bir farklılık 


katmış oldu. 
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2017 yılına evlenen çiftlerin kendi düğünlerinde yaşadıkları 
tecrübe ve deneyimlerini 2018 çiftleriyle paylaştıkları gecede, 
orkestra eşliğinde yenen yemeğin ardından gece boyunca 
eğlence devam etti. 


Eğlence ve romantizmin olduğu Sevgililer Günü gecesinde düğün 
organizasyonları gerçekleşmiş olan çiftler, anılarını tazelerken, 
yeni evlenecek çiftler ise düğünlerinde sahne alacak orkestrayı 
dinleyip düğün menülerinin tadına bakma şansını yakaladılar. 


Yaşanan bu sıcak atmosferde çiftler, birbirlerinin düğünlerine 
katılma sözü de verdiler. Gece, toplu olarak çekilen büyük aile 
fotoğrafı ile ölümsüzleşti. Zerafet Ankara ailesi de sunduğu 
hizmetten ve çiftlerin organizasyondan memnun kalmasından 
dolayı gurur duyduklarını belirtti. 
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LACİVERT 


hairdesign & makeup 


by fatih kurt 


İçaçan Sokak Numara: 6/A A Telefon: 312 426 26 90 
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İşimiz ÜÜGÜMÜZ YEMEK 


Baharın ayak sesleri ile cemrelerin düşmesi ile Mart ayını karşıladık, yaz için geri sayıyoruz diyebiliriz. Bu ay Özgür Aksuna 
ve #şimizgücümüzyemek ekibi size bir sıcak dost noktasından lezzetler tanıtacak ve bu lezzetler İtalyan rüzgarıyla gelecek. 2013 yılında kendisiyle tanıştığımızda çok keyifli kırmızı pötikare masa örtüleri küçük ve samimi ortamıyla damak 
çatlatan pizzaları ve lezzetleri ile Yıldız'da küçük bir vahaydı. Bugün şehrin dört bir yerinde bu lezzete ulaşabileceğiniz 
mekanlarıyla bir Ankara markası ve gurur kaynağımız. Evet bir çoğunuz hatırladınız bu ay “Pizza İl Forno” dayız. 


İtalyan ekolünden gelen şefi Utku Özer'in bu kadar başarılı olmasının sebebi bence bu işi bu kadar çok sevip emek vermesi... Hatta 
“pizzakolik” diyebilirsiniz onun için işkolik demek biraz genel 
olabilir. 


Utku ile Yıldız Pizza İl Forno'da sohbete başlıyoruz ve pizzalarının 
sırlarını almaya çalışıyoruz, elbette reçeteyi veriyormuş gibi yapıyor sırrı vermiyor doğal olarak. Pizza İl Forno'nun 6 şubesi var ve 
giderek büyümeye de devam ediyorlar, yaşasın pizza aşkı... 


33 tuzlu 1 tatlı toplam 34 pizza çıkardı karşımıza menüde. Az daha 
aklımızı kaçıracaktık, o kadar muhteşemdi. Biz sohbet etmeye 
başladığımızda duvarda ilk fırın kürekleri ve ilk satırlarının çerçevelenip tablo gibi asıldığını gördüm gerçekten gurur tablosu 
gibi ihtişamla duruyordu duvarda, fotoğrafta önünde poz verdik ki 
görebilesiniz diye. 


Atmosfer oldukça sıcak ve samimi... Edison lambalar, şişeler ve 
uçan raflarla, güzel objelerle süslü içerisi tuğla duvarlar ve keyifli 
bir rahatlığı var. Yıllar önce yediğim Lazanya geldi hemen aklıma 
ancak öncesinde spesiyal pizzalarını tatmadan olmazdı elbette. Masaya aynı anda gelen 6 pizza ile gözümüz döndü ve büyülendik. 


Pizzaların özellikleri birbirinden çok farklı ancak lezzet hepsinde 
standart. Ben uçarı lezzet sevdiğimden Hawaii pizzayı çok sevdim. 
Ananaslı, pepperoni ve mozzerellalı harika karışımlı baharatlı çok 
özel bir pizza. Şarküteri, en çok talep gören pizzaları ve tam bizim 
kültürümüze özel bol sucuk salam, pastırma, kavurma, mısır dolu, 
oldukça doyurucu ve bol etli. 


Diğer favorimiz ve masada en hızlı biten pizzaysa Tavuk BBO 
pizzasıydı. Tavuklar ve barbekü sos öyle dengeli ve lezzetli ki fena 
yiyorsunuz. Ricottalı pizzada peynirin ağızdaki dansı adeta çok 
keyifliydi hem hafif hem yüksek aromalı harika bir yolculuk yaşattı 
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bize. Füme kaburgalı pizzayı ilk yediğiniz yerlerdendir burası aslında sonradan tüm mekanlarda görmeye başladık, o yüzden denemek 
şart olmalı. 


Kokoreç pizza uzun zamandır listenin en üstlerinde. “Çok fazla 
talep var” diyor Utku Bey ve “herkes bu lezzetleri yaşamalı” diye 
de ekliyor. Balık sevenler için Norveç somonlu bol balıklı harika bir 
pizzaları da var. Kırmızı soğan ve cevizli, tıpkı vejetaryen olanları 
unutmadıkları gibi sebze sevenler bayılacaklar. 


Güveç sevenler için harika bir önerim var. Yanında parmesanlı ekmeği ile Parmigiana Melanzene harika. Özel bir sunumla 
domates ve fesleğenli bir sosla geliyor. Salatalar oldukça doyurucu 
ve hem ortaya hem de tek başına yenebilecek porsiyon büyüklügünde olduğunu hatırlatmalıyım. Tatlıya gelince önce pizza tatlıyı 
söylemem gerek. Nutella-çilek-muz ve kocaman bir mutluluk dolu 
tebessüm... Gerisini yiyince konuşalım isterseniz, tatlılarda ikinci 
ağır solist Tiramisu... 


Uçur beni dedikleri kadar var bence. 2 kişilik bir porsiyon tek 
başınıza yemekte zorlanabilirsiniz. O kadar haşmetli ve dolu dolu. 
Yıllardır aynı mascarpone peyniri ile yapıldığını hatırlatmam gerek 
elbette. 


Asıl önemli haberse Pizza İl Forno'da belki de başka yerde olmayan 
harika bir hizmet Glutensiz Pizza. 

Bunun için özel fırın ve un kullanılan, özel malzemelerle hazırlanmış, şimdilik sadece Bilkent şubesinde olan bu pizzaları çölyak 
hastaları için özel imal ediyorlar. Bu hizmetleri nedeniyle çölyak 
derneği tarafından da destekleniyorlar. Bu harika çalışmaları için 
teşekkür etmeden geçmemek gerek. 


Pizza sevenler için fazlasıyla pizza diyebileceğim bir pizza cennetindeydik bu ay. Bakalım yeni ayda lezzet bizi nerede yakalayacak? 
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Özgür 
Aksuna 


Enfes Bir Gece 


Hamburger, pizza, sosisli sandviç hatta kokoreç eskiden bir fast food ürünüydü, ancak artık o kadar fazla çeşit ve 
kalitede mekan var ki, doğru yeri bulduğunuzda, yerken hiç de fast food'muş gibi gelmiyor. Eğer sizin için de, etin, 
pizzanın, kokoreçin ya da sosisin en lezzetli hali önemliyse Mama Gusto'yu zaten çok iyi biliyorsunuzdur. Biz de henüz bu lezzetleri tatmayanlar için ekibi topladık, mekana gittik. Ve karşınızda Mama Gusto'nun enfes tatları... 


Röportaj: Savaş Tan Uzak uzakGlife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©life.com.tr - Aycan Aslan aycan ©life.com.itr 


isterler. Böyle zamanlarda yapılacak ilk şey doğru 

bir adreste birinci sınıf bir yemektir. Kuşkusuz her 
insanın “birinci sınıf algısı farklıdır. Bunu ekonomik açıdan 
söylemiyoruz. Algı açısından değerlendiriyoruz. Yani, kimine 
göre birinci sınıf restoran demek lüks bir mekanken, kimine 
göre kaliteli bir salaş adres ya da gözlerden ırak kaliteli 
bir kaçış yeridir. Mama Gusto kelimenin tam anlamıyla 
ekonomik bir birinci sınıf bir restoran. Hem de her açıdan! 
Lezzet, konfor, ortam, orjinallik ve hatta fiyat. 
Hal böyle olunca biz de Oburcan, Özgür Aksuna, Madam 
Stiletto, Ece Salıcı ve Sertaç Kantarcı'dan oluşan efsane 
ekibimizi topladık ve Mete Balkıs ve ailesi tarafından 
işletilen Mama Gusto'ya baskın düzenledik. Yanımızda tabi 
ki fotomuhabirlerimiz Aycan Aslan ve Gökhan Gök de vardı. 
Sevgili okurlar menü oldukça zengindi. Açılışı muammara, 
labne krema, kekikli lor ve çıtır bal kabaklı lor krema ile yaptık. 
Ardından smoke pizza, sweat and salty pizza, yumurtalı pizza 
ve beş peynirli pizza geldi. Burgerlere sıra geldiğinde adeta 
masada yer kalmadı. Red way burger, brisket burger, mamas 
burgerin ve kokoreç burgerin devamında hot dog vardı. 
Ciğer ve bun ekmekli dilden sonra kapanışı churros ve san 
sabastian ile yaptık... 


Şiiri bazen kendilerini şımartmak, daha iyi hissetmek 


Oburcan: 

Ankara'da şehir merkezinin iyice sıkışık bir hal almasıyla 
çevre bölgelerde birçok alternatif mekanlar ortaya çıkmaya 
başladı. Bunun ilk hareketini ise İncek'te gördük. Ardı 
ardına açılan kafeler ve eğlence mekânları, şehirde İncek'in 
adının daha sık anılmasına vesile oldu. Şimdilerdeyse gece 
dışarıya çıkıldığında gidilecek en iyi adreslerden biri haline 
geldi. Bulvar üzerinde yer alan Mama Gusto öğlen ya da 
akşam yemeği için (duyduğuma göre kahvaltı servisine de 
başlayacaklarmış) uğradığınıza pişman olmayacağınız bir 
adres. Bizim dergiyle akşak yemeğine gittik. Dolayısıyla 
ben de akşam menüsünü değerlendireceğim müsadenizle. 
Kafkas halklarına özgü, kahvaltılık ve yemeklik olarak iki 
çeşidi olan, biber, ceviz ve çeşitli baharatların karışımından 
yapılan muammara oldukça iyiydi. En son bu kadar güzelini 
Hatay'da tatmıştım. Pizzalara gelince benim mutlaka 
yemeniz gerek diyebileceğim pizza kesinlikle smoke ve 
yumurtalı pizzadır. Özellikle de yumurtalı pizza hatta. 
Burgerlere gelince ne yapın yapın hayvanın boğaz ve 

karın arasındaki etinden yapılan brisket burger yemeden 
mekandan ayrılmayın. Kokoreç meraklıları için de mekanda 
kokoreç burger var. Farklı bir lezzet. Tek parça kokoreç 
diliminden yapılıyor. Muhakkak denenmeli! 


© Mama 


.: Gusto 


Özgür Aksuna: 

Mama Gusto Restoran, hem 
lezzetleriyle hem de uzun uzun 

sohbet etmeye uygun ortamıyla 
oldukça güzel bir mekân. İki katlı L 
biçiminde konteynır salonu ve yere 
kadar cam duvarlarıyla oldukça orjinal 
bir dekorasyona sahip. Çıkardığı iş 
kesinlikle çok büyük. Özellikle pizzası 
için kentin öbür ucundan gelenler 

var. Biri de benim! 5 peynirli pizzası 
çok çok iyi. Sweet and salty de takdire 
şayan. Mama's burger ve red way 
burger yemeden ayrılanlar bir daha 
Ankara Life okumasın. O derece iyi. 
Ayrıca ciğere kattıkları yorum şaşırtıcı 
derece güzel. Şahsına münhasır sos 

ile bildiğimiz kuzu ciğeri tatlı ekşi bir 
hava katmışlar. Not edilip denenmesi 
gerek. Kokoreç burger de orjinal bir 
tat. Bir tür kızarmış hamur tatlısı olan 
ve İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler 
ile Amerika Birleşik Devletleri'nde 
hayli popüler olan churro muhteşem. 
Ece Salıcı: 

İncek'in en sevilen mekânlarından 
biri olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Mama Gusto, özellikle 
orjinal beslenmeye meraklı ve farklı 
tatlar arıyorsanız tam size göre. 
Arkadaşlarla hep birlikte gidip saatler 
geçirilebilecek son derece nezih, bir o 
kadar sıcak bir ortama sahip olduğunu 
da söylemeden geçmeyelim. Benim 
gibi yemek konusunda seçiciyseniz 
burada rahat edersiniz. Zira pizza ve 
hamburger konusunda kolay kolay 
başka yerlerde bulamayacağınız 
çeşitler sunuluyor. Ama ben size 
burger konusunda Mama's Burger'i 


afiyetle öneririm. Yumurtayla aranız 
iyiyse kesinlikle yumurtalı pizza 
denenmeli. Cidden çok orjinal olmuş. 
Dil çok severim. “Bun ekmeğine 

de bayılırım. İkisi bir arada gelirse 
utanmadan ikinci porsiyonu da alırım” 
diyorsanız “bendensiniz!” Denemeden 
mekandan ayrılmayın. Türkiye'deki 
restoranların ve pastanelerin 
menüsüne bomba gibi düşen yeni 
reçetelerden biri de San Sebastian 
usulü cheesecake... Balkan tatlısı 
Trileçe'ye benzer şekilde basamakları 
üçer beşer tırmanan bu popüler tatlı, 
İspanya'nın Bask bölgesine özgü 
karakteristik lezzetlerden. Ankara'da 
ise Mama Gusto'da var. Başka yerlerde 
yapılıyor mu bilmiyorum ama burada 
muhteşem yapıyorlar... 

Madam Stiletto: 

Yemeyi içmeyi sevenlerin Ankara'da 
son dönemdeki gözdelerinden biri, 
İncek Bulvarı'ndaki Mama Gusto! 
Mete Balkıs yönetimindeki Mama 
Gusto'nun mutfağından çıkan 
yemekleri yiyip hayran olmamak 
mümkün değil. Ben oldum. Özelikle 
de çıtır bal kabaklı lor ile zeytin 
tapenadeye. Sadece o mu? 5 peynirli 
pizza efsane. Füme etten yapılan 
smoke pizza dehşet. (İki dilim yedim, 
üçüncüyü zor aldılar elimden...) 
Brisket burger de kesinlikle gecenin 
taçsız kralı. Kokoreç ile pek aram 

yok diyordum, ta ki Mama Gusto'da 
kokoreç burger yiyene kadar. Ciğere 
kattıkları yorum şaşırtıcı derecede 
ilginç ve lezzetli olmuş. Hot dog 
denenmeli. Tatlı önerim churros! 


Oburcan: 
“Bir burger sevdalısı olarak hâlâ 

Red Way Burger ile tanışmadıysanız, çok şey kaybediyorsunuz. 

Ankara'daki gurme burger furyasını başlatan ilk restoranlardan 

biri olan Mama Gusto, kapısında 

kuyruk olan burger canavarlarını 

fazlasıyla tatmin ediyor. 

Sertaç Kantarcı: 

“Mama Gusto, burger kadar pizza 
konusunda da pek marifetli olduğunu cümle âleme kanıtladı. Ben Smoke Pizza'yı çok beğendim örneğin.” 


Adres: İncek Mahallesi, Kızılcaşar Mah Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı/2643. Sok. No:1 Caddesi, Ankara 
Telefon : (0312) 460 20 25 
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BURCUĞTUĞBA DESİIGİ 


"Gayemiz farklı ve kullanışlı mekânlar yaratmak, hayal etmek ve hayalleri gerçekleştirmek " diyen BURCU CEREN AKÇAYÖZ ve 
TUĞBA GÜNDEŞ kurucuları oldukları BURCU&TUĞBA DESIGN ile birlikte yol almaya başlamış, yaptıkları yenilikçi çözümler 
ve kendilerini simgeleyen tarzları ile ön plana çıkmış birçok projeye hem yurt içinde hem yurt dışında imza atmışlardır. Bilkent 

Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Tuğba Gündeş, hayal gücü ve yaratıcılığını, aldığı eğitim ile bütünleştirip hayat bulduran 
tasarımlarını; Amerika, Afrika, Kanada, Singapur ve çeşitli birçok ülkede uzun yıllar yaşamış ve her bir kültürün çizgisini özümseyen 
ve hayat kazandıran yaşam stillerini mekânlara taşımaya karar vermiş mühendis Burcu Ceren Akçayöz ile seçkin bir harman 
yaratmaktadır. 


Röportaj: Berna Özsoy berna © 


BURCU & TUGBA DESİGN yaptıkları estetik, yenilikçi, 
uygulanabilir, modern ve şık tasarımlarla müşterilerin 
memnuniyetini, güvenini kazanmış ve aktif olarak da iç mimari 
tasarım, uygulama, proje ve konsept danışmanlığı konularında 
hizmet vermektedir. 


Burcu& Tuğba Design'ın hikayesi nedir, nasıl bir araya 
geldiniz? 

Bizim öyle klasik bir hikayemiz yok aslında. Biz her tasarımımızda 
ayrı bir hikaye oluşturuyoruz ve o hikayeleri yaşayan, nefes alan ve 
ruh taşıyan mekanlar haline getiriyoruz. O mekanlardaki hayatlarda 
yeni hikayeler yazmaya başlıyor ve böylece bizim hikayemizi 
oluşturuyoruz. 


Bir mimar ve bir mühendis olarak bu işlerde beraber 
çalışmanızın size göre avantajları nelerdir? 

Mimarı inceliğe ve estetikliğe detaylarla cevap verirken 
mühendislikte daha analitik düşünerek kısa sürede projeleri 
sonuçlandırmamızı sağlıyor. Çok şanslıyız ki her iki alanı aynı anda 
kullanabilecek bir ortaklık oluşturduk. 


Bir tasarıma başlamadan önce nelere dikkat ediyorsunuz? 
Beklentilerin öncelikle neler olduğunu öğrenmek ve aslında 
tasarımda neyi görmek istedikleri değil de neyi görmekten 
hoşlanmayacaklarını öğreniyor ve her tasarımı kişiselleştirmeye 


.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan © 
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çalışarak başlıyoruz. 


Başarılı bir projenin olmazsa olmazları nelerdir? 

Çok yönlü çalışma, çok tecrübe ve tabi ki olmazsa olmazımız 
vizyondur. Çok okuyan mı yoksa çok gezen mi diye soracak olursak 
buna gezen diye cevap vermek istiyoruz, çünkü tasarım sadece 
Türkiye ile sınırlı değil dünya trendlerini takip etmek ve oralardaki 
fikirleri anlayarak yorumlamak, sonrasında yeri gelen projelerde 
kendi imzanız ile onu hayata geçirmek bizce başarının en büyük 
vazgeçilmez temelidir. 


Bu alanda marka olmak için belli bir yaşı geçmiş olmak mı 
gerekiyor? 

Marka olmak veya markalaşmak tanımı eskiden tecrübe ve yaş 
ile doğru orantılı ilerliyordu fakat günümüzde artık yapılan işin 
özgünlüğü, kullandığınız yenilikçi fikirler ve mekanın doğru 
kullanımı ön planda tutuluyor. Genç tasarımcıların sahip olduğu 
vizyon, aldıkları eğitim, yapılan fuarlar, dinamizm ve yaratıcılık ile 
kalıplaşmış düşüncelerin önüne geçildiğine inanıyoruz. Teknoloji 
günümüzde artık herkesin her bilgiye ulaşmasını kolaylaştırırken 
yaşın çok da önemi kalmıyor. 


Dolayısıyla markalaşma adına yapılması gerekenler biraz cesaret ve 
özgünlük ile var olan yaratma gücünü kullanmaya kalıyor. 


Adres: Vedat Dolakay Caddesi No:100-1 Daire:2 GOP/Ankara Telefon : 444 1108 
www.burcutugbadesing.com Instagram: tugba. burcu. design 


#RIDGESTONE > 


Sinema, alışveriş veya leziz bir yemek molasının keyfini sürerken aracınız 
bize emanet. Siz Armada AVM'de dilediğiniz gibi vakit geçirirken aracınızın 
lastikleriyle ilgilenmeyi bize bırakın. 


Kadın sürücülerimize özel hediyelerimiz 
Ozcanlar Lastik Armada mağazamızda sizleri bekliyor. 


4 adet yeni lastik alımında; bir adet Lastik değişimlerinde; çift kişilik 
NetWork marka bayan cüzdanı ve Armada Cinemaximum 
çift kişilik Armada Cinemaximum .. o Sinemabileti 
sinema bileti Özcanlar'dan hediye! Özcanlar'dan hediye! 
NetWork 


e, 4446312 <> 
OSTİM * KAZAN (E-5) » ARMADA 
www.ozcanlarlastik.com.tr 


LEZLETE AÇILAN 


Yemek yemeyi sevenler olarak şimdi hepinizi buraya davet 
ediyorum. Sizin için öyle bir yer keşfettim ki kendinizi 
kaybedebilirsiniz. Aslında keşfettim de denemez. Yıllardır 
bildiğimiz mekan karşıma yenilenmiş bir yüzle çıktı. Hem 
mekanın orijinalliği hem yemeklerin tatları hem de güler yüzlü 
hizmetiyle müdavimi olacağınız bu mekana gitmenizi tavsiye 
ediyorum. Üstelik çok da merkezi bir konumda... 


onya Yolu üzerinde arabanızla yavaş yavaş ilerlerken 
(hele de iş çıkışında mükemmel bir fırsat trafiği atlatmak 


için) hemen sağa sapıp Opet benzinlik içindeki küçük 
ama iştahınızı kabartacak mekana giriyorsunuz. Hafta sonları 
canınız hamburger çektiğinde ya da çocuklarınız hamburger 
istediğinde kolaylıkla gidebileceğiniz bir yer. Hamburger 
deyince aman korkmayın. Oldukça sağlıklı... Belki ben size 
anlatmadan önce keşfedenler olmuştur. Evet evet, Garaj 55'ten 
bahsediyorum. 


Hamburgerlerini gördüğünüz anda ağzınızın suyu akacak, o kadar 
iddialı konuşuyorum. Sonra yerken kendinizi bulunduğunuz 
ortamdan soyutlayıp tamamen lezzet denizinde yüzeceksiniz. 
Self servisi olan Garaj 55'e ilk girdiğinizde Chevrolet'lerden 
oluşan oturma alanlarıyla karşılaşacaksınız. Oturduğunuz şey 
belki bir Chevrolet kaportası olacak. Evet, otururken içiniz biraz 
gidecek, “nasıl kıydılar sana?” diye soracaksınız ama emin olun 
Garaj 55 onların kıymetini en iyi bilecek bir işletme. Benden 
söylemesi aman, kafanızı kaldırdığınızda lamba olarak Chevrolet 
Jantını görürseniz de kalp krizi geçirmeyin :) 


GARAJ 55 İ Adres: Mevlana Bulvarı Opet Benzinlik İçi: 0312 236 46 55 . Ümitköy Opet Benzinlik İçi: 0312 235 36 55 
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P eme Kek EA 


İşin özü, mekanın dekorasyonu gayet başarılı ve orijinal. İçeri 
girdiğiniz andan itibaren kendinizi Amerika'da yol kenarında 
benzin istasyonlarının içinde bulunan restoranlardan birinde gibi 
hissediyorsunuz. 


Yemeklere gelince... Ağırlıklı olarak lezzetli hamburgerler olmakla 
birlikte, sandviçler, tatlılar ve satın alıp evinize götürebileceğiniz 
Türk Kahvesi, bitki çayları da bulunmakta. Hamburgerlerin 

en büyük özelliği işletme sahiplerinin üzerinde deneyip kendi 
tariflerini çıkarması. 


Ben denediğim ve her seferinde yemek için büyük bir hevesle 
gittiğim 3 burgerinden bahsedeceğim size. Öncelikle Mustang 
Burger'i mutlaka denemenizi öneriyorum. Gözünüze biraz 

büyük gelebilir ama tadını alınca emin olun hepsini bitirmeden 
duramıyorsunuz. Mustang'i yemeden önce bolca peçete almanızı 
öneririm. Zira yerken biraz elinize yüzünüze bulaştırabilirsiniz 
sosunu ama emin olun umurunuzda bile olmuyor. Bana söylenene 
göre Amerika'da bu burgeri yemek için bazı yerlerde eldiven 
veriliyormuş :) 


En keyif verici noktası aslında hamburgerin eti. Zaten bir burger 
yediğinizde en önemli şey eti olmuyor mu? Eti öyle yumuşak 

ve lezzetli ki bir daha başka yerde burger yememeye yemin 
ediyorsunuz. Garaj 55 hamburger köftesi için de özel tarifler 
hazırlamış. Bunlardan bir tanesi de sebzelerin suyunun hamburger 
etinin içine katılması. İşin sırrını, hangi sebzeleri kullandıklarını 
söylemiyorlar bana tabi ama denemeniz şart diyorum. 


Hamburger etleri pişirilirken de kesinlikle kurutulmuyor. Benim 
için en önemli şey kesinlikle bu. Etin suyu içinde kalıyor ve tüm 
lezzetini alabiliyorsunuz. 


e... 


Gelelim diğer hamburgerimize. Size kesinlikle tuhaf gelecek 
ama gıda boyası içermeden üretilen siyah bir hamburger ekmeği 
düşünün. Tanıştırayım, Blues Burger! Bu hamburgerin en 
dikkat çekici özelliği tabiki siyah olması. Fakat tarifi yine Garaj 
59'e ait olan, ustalıkla pişirilmiş köftesi ve içeriği sayesinde bu 
hamburgerin sadece siyah ekmeğinden ibaret olmadığını tadına 
bakınca anlıyorsunuz. 


Beni en çok kendine çeken yanlarından biri de her şeyin sizin 
gözünüz önünde yapılıyor olması. Yemekleri kim hazırlıyor, 
nasıl hazırlanıyor, neler kullanılıyor, her şeyi görebiliyorsunuz. 
Temizliğini zaten anlatmaya gerek yok, işletme zaten bu konuda 
oldukça titiz. 


Garaj 55'te yediğim hamburgerlerden “top” listeme girenlerden 
biri de Double Cheeseburger. “cheseeburger işte, ne farkı olabilir 
ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Ama gidip yediğinizde cheeseburger 
hakkında bütün düşünceleriniz değişecek, garanti veriyorum. Garaj 
55, cheeseburger'in içine bir sos hazırlıyor. İlk önce bunu hazır bir 
sos sanıyorsunuz, sonra özel bir sos olduğunu düşünüyorsunuz 

ve dayanamayıp soruyorsunuz. Aldığım cevap beni epey şaşırttı 
doğrusu. Garaj 55 yapmış yapacağını ve cheeseburger için birkaç 
peynirden oluşan harika bir sos hazırlamış. 


Hamburger deyince de normal hamburger ekmeği gelmesin 
aklınıza. Garaj 55, hamburger ekmeklerini kendileri için özel 
yaptırıyorlar. Tahmin edersiniz ki ekmeklerin tarifleri de 
kendilerine ait. Ekmekler ağır değil ve lezzeti çok güzel, yemesi 
çok keyifli. 
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Garaj 55'in zengin menüsünde sadece hamburger yok. Konumunun 
benzinlik içerisinde yer alması, lezzetli ve sağlıklı birçok ürünün 
paketlenip hemen çıkmaya olanak sağladığını da belirtmeliyim. 
İsterseniz hafta sonları isterseniz iş çıkışlarında isterseniz de 
seyahatlerinizde önünden geçerken kesinlikle uğranması gereken 
bir mekan. Kendisi küçük ama lezzeti efsane olan Garaj 55, bütün 
yemekleriyle hem gözü hem de midenizi doyuruyor. Muhteşem bir 
yemek deneyimi için gitmenizi öneriyorum. 


Tatlılara gelince... Profiterolünden tutun da karamelli pasta, mozaik 
pastaya kadar her çeşit tatlı türünü bulabilirsiniz. Ben Garaj 55'i 
keşfettiğimde yeni tatlılar için denemeler yapıyorlardı, o zaman 
tatma şansı buldum. Gerçekten çok lezzetliler :) 


Garaj 55 sevmediği hiçbir şeyi restorana sokmuyor. Her yaptıkları 
tat için önce kendileri deneme yapıyor, tadıyor, eğer içlerine sinerse 
satışa sunuyorlar. Tatlılar için de aynı şey geçerli. Tatlılar satışa 
sunulmadan önce tadına bakılıyor, onay verilirse satışa sunuluyor. 
Bu da Garaj 55'e duyulan güveni doğal olarak artırıyor. 


Az daha söylemeyi unutuyordum. Garaj 55, unlu mamüllerde de 
oldukça iddialı. Özellikle pekmezli gerçek Ankara Simidi ve katkısız 
poğaçalar sabahın erken saatlerinde pişiriliyor ve siz de sıcacık bir 
şekilde yiyorsunuz. Siz en iyisi evden biraz erken çıkın, yolunuzu 
Garaj 55'e düşürün. 


Kıssadan hisse; siz Garaj 55'e bir ara uğrayın, deneyin. Üstelik 
Umitköy'deki Opet'in içinde de bir şube açtı. Bir kere gitmeniz 
yeterli olacaktır. Şimdiden afiyet olsun :) 


Aşağı Öveçler Mh. Lizbon Cd. No 43/A Öveçler/Ankara 324/357/400 & 5494940006 enginaksuoffciol 
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YASİN TIRAŞ 
GENÇ VE BAŞARILI BIR 1$ ADAMI 


Yasin Tiraş, erken yaşta iş hayatına atılmış, ayakları üzerine basan, başarılı bir iş adamı. Genç bir iş adamı olarak hayata 
atılmanın bir avantaj olduğunu söyleyen ve bunu da başarılı bir şekilde kullanan Yasin Tiraş, hayatının dönüm noktasını 
da işe başladığı zaman olarak belirtiyor. Kendi gibi gençlerin iş hayatında bulunmalarının, iş dünyasına dinamiklik ve 
hareket katacağını belirten Vaşak Gaz'ın ikinci kuşak yöneticisi olan Tiraş ile iş hayatı hakkında konuştuk... 
Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©)ife.com.tr 


Yasin Bey, genç bir iş adamı olarak erken yaşta iş hayatına 
atılmanın avantajları nelerdir? 

Gençliğin verdiği enerjiyi ve pozitif duyguları iş hayatında kullanmak sizi rakiplerinize karşı 1-0 önde yapacaktır. Tecrübeye erken 
yaşta ulaşmak ise başarılı olmak ve gitgide büyümek için daha çok 
yıllarının olmasını sağlayacaktır. 


İş hayatına erken adım atmak, hayatı anlamak ve hayata karşı dik 
duruşunuzu sağlamlaştırmak için önemli bence. İnsanları tanımak, 
zorluklarla başa çıkmanın yollarını öğrenmek ileride karşınıza çıkan 
sorunları zaman kaybetmeden halletmenizi sağlayacaktır. 


Sizin iş hayatınızdaki başarınızın sırrı nedir? 

En önemli etken ailemdi diyebilirim. En başından beri beraber 
yürüdüğümüz babamın ve kardeşlerimin bana olan daimi güveni, 
işlerimizin hızla büyüyüp ilerlemesine ve kurumsal bir şirket olmamıza doğrudan etki sağladı. 


Hayatınızın dönüm noktası nedir? 
Hayatımın dönüm noktası işe ilk başladığım zaman diyebilirim. 
Çünkü artık büyük bir sorumluluğun altına girmek ve çevremdeki 


Vasak Gaz 


ınsanların güvenini boşa çıkarmamak adına çok çalışmam gerekti- 
Şinın bilinci işe başladığım zaman yerleşmişti. Artık hayat denilen 
savaşta ben de taraf olmuştum. 


Sizin için evrendeki en değerli şey nedir? 

Şu anki zamandır... Çünkü geçmişi bir şekilde yaşadık ve geçti. 
Geleceği yaşayıp yaşayamayacağımızı bilmiyoruz. Ancak şu anı 
yaşıyoruz ve şu an neyi, ne şekilde yaparsak geleceğe sadece o 
kalacak. Geleceğe şu anla başlıyoruz. 


Sizin gibi bir iş adamı olmak isteyenlere neler söylersiniz? 
Öncelikle eğitim ve tecrübe diyeceğim. Çalıştığın işle ilgili aldığın 
eğitimi ve tecrübeyi birleştirdiğinde başarısız olmak gibi bir durumunuz olamaz. Sürekli araştırmak ve kendini geliştirmek gerek. 
Çünkü hızla ilerleyen bir zamanda yaşıyoruz ve yavaş hareket eden 
geride kalıyor. 


Hangi alanda olursa olsun işinizle ilgili konferanslara gitmek, işinizi 
ustalarından dinlemek, onlardan da bir şeyler kapmak her zaman 
sizin artınız olacaktır. 


Adres: İvedik OSB 1474. Cadde Gözde Sitesi Numara: 55 Yenmahalle/Ankara Telefon : (0312) 395 36 38 
www.vasakgaz.com.tr 


(0312) 285 51 55 
Ziyabey Caddesi Numara: 59 Balgat/Ankara 
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PROE DR. MEHMET ALİ ŞEHİRLİDGLU 


OMURGA HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ 


Omurga hastalıkları günümüzde en sık rastlanan rahatsızlıklardan bir tanesi. Özellikle de şekil bozuklukları skolyoz ve 

kifoz hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkan omurga hastalıklarından sadece iki tanesi. Skolyoz ve kifoz 

gibi omurga eğikliği olan hastaların tedavisi için öncelikle yüzme, pilates ve yoga gibi yöntemler kullandıklarını belirten 

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Şehirlioğlu ile omurga hastalıkları konusunda keyifli bir röportaj gerçekleştirdik... 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©life.com.tr 


Hocam, öncelikle omurga deyince ne anlıyoruz? 

Omurgamız, kafa kaidesinin hemen altından başlayıp leğen kemiğine kadar uzanan, 33 tane “omur” adını verdiğimiz, aralarında disk 
dediğimiz yapılarla komşuluk oluşturarak bir sütun haline gelen 
vücudumuzun ana desteğidir. İçinde oluşturduğu bir kanal içinde 
beyinden aşağı kadar uzanan omuriliği, çeşitli bağ yapılarıyla çevreleyerek korumaktadır. 


Başlıca omurga hastalıkları nelerdir? 

Şekil bozuklukları, enfeksiyonları, travmalar sonrası oluşan lezyonları, iyi ya da kötü huylu tümörleri, romatizmal hastalıkları, 
doğuştan gelen patolojileri, kas ve omurilik hastalıkları, omurgada 
görülebilecek çok çeşitli problemlerden bir kısmıdır. 


Bu hastalıklara örnekler verebilir miyiz? 

Şekil bozuklukları deyince aklımıza öncelikle skolyoz ve kifoz geliyor. Skolyoz omurganın ön arka pozisyonda yana doğru, kifoz ise 
yandan bakıldığında omurganın öne doğru eğilmesidir. İki hastalık 
da bel ve sırt bölgelerinde kamburluklara neden olabilir. 


Omurga enfeksiyonu deyince gerek kemik, gerek disk, gerekse de 
yumuşak dokular ve omuriliği etkileyerek ağrıdan felce kadar uzanan tablolar yaratabilir. Özellikle trafik kazası, yüksekten düşme, 
ateşli silah yaralanması gibi travmalar sonunda omurga kırıkları 
veya omurilik yaralanmaları görülebilir. 


Romatizmal olarak şekil bozukluğu, hareket kısıtlılığı gibi ağrı 
oluşabilecek hastalıklar bulunmaktadır. Bunlara ankilozan spondilit 
örnek verilebilir. 

Çocuk felci, kas erime hastalıkları, doğum evresinde yaşanan bazı 
problemler sonucu oluşan kas iskelet sistemi hastalıkları omurga 
eğikliklerine sebep olabilirler. 


Skolyozdan bahsedebilir misiniz? 

Skolyoz omurganın yana eğikliği olmakla beraber kendi içinde rotasyon dediğimiz burulmalarıyla seyredebilir. En çok görülen tipleri 
idiopatik dediğimiz sebebi bilinmeyen skolyozlardır. Genellikle kız 
çocuklarında daha sıklıkla görülmektedir. 


Omuz asimetrisi dediğimiz dengesizliği, kürek kemikleri arasında 
yükseklik farkı, bel veya sırt bölgesinde çıkıntı yaratan şekil bozuklukları belirtileridir. Bazen belirti vermeden tesadüfen çekilen 
grafiler sonucunda da görülebilir. 


Doğuştan omurlarda olan yapı bozuklukları nedeniyle oluşan skolyoz, doğumsal ya da konjenital skolyoz dediğimiz bir diğer ismiyle 
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omurilik patolojileri ile birlikte görülebilir. Boyun, sırt ve belde 
belirti olarak doğum lekeleri ya da farklı kıllanmalar olabilir. Bir 
diğer sık rastlanan skolyoz tipi de çocuk felci ya da kas erimesi gibi 
rahatsızlıklar sonucunda oluşabilecek müsküler skolyoz tipidir. 


En sık rastlanan idiopatik skolyoz tipinde tedavi süreçleri 
nasıl oluyor? 

Bu tedavinin, takip ya da gözlem, korse ve cerrahi olmak üzere 3 
şekli bulunmaktadır. Tedavi seçeneklerine, omurgada oluşan açı 
değişiklikleri, şekil bozukluğu (bel ve sırtta kozmetik problemler) 
ya da ağrıdan oluşan şikayetlerin değerlendirilmesi ile karar verilir. 


Skolyoz eğikliklerinin en çok arttığı dönemler kız çocuklarda 
ergenliğe geçiş menstrüasyon başlama dönemleri ve sonrası, erkek 
çocuklarda ise yine ergenliğe geçiş ve ses değişikliği dönemleridir. 
Bu değerlendirmelere göre periyodik takipler, uygun egzersiz programları (son zamanlarda shroth tedavi egzersiz programı) yüzme 
vs. ilk akla gelecek düşük açılarda uygulanan tedavi yöntemleridir. 


Hasta tarafından kullanma zorluğu olmakla beraber iskelet büyümesi tamamlanıncaya kadar korse vazgeçilmez bir tedavi yöntemidir. 
Hiçbir zaman açıların sıfırlanması beklenmemelidir. Hatta yayınlar 
korse tedavisi sonlandırıldığında, başlanmadan önceki açıya dönebileceğini göstermektedir. 


Ameliyata hangi durumlarda karar verilebilir? 

Skolyoz açısının ve rotasyonun arttığı, şekil bozukluğunun hastayı, 
aileyi ve hekimi rahatsız edeceği boyutlara geldiği ve ağrının huzursuz ettiği durumlarda cerrahi düşünülmektedir. 


Cerrahi tedavi skolyozun düzeltilmesinde en etkili yöntemdir. Genellikle sorulan bir soru bu ameliyatın yaşının olup olmayacağıdır. 
Bu konuda bir genelleme yapılmaktan ziyade hastaya göre konuşmanın daha uygun olacağı kanaatindeyim. 


Hem yetişkinler hem de çocuklar için omurga hastalıklarından korunma yolları var mıdır? 

Enfeksiyon, tümör, travma veya konjenital nedenler dışında oluşabilecek omurga problemleri için önerilerimiz, özellikle vücudumuza uygun spor, yüzme ve egzersiz yapmak, çocuklarda oturma 
ve duruş bozukluklarına dikkat çekmek, uyarmak, bilgisayar, cep 
telefonu gibi iletişim araçlarından zaman ve vücudumuzun ergonomisini iyi kullanarak faydalanmak, özellikle okul çantalarının 
ağırlığına dikkat etmek, gerek öğrencilik gerekse iş hayatında aynı 
pozisyonda uzun süre kalmamak gibi önerilerimiz olacaktır. 


Prof. Dr. Mehmet 
Ali Şehirlioğlu 
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| UR. CEYHUN NURİ 
HASHIMÜTU HASTALIĞINI AĞIRLAŞIIRAN FAKTÜRLER 


Genelde tüm vücudun, özelde de tiroit bezinin sürekli iltihaplanması (enflamasyon) ve salgıladığı hormonların azalması 

(hipotiroidi) ile birlikte karakterize otoimmün bir hastalıktır Hashimoto. “Tiroid bezine karşı enflamatuar tepkiyi tetikleyen süreç nedir?” sorusu, etyolojik alt yapıyı gözden geçirirken hep aklımızda tutmamız gereken noktadır. Bu durumu 
açıklarken ise tıbbi otörler ikiye ayrılır. 


1.grup; hastalık oluşum nedenini açıklamamakla birlikte, hastalık 
başladıktan sonra durumu agreve eden faktörlerin üstünde durur ve 
bunları engellemeye çalışır. 


2.grup ise - ki bizde kendimizi bu ekip içerisinde görmekteyizhastalık oluşumu ve kliniği ağırlaştıran etyoloji üstünde 
durmaktadır. 


Bir önceki yazımızda hastalığın oluşum nedenleri üzerinde 
durmaya çalışmıştık, bugün ise ağırlıklı olarak agreve 
(kötüleştirme) edici nedenlere dikkatinizi çekmeye çalışacağız. 


HASHİMOTO HASTALIĞINI AĞIRLAŞTIRAN 
FAKTÖRLERDEN BAZILARI 


Bozucu Ocak ve Alanlar 

Hücre, aktiviteden uzak/istirahat halindeyken, hücre zarı ile 
ayrılmış olan iç ve dış alanları arasında potansiyel farkı (hücrenin 
içi dışından daha negatiftir) korunmaktadır. İstirahat halindeki 
bu farka “İstirahat Membran Potansiyeli” denir. Hücrelerin bu 
fizyolojik voltaj farkı hücrenin yapısı ve tipine göre -10 ile -100 
mV arasında korunmaktadır. 


İstirahat halinde polarize durumda olan hücre zarı eşik değerini 
geçecek uyarana (stimulusa) maruz kaldığında depolarize olarak 
aktive olmaktadır. Membran potansiyelindeki iniş / çıkışlar 
hücrenin gereğinden daha erken veya daha geç uyarılmasına 
neden olur. 


Sonuçta hücre seviyesinde başlayan süreç metabolik regülasyon 
mekanizmalarının da (konumuz olan tiroid fonksiyonları da dahil) 
olumsuz yönde etkilenmesini netice verecektir. 


Bu bilgi çerçevesinde, diş dibinde enfeksiyonun varlığı, amalgam 
dolgu, birden fazla implant diş, vücutta skar/ ameliyat/yara 

izi, sık enfeksiyon odakları(tonsillit), çürük diş, yanlış protez, 
tamamlanmamış kanal tedavisi, çene eklemi problemine bağlı 
temporamandibuler eklem patolojisi, ameliyatlar vb. durumlar 
sürekli/gereksiz stimuluslar (uyaran) yayarak hücre zarını 
etkileyecek uyarılma eşik değerinin geçilmesine ve erken 
depolarizasyonun (hücrenin harekete geçmesini sağlayacak 
tetikleme) oluşmasına neden olacaktır. 


Vücutta yılları kapsayacak sürede parazit sinyallerin yayılması, 
hücresel disfonksiyonu ve enflamatuar tepkinin fizyolojik 
sınırların dışına çıkışını hızlandıracaktır. Konumuz olan 
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Hashimoto ve diğer birçok enflamatuar /dejeneratif hastalık bu 
sürecin sonucu olabilir. 


D Vitamini Eksikliği 
Eksikliği Hashimoto dâhil birçok otoimmün hastalığın 
oluşmasında risk faktörü olarak gösterilmektedir. 


Konumuzla ilgili metabolik/hormonal süreçlere etkisi: 


- Enflamasyonun (iltihap) artmasında etkili olan Th2 hücrelerinin 
aşırı uyarılmasını önleyerek otoimmün tepkinin fizyolojik sınırlara 
çekilmesini sağlar. 


- D vitaminin optimal seviyeden sapması, bağırsak yüzey 
Jorasının bozulması ve yüzey geçirgenliğinin artmasını agreve 
eden faktörlerdendir. Tirold hormon aktivasyonunun (T4'ün T3'e 
dönüşümü) 9020'sinin bağırsak yüzey hücrelerinde gerçekleştiği 
bilgisinden hareketle D vitamini seviyesindeki yetersizlik tirold 
fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 


- Tiroid hormonlarının normal olması D vitaminin aktivitesini 
destekler. Hashimoto tirotdıti gibi otoimmün tirotd hastalıklarında 
D vitamininin etki edeceği reseptörlerin yapısı değişime 

uğraması (polimorfizm) sonucu metabolik reaksıyonlardaki aktif 
fonksiyonunu yerine getiremez. 


Selenyum Eksikliği 

Selenyum vücutta eser miktarda bulunan bir elementtir. Özellikle 
E vitamini ile birleşir ise antioksidan etkisi artar ve vücudumuza 
zarar veren serbest radikallere karşı koruyucu etkisi potansiyalize 
edilmiş olur. 


Konumuzla ilgili metabolik süreçler: 


- Selenyum 5” deiyodinaz enziminin (T4'den T3 sentezini 
gerçekleştirir) aktivitesini artırır. Neticede T4'den T3 oluşumu yani 
tiroid hormon aktivitesi artar. Eksikliğinde de bu dönüşüm azalır. 


- Selenyum ayrıca tirold bezini aşırı iyot yüklenmesine karşı korur, 
bunu tirold hormon yapımında görevli tiroid peroksidaz enziminin 
aktivitesini azaltarak yapar 


Stres 

Tiroid bezinin sağlıklı olması için öncelikle stres hormonlarının 
(adrenalin, kortizol) salgılandığı böbrek üstü bezinin sağlıklı 
olması gerekir. 


Dr. Ceyhun Nuri 
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DR. ERGİN ISIK 


İİ Smmm 


İLE YATAK YARALARI VE SAVAŞ YARALANMALARI TEDAVİLERİ 


Tıpta “estetik” kelimesini duyduğumuzda hemen aklımıza estetik kaygılarla yapılan uygulamalar geliyor. Fakat Plastik 
Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi'nin rinaplasti yada meme estetiğinin arkasında kalmış ve göz önünde olmayan çok ciddi 
tedavileri de bulunmakta. Savaş yaralanmaları konusunda da eğitim alan Dr. Ergin Işık, dergimiz okurları için yatak yaralanmaları ve savaş yaraları hakkında bilgi verdi... 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr 


Ergin Bey, sizin uzmanlık alanınız Plastik Rekonsrüktif ve 
Estetik Cerrahi ve bu alan da oldukça geniş. Estetik dışında 
yatak yaraları olan hastalarda da uygulamalar yapıyorsunuz. Bu konuda hangi uygulamaları yapıyorsunuz? 

Yatak yaraları genelde bizim yoğun bakım hastalarında ya da geçirdiği beyin travmasıyla yatalak kalan hastalarda uzun süre aynı 
pozisyonda yatmaya bağlı olarak meydana gelen ülser dediğimiz 
yaralardır. Tabi bunların dereceleri var ve tedavileri sıkıntılı bir süreç. Tedavide bizim ilk aşamamız hastaya bakan kişiyle anlaşmak. 


Ameliyattan bile belki daha önemli olan şey hastaya bakan kişiyle bu konuyu konuşmak. Çünkü 2 saat ve üzeri aynı pozisyonda, 
sabit şekilde yattığı zaman hastalarda bu bölgelerde kan dolaşımı 
azaldığı için yara oluşumu kolaylaşıyor. Yaraları temizliyoruz. Bu 
bölgeler bir de makata yakın olduğu için çok çabuk enfekte olan 
bölgeler. Yatak yarası olan hastaların yakınıyla iyi bir iletişim içinde 
olmamız lazım bu yüzden. Çünkü biz ameliyat ettiğimiz zaman biz 
de bir yara oluşturuyoruz, dikiş atıyoruz. 


Yatak yaralarında en büyük sıkıntı hastaya bakan kişinin zorluğu. 
Hem hastanın hijyeni, kişisel temizliği önemli. Kötü kokulu, enfeksiyonlu yaralar oluşabiliyor. Eğer şuuru açıksa bu durum hasta için 
de çok kötü oluyor. Bakan kişi için de kötü bir psikolojik durum. 
En azından bunu tedavi ederek hem hastaya hem hasta yakınına 
psikolojik de olsa fayda sağlıyoruz. 
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Peki, diyabet hastalarında oluşan yaralara nasıl bir müdahalede bulunuyorsunuz? 

Şeker hastalığı ilerlediği zaman ileride “nöropati” dediğimiz sinirlerin etkilendiği bir durum ortaya çıkıyor. Biz buna “Diyabetik Nöropati” diyoruz. Yani; hastanın ayaklarında duyusunu alan, motoraktiviteyi sağlayan sinirlerde patoloji gelişiyor. Sinir hücresi, diğer 
hücrelerden biraz daha farklı. 


Diğer hücreler gibi sinir hücresi de şeker kullanır ama şeker hastalarında başka bir madde var, onun birikimi de fazla oluyor. Normal doku bunu dışarı atabilirken sinir hücresi bunu dışarı atamıyor. 
Çünkü bunu dışarı atacak enzimi yok. Bundan dolayı da sinir hücresi içerisinde şeker birikiyor. 


Nöropatik hastalarda ayaklara giden sinirlerin geçtiği belli başlı tüneller var. Bu tünellerde tünel sabit kalırken sinirlerde bir şişkinlik 
oluyor ve bir bası yaratıyor. Bası oluştuğu zaman da hasta ayağında 
bir yanma hissediyor, ayağına dokunulduğunda da hissetmiyor. Ya 
da hasta ayağını yere bastığı zaman denge duyusu tam gelmiyor. 


Hastanın ayağında yara çıkıyor, duyusu olmadığı için bunu hissedemiyor. Yine aynı tünellerden kan damarları da geçiyor, bunlar da 
sıkışıyor. Açılan yaralar çok geç iyileşiyor. Bu da ayaktaki enfeksiyonun ilerlemesine sebep oluyor ki ilerleyen dönemlerde uzuv 
kayıplarına sebep olabiliyor. 


| 
| 
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Biz böyle hastalara “nöroliz”işlemini uyguluyoruz. Uyguladığımız 
teknik çok güzel bir teknik. Tabi her hastaya uygulanmıyor. Belli 
kriterleri var. İşlem 45 dakikalık, belden uyuşturmayla yapılan bir 
işlem. İşlemde, sinirlerin geçtiği tünelleri açarak en azından sinirlerin rahatlamasını sağlıyoruz. 


Bu ameliyattaki en büyük amaç hastanın duyularını geri getirmek, 
ilerleyen dönemlerdeki yeni yaraların oluşmasını engellemek, en 
önemlisi de uzuv kayıplarının önüne geçmek. İşlem uygulaması 
oldukça basit. 

Türkiye'de de çok fazla bu uygulamayı yapan yok. Biz çok sayıda 
vaka da yaptık. Hastalarımız da çok faydasını gördü. 


Savaş yaralanmaları aldığınız eğitimlerden biri. Peki, savaş 
yaralarında ve kafa travmalarında estetik cerrahinin uygulamaları neler? 

Bize genelde yüksek enerjili kurşunlarla gerçekleşen yaralanmalar veya bomba patlaması durumları geliyor. Bunlar yüksek enerjili travmalar olduğu için özellikle yüz bölgesine gelen durumlarda 
kurşunun giriş ve çıkış yönünü iyi görmek lazım. 


Tabi ki öncelikle tüm travmalarda olduğu gibi A-B-C dediğimiz hastanın hava yolunu, dolaşımını ve solunumunu önceden sabitleyip 
sonrasında muayene ve tedaviye geçiyoruz. 


Bunun bizim dalımızdaki adı Maksillofasiyal Cerrahi'dir. Yüz kemikleri, kırıkları bizim alanımızdır. Kafa travmalarında geniş kemik 
defekti olabiliyor bu hastalarda ya da kemiklerde parçalı kırıklar 
olabiliyor. Gözün yuvasından dışarı çıktığı ama sinirlere bağlı oldu 


Şu durumlar olabiliyor. 

Bu tip durumlarda eğer hastanın yüz kemiklerindeki kırılma kemik 
doku kaybına sebep olmuyorsa kırık uçları tazelenip titanyum plak 
ve vidalarla bu işlemlerle kemikler sabitleniyor. 

Bunlardan biraz daha zor olan bir kısım kemik defektlerinin olduğu 
kısımdır ki çenesi olmayan ya da özellikle ağız içine ya da çeneye 
silah sokulup intihar etme vakalarında komple çenenin olmadığı ya 
da yüzünün orta kısmının olmadığı vakalarla da karşılaşıyoruz. 


Bunlarda da yapabileceğimiz tek seçenek vücudun başka bir yerinden kemik dokuyu damarıyla birlikte alıp hastaya çene kemiği yapmak, eklemini oluşturmak, kafatasında bir defekt varsa bu defekte 
uygun kemiği bu bölgeye nakletmek. 


Savaş durumlarında bir diğer durum uzuv kopmaları. Bu hem ortopedinin hem bizim alanımız. Mikrocerrahi gerektiren bir işlem. Kol 
kopması, bacak koması gibi durumlarla karşılaşıyoruz. 


Böyle durumlarda herhangi bir uzuv koptuğu zaman bunu en kısa 
sürede, 3 saat içinde yerine dikilmesi gerekiyor yoksa kopan kısımdaki dokular ölmeye başlıyor. Bazı durumlarda çok uzun süren 
fizik tedavi süreleri oluyor. Sinirlerin, duyuların geri gelmesi, el 
hareketlerinin yeniden başlaması, ciddi fizik tedavi alınmasını gerektiren bir şey. 


Bunlarda da bizim ilk amacımız kişinin zaruri ihtiyaçlarını, kişisel 
bakımını yapabilecek düzeyde yapılması. Çünkü uzuv hiçbir zaman 
40100 eski fonksiyonuna kavuşmayacak. Mümkün olduğunca kimseye bağımlı hale kalmadan yaşayabilecek düzeyde organı kişiye 
kazandırmaya çalışıyoruz. 


avaların ısınmasıyla birlikte bizler artık kalın ve 

bizi soğuk havalardan koruyan kıyafetlerimizi 
yavaş yavaş dolaptaki yerlerine kaldırmaya başladık. 
Artık daha ince ve bizi sıcakta daha serin tutacak 
yazlık kıyafetlerimizin ortaya çıkma vakti... İşte 
köpek dostlarımız da tıpkı bizler gibi mevsim 
döngülerinde doğuştan var olan kıyafetlerini, yani 
tüylerini değiştirirler. 


Köpeklerde kışlık tüyler sık ve kalın yapılıdır. Bu 
tüy yapısı onları kışın soğuk havanın yaratacağı 
olumsuz etkilerden korur. Havaların ısınması ve 
yaz sıcaklarının başlamasının hemen öncesinde 
köpekler klima adaptasyonu geliştirir ve onları daha 
serin tutacak ince ve sıklığı az olan yazlık tüylerini 
çıkartırlar. 


Tabi bu dönemde kalın ve yoğun kışlık postlarını 
dökmekten başka şansları yoktur. Birçok köpek 
sahibi bu doğal süreci ve adaptasyonu kabullenmekte 
zorluk çeker ve sürekli şikayet eder. Oysaki bu 
dönemi alınabilecek önlemlerle dostumuzun ve bizim 
en rahat ve sıkıntısız şekilde atlatması mümkündür. 


- Tüy değiştirme dönemine giren köpeğin günde en 
az bir defa tüylerin çıkışı yönünde ve ters yönde 

tel taraklar ya da fırçalarla taranması, dökmekte 
olduğu kışlık tüylerden daha çabuk kurtulmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca tarama işlemleriyle derinin kan 
dolaşımı artacak ve yeni çıkacak olan yazlık tüyleri 
daha sağlıklı şekillenecektir. 


- Tüy değiştirme döneminde köpeklerimize takviye 
olması açısından dışarıdan verebileceğimiz biotin 
ve çinko preparatları da sürecin daha hızlı ve kısa 
sürede atlatılmasına yardımcı olacaktır. 


- Postunu değiştirme dönemi içerisindeyken 
dostumuzdaki kaşıntı davranışı onları rahatsız eder 
ve streslidir. Tel taraklarla yapılan fırçalama işlemi 
sonrası masaj tarakları ile yapılacak olan tımar 
işlemleri ile dostumuzu rahatlatmak onu mutlu 
edecektir. 


- Bu dönemde ölü kışlık postun altında kalan 

deri, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına oldukça 
yatkın hale gelir. Bu süreçte anti bakteriyel köpek 
şampuanlarıyla dostumuzu birkaç sefer yıkayarak 
enfeksiyon riskini ortadan kaldırabiliriz. 


- Radikal çözüm olarak köpeğin makine tıraşı 
yaptırılması fikri kesinlikle doğru değildir. 
Köpeklerde tüyler onları soğuktan koruduğu 

gibi, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de 
korumaktadır. Makine tıraşı sonrasında deri 
enfeksiyonlara, parazitlere ve ultra viyole ışınlara 
açık hale gelecek, travma ve yaralanmalarda derinin 
daha çok zarar görmesine neden olacaktır. 


- Tüy değiştirme mevsiminde dostumuzun içine 
girdiği stresli dönemi ona yaptıracağımız oyun 
ve spor bazlı egzersizlerle daha kolay atlatmasını 
sağlayabiliriz. 


Unutulmamalıdır ki, bu doğal süreci köpeğimizin 
mama formülünü değiştirerek ya da birtakım 
ilaçları kullanarak engelleyemeyiz. Biraz 

daha toleranslı davranarak dostumuzun kışlık 
kıyafetlerinden kurtulmasına yardımcı olalım. 
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Nuh Bey, bu işe nasıl girdiniz? 

Bizim asıl işimiz tarım ve hayvancılık. Biz dedemizden öğrendik 
tarım ve hayvancılığı. İşin aslı tarım ve hayvancılık ülkemizde hep 
önemli bir şey olmuştur. Son yıllarda biraz sıkıntı yaşasak da biz 
hala önemli olduğunu düşünüyoruz ve dedemizden aldığımız bu 
mesleği devam ettiriyoruz. 


Hayvanın en iyisini ve etin en iyisini bilmek bizim işimiz. Bu 
aslında bir marifet değil. Genetiğimizde var da diyebiliriz. “Uzun 
yıllardır hayvancılık yapıyoruz, neden bir de kasabımız olmasın?” 
dedik ve Nuh Et Kasap'ı açtık. 


Ürünleriniz kendi besileriniz diye duydum. Başkentte nerede ve nasıl yapıyorsunuz bunu? 

Doğru duymuşsunuz. Hayvancılıktan gelme olduğumuz için ürünlerimiz kendi besilerimiz. Böylece müşteriye de her tür sorunda 
en kısa zamanda yardımcı olabiliyoruz. Müşterimize etin kalitesi 
ve lezzeti konusunda da garanti verebiliyoruz. Daha evvelden 
Bağlıca'da çiftliğimiz vardı. Lakin Bağlıca'da şehirleşme başlayınca 
biz de çiftliğimizi Gölbaşı'na taşıdık. Faaliyetlerimize şu anda orada 
devam ediyoruz. 


Hayvanlarımızı Doğu Anadolu'dan, özellikle Erzurum, Kars ve 
Ardahan'dan getiriyoruz. Hayvanlarımız Mart- Nisan ayları ile 
Ekim-Kasım ayları arasında dağda otlanıyor sonrasında Ankara'ya 
gelince de Gölbaşı'ndaki çiftliğimizde arpa, yonca ve otlarla besleniyorlar. Çiftliğimizde kesinlikle ithal hayvan beslemiyoruz. Dolayısıyla kasabıma da ithal hayvan sokmuyorum. Besilerimiz yerli ve 
onlara kullandığım ürünler doğal. Doğal olarak etlerim de kaliteli ve 
lezzetli, bu konuda iddialıyım. 


Etlerin tazeliğini korumak için “dry aged dolabı” kullanıyorsunuz. Bu dolabın özelliği nedir? 

Dry Aged, Türkçe'de “kuru dinlendirme” anlamına gelmektedir. 
Sadece profesyonel ortamlarda gerçekleştirilebilen bir işlem. 
Kaliteli sığır etlerinin 4480-86 nem ve 29C sıcaklıkta 21 ile 28 gün 
arasında, etin kendi kemiği üzerinde bekletilmesiyle gerçekleşiyor. 


ET & KASAP 


Nuh Sadık Mermer, yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraştıktan sonra bir gün 
“neden kasap açmayalım?” diye sorarak yaklaşık 4 ay önce Nuh Et Kasap'ı 
açmış. Bağlıca'da bulunan işletmenin aynı zamanda Gölbaşı'nda da kendi 

besilerinin bulunduğu bir çiftlikleri de var. Yerli üretim etten vazgeçmediklerini 
ve hiçbir şekilde ithal et satmadığını özellikle belirten Mermer, işletmesi 

haricinde dedesinden kalan hayvancılığı da bu yolla sürdürüyor. Yenilenmenin 

ve hep en iyisinin peşinde koştuğunu söyleyen Nuh Sadık Mermer ile işletmesi 


e 


Nuh Et Kasap hakkında konuştuk... 
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Etin daha yumuşak, lezzetli ve sindirimi kolay olmasını sağlayan bu 
yöntem aynı zamanda etteki ağır kokuları yok ederek daha aromalı 
kokmasını sağlıyor. Amerika'da 100, Avrupa'da ise yaklaşık 70 
yıldır kullanılan bir yöntemdir. 


Taze et lastik gibidir; içerisinde birçok etken eti diri tutmaya çalışır. 
Bir bakıma et hala yaşıyor da diyebiliriz. Eti bozmadan 21 gün 
dinlendirebilirseniz, 21. gün sonunda etiniz yumuşak ve pamuk gibi 
olacaktır. Dry Aged Dolap, soğuk havanın fan yardımı ile dolabın 
içindeki tüm etlerin etrafından dolanabilecek şekilde ayarlanmıştır. 
Aslına baktığınızda şu anda bu yöntem en sağlıklı yöntemlerden bir 
tanesidir. Mezbahadan gelen taze ve sert olan et, dry aged yöntemiyle dinlendirildiğinde sağlıklı, sindirimi kolay, lezzetli bir kıvam 
alır. Dinlendirme işlemi, etin içindeki enzimlerin, etteki uzun kas 
liflerini parçalamasına yardımcı olur. Böylelikle et yumuşar ve kolay 
çiğnenebilir bir hale gelir. 


Tarım ve hayvancılık ülkemizde artık eski değerinde değil. 
Hayvan ithal etmeye başladık. Siz bu konuda sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Biz hayvancılıktan geldiğimiz için kasap açmayı istedik ve işlerimiz 
de iyi gidiyor. Ama sektöre baktığımızda, özellikle son 2-3 yıldır 
mesleğimiz meslek olmaktan çıktı. Çünkü artık maalesef denetimler yetersiz. Sadece et değil birçok şeyin satışı sağlığa uygun 
yapılmıyor. En temel insani ihtiyaçlarla bile oynuyorlar. Şimdi etler 
sadece kasaplarda değil marketlerde de satılıyor. Kasaplar olarak 
biz bundan rahatsızız aslında. Çünkü biz ne sattığımızı biliyoruz, 
müşterimize anlatabiliyoruz. Hayvanın cinsine, nasıl beslendiğine 
kadar bilgi verebiliyoruz ama marketlerde böyle bir durum söz 
konusu değil. 


Hayvan ithalatına gelince... Biz tarım ve hayvancılıktan gelen bir 
toplumuz. Bizim hayvan ithal etmemiz aslında üzücü bir durum. 
Hayvan ihraç ederken ithal eden bir ülke olduk. Biz Ortadoğu için 
önemli bir pazardık. Şimdi İran'dan, başka ülkelerden hayvan alıyoruz. Durum bu kadar kötü. Yerli üretim konusunda devletin bazı 
teşvikler yapması gerek. 


İ Adres: Bağlıca Bulvarı No: 43/3 Bağlıca/Ankara Telefon : (0312) 234 49 22 
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'gisedaha yakın olan Hallstatter Gölü kıyısında yer alan ve ismini 
oğa manzarasına sahip bir kasabadır. Avrupa'nın en 
ası” listesine eklenmiştir. Nüfusu 


ın en eski tuz madenleri de bulunmaktadır. Sesiz, 


ftan olan Hallstatt; Viyana ya da Salzburg gezisi 
klerini bulabileceğiniz Hallstatt göz kamaştıran 


en güzel kasabalarındandır. 


vusturya'da Viyana'ya görece uzak, Salzburg 


bu gölden alan Ha 
eski yerleşim yerlerinden olan kasaba; 
1000 civarında olan bu küçük ve şirin k 
sakin ve doğayla iç içe birkaç gün geçirm 
gi bir destinasyondu 


yapanların kaçabileceği 
gölü ve tasarım harikası ahşap €V 


Ilistatt, sakin bir göl ve muhteşem d 
1997'de UNESCO'nun “Dünya Kültür Mir 


asabada ayrıca dünyan 
ek için biçilmiş ka 
r. Doğanın tüm ren 
leriyle dünyanın 
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Hallstatt çok küçük bir yer olduğundan tüm kasabayı 2-3 saatte 
gezebilirsiniz. Diğer taraftan; Hallstatt'ı gezmek için bazılarına 
2-3 saat yeterli iken, bazılarına ise haftalar yetmeyebilir. Bu yüzden en azından bir geceyi kasabada geçirmek, sabah yürüyüşleri- 
nin tadına varmak ve son vapurdan sonra kasabaya dolan sakinlik 
ve huzuru yaşamak için önemlidir. 


Her mevsim gidebileceğiniz Hallstatt, kışın yolların karlı ve 
havanın soğuk olması nedeniyle çok tercih edilmese de kayak 
severlere güzel alternatifler sunar. Ancak sonbahar mevsiminin 
Hallstatt'da daha güzel olduğu aşikârdır. Doğanın tüm renklerini 
cömertçe sunduğu Eylül ortası ile Ekim sonu arasındaki zaman 
dilimi Hallstatt'ı ziyaret etmek açısından idealdir. Viyana ya da 
Salzburg'dan araba kiralayarak Hallstatt'a geçebilir veya otobüstren-feribot kullanarak değişik bir ulaşım deneyebilirsiniz. 


Salzwetten (Tuz Madeni), Hallstatt'ta ilk önce görülmesi gereken 
yerlerdendir. Merkezden yürüyerek füniküler istasyonuna ulaşıp, 
füniküler ile tepeye tırmanabilirsiniz. Burada dünyanın en eski 
tuz madenini rehber eşliğinde gezebilir, ilginç mezar, çeşme ve kiliseleri görüp, Skywalk adı verilen ve UNESCO tarafından manzarası koruma altına alınan bölgede Hallstatt ve civarının muhteşem 
manzarasını seyredebilir ve bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Ancak 
Tuz Madeni kış sezonunda ziyarete kapalıdır. Skywalk bölgesinde 
Kelt Mezar, Anıt Çeşme, Aziz Barbara Kilisesi görülecek yerlerdir. 


Beinhaus (Kemik Evi) belki de Hallstatt'da görebileceğiniz en 
ilginç yerdir. Hallstatt merkeze 5 dakika yürüme mesafesinde ve 
hafif tepede bulunan Parish Kilisesi içerisinde 1200 adet kafata- 


sının saklandığı bir yer vardır. Buraya Kemik Evi denilmektedir. 
1700 yılından bu yana büyük kemikler ve kafatasları çıkarılarak 
kurutulmakta, temizlenmekte ve sergilenmektedir. En son kafatası 1983 yılında ölen bir kadına aittir. 


Welterbe Museum( Hallstatt Müzesi) merkezde yer alan ve kasabanın tarihini anlatan bir müzedir. İçinde eski tip kıyafetler, ev 
eşyaları, Bronz Çağ'dan kalma savaş aletleri ve tıbbi malzemeler 
bulunmaktadır. Ayrıca; Hallstatt fotoğraflarının ana öğesi Evangelical Church de kasabanın tam merkezinde bulunmaktadır. 


Hallstatt Gölü'nün kıyısında, bir çınar ağacının altında bulunan 
ve kasabanın en meşhur restoran- kafesi olan “ Braugasthof” da 
yaban mersini reçeli ve limon soslu Viyana schnitzelini deneyebilirsiniz. Ayrıca “Cafe Zum Muhlbahch” da yörenin en güzel 
tatlılarını yerken kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bizden tatları 
bulabileceğiniz, hatta döner yiyebileceğiniz “Hallstatt Imbis” de 
kasabanın diğer güzel mekânlarındandır. 


Hediyelik eşya dükkânlarının oldukça fazla olduğu “Market Sguare” den alışverişinizi yapabilir, gölde elektrikli tekneler ile- eğer 
sezonunda gitmişseniz- geziye çıkabilirsiniz. Yüzmek isteyenler 
için güzel bir plajın olduğu Hallstatt” da manzaranın güzelliği ile 
balık ziyafeti çekmek isteyenler için de gölün çevresinde harika 
restoranlar vardır. 


İçinizi ısıtan mükemmel doğasıyla her anını hatırlayacağınız 
Hallstatt; nefes kesici doğa fotoğraflarının, enfes tatlıların, tadına 
doyulmaz Halistatt birasının ( Das Bier) şirin mi şirin anavatanıdır... 


LIFE ASTROLOJİ 


urcumuz, dünya üzerinde bizi 


biz yapan, doğumumuzdan 


iübaren OoOoolacağımız — kişiyi 
şekillendiren etkenlerden biri. 
Yükselen (o burcumuz ise yaşam 


tarzınızı, yaşam deneyimlerinizi ve 


karşılaştığınız olaylara yaklaşımınızı 
belirler Hem burcumuzun hem de 
yükselen burcumuzun bize söyledikleri 
hayatımıza dair büyük ipuçları verir. 
Burcunuzun neler söylediğini ve size 
neler 


getireceğini o Astrolog Vuslat 
(e (e (e 


Olcaydu sizin için yazdı. 


Kaç 


nerji yoğunlugu © yaşıyorsunuz. Bu dönem, 
kendinize bolca zaman 


ayıracaksınız. Gündemde olan mevcut 
problemlerinizi o çö- 


zümleme yoluna gidin. 
Yeni bir şeylerin baş- 


langıcıyla ilgili gelişmeleri takip lin 
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u aralar iç dünyanızda çalkanlılar yaşıyorsunuz, 
önemli konularla ilgili 
içinizde O sakladığınız 
bir şeyler açığa çıkıyor. 
ğ 5 < > C 5 v i 
Kendinize ( nedenleri, 
nasılları sormaktan vazgeçin ve akışına bıra- 
C 5 5 
kın. Bu ara sağlık problemlerine dikkat! 


osyal  aklivasyonlar, grup 

faaliyetleri, 
yeni açılımlar, bu 
konularla ilgili önümüzdeki o günlerde 
gelişmeler yaşayacaksınız. Yakın çevreniz- 
de oldukça popülersiniz, keyifli zamanlar 
sizi bekliyor. 


Akıp 


areketli, üretken ve çalışkan bir döneme giriyorsunuz. 
yaptığınız 
arkadaşlarınızla ilgili 
açılımlarınız olacak. 
Bu dönem, sağlığınızı her zamankinden 
daha fazla önemseyin. 


İşbirliği 
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ariyer o planlarınıza dahil 
edeceğiniz 
yeni gelişmeler ola- 


cak, bu ara sağlam 
C 


adım alıyor ve hiçbir 


şeyi riske atmıyorsunuz. Anne nasihatı 
size iyi gelecek, ilişkilerinizi tekrar gözden geçirin. 


Yay 


pekülasyonlardan uzak 

durun, kardeşler ya da var ise 
çocuklarınızla ilgili yeni gelişmeler 
olacak. Sizin için 
güzel bir dönem, 
şans oyunlarında 
kazanabilirsiniz. 


u zamana kadar 
öğrendiğiniz, sizın için önemli 
olan bilgileri pekiştirme ve geliştirme zamau. Olması gereken bir 
işiniz için dua ediyorsunuz, yurtdışındaki bağlantılarınızla ilgili yeni 


gelişmeler gündemde. 


Oğlak 


ile ( içerisindeki 
bazı önemli kovular o gündeme 


geliyo. Bu dönem yerleşik olduğunuz bölgeyi 


ya da çalıştığınız işinizi 


değiştirebilirsiniz, yakın 
çevrenizdeki dostlarınızla güven tazeleyeceksiniz. 


u dönem ücaret 

yapacaksınız, 

yeni bir şeyler 
alabilir ya da var olanları satabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki bir 
dostunuzdan gelecek 
olan bir yardım sizi 
oldukça rahatlatacak, 
üzerinizdeki 
yoğun enerji dağılıyor. 


Kava 


u dönem iletişim konuları ön planda 
olacak, kısa seyahatler yapabilirsiniz. 
Yakın çevrenizdeki 
insanlardan ya da 
akrabalardan haberler var, gelişmeleri 
yakından takip edin. 


negalif 


u dönem, farklı konularda 
orlaklık  yaplıgınız insanlarla ilgili 


gelişmeler yaşayacaksınız. Hukuksal 


bir durumunuz var 
ise gündeme gelecek, 
kazanmak ya da kaybetmek sizin elinizde, 
evrene pozilif mesaj 
gönderin. 


Dalık 


u dönem sizin 
için parasal konular ön planda. 
Yatırımlar, o ödemeler, 
alım-satım işleri gibi 
konular biraz başınızı 
ağrıtacak. Kendiniz ve 
aile bireylerinizle ilgili 
tutarsız o harcamalara 


dikkat edin. 


buse 
daştan 
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Tüm Ankaralife okurlarına merhaba! Yeni sayı, yeni yazı ve Ankara'da yepyeni bir mekan! Bu hafta başkenitlilerin çok severek 
zaman geçirdiği ViaFlat Yaşam Sokağın'dayız. Hem de çok farklı konseptiyle “vay be, neler yapmışlar böyle' diyebileceğimiz bir 
yer “Drinki.” Müessesenin sahibi sevgili Yiğit (Müezzinoğlu) bizi ağırlıyor. 


İçeri adım attığımdan beri her yeri incelemekten sana dönemedim bir türlü Yiğit. Konsept şahane! 

Her gelen bu güzel tepkiyi veriyor. Ben de açıkcası çok mutlu 
oluyorum. Beğenmene de çok sevindim 


Öyle ama oldukça farklı. Bunları konuşacağız birazdan 
ama önce Yiğit Müezzinoğlu, öncesi —sonrası yapalım istersen.Sen biraz kendinden ve tabi işlerinden bahset bize. 
Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği'ni 2009 yılında bitirdim. Hiç durmadan iş hayatına girdim, bir sene bir acentada 
çalıştım, ardından klasik askerlik, döndükten sonra da kendimi hizmet sektöründe buldum. İlk yıl Newcastle No.1'i aldım. 
2015'te Dublin açıldı ViaFlat'de. O'nun konsepti de çok beğenildi. 2017 yine aynı sokakta Mevzu Ocakbaşı'nı buluşturduk 
misafirlerimizle. Herkesin mutlaka öyle ya da böyle uğrayacağı 
mekanlardan biridir zaten orası ve taze çocuğumuz da Drinki! 
2 Şubat açılış tarihimizdi, henüz çok yeni ama ilgi mutlu edici. 
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Birbirinden farklı konseptlerden bahsettin hep baktığımızda. Drinki'nin henüz bilmeyenler, görmeyenler için birazdan içeriğine geçeceğiz ama önce nereden çıktı bu fikir 
acaba? 

Yani arkadaşlarımızla hem iş hem sohbet, muhabbet masasında düşündük tasarladık ve hayata geçirdik. Aslında işin özü 
bu. Hayal et ve yap! 


İyi de yapmışsın o zaman. Peki, gelelim mi konsepte artık? 
Gelelim tabi. İçeri girildiğinde bir sokak havası var. Bir sokakta yürüyosunuz ve ne yemek ne içmek isterseniz o mekanın 
önündeki sandalyelere oturabilirsiniz. İstersen pizza ye, istersen bir şeyler iç, istersen kahve muhabbeti yap... 


Yani biz diyoruz ki 'siz ne dilerseniz?” Böyle bir konsepti belki yurtdışında, hadi belki bir benzerini başka şehirde görmüş 
olanlar vardır ama böylesi Ankara'da ilk. 


Ben yıllardır bu havayı soluyorum. Farklılığı insanlar her daim 
arıyor. Tabi sadece farklı olalım herkes bizi sevsin gibi bir durum 
da yok. Önemli olan içini iyi doldurmak, temeli sağlam atmak ve 
her daim değişime, misafirlerimizden gelecek olan tavsiyelere, 
önerilere en çok da eleştirilere açık olmak gerekiyor. 


Bu iş benim için de güzel ve farklı bir heyecan aslında. Daha 
dekorasyonla ilgili çok farklı, herkesin çok seveceği fikirlerimiz 
var. 


Çok doğru... Öyle anlatmakla olmaz çünkü söylediğimiz 
gibi böyle bir konseptle daha önce karşılaşmamış olabilirler. Bu yüzden görmek lazım. Farklı farklı firmalar var, onlardan bahsedelim biraz da. 

Evet, işin en keyifli kısmı aslında. Çünkü işlerinin ehli insanlarla 
çalışma fırsatın var. İyi markalar sokağımıza dükkan açtı. Biz 
de keyifle ağırlıyoruz gelen misafirlerimizi. 


Pizza IL Fiorno, çok çok lezzetli pizzaları var ki kim sevmez 
pizza? Az uz olsa da yiyoruz hepimiz. Piel Roja yine kimsenin 
hayır demediği burgerları yapıyor. Lokal 71 de çok farklı bir tarz 
kattı bize, çünkü gecenin sonunda kokoreççi aramanıza gerek 
yok. Sokağımızda bu hizmet de tabi var. F451 Brew, çok müthiş 
kahve çekirdekleri var, zaten bilen çok fazladır bunu. 


Bahsecek miyiz onlardan da? 

Bence biraz bekleyelim, hani derler ya anlat anlat istediğin kadar görmeden, bakmadan, dokunmadan, tatmadan olmaz. Gelsinler otursunlar, yesinler, içsinler zaman geçirsinler ki bol bol 


zaman geçirilmesi için konseptimiz daha çok güzel destekler 
alacak. 


E, sokakta eğlence var mı? 

Olmaz mı... Süper etkinlikler bizi bekliyor. Canlı müzik, di performansları, bol sürprizler bekliyor. Sonuçta farklı farklı tatlarla 
yedik, doyduk, o zaman farklı farklı tarzlarla da eğlendire ceğiz. 


Açılalı belki uzun bir süre olmadı ama sosyal medyadan 
dönüşler nasıl? 

Şimdiye kadar çok güzel yorumlar aldık. Özellikle bar bölümündeki içecekler de çok konuşuluyor. Barmenlerimizin özel tarifleri var. Kokteyllerin reçetelerinin hazırlanması üç ay sürdü. Her 
şeyiyle aldığımız yorumlar çok güzel. Sosyal medyayı da aktif 
olarak kullanıyoruz zaten. Dönüşleri en hızlı şekilde yapmaya 
özen gösteriyoruz. Olur ya soru, sorun, tebrik, teşekkür bekleriz 
sosyal medya hesaplarımıza herkesi. 


Gelecekle ilgili Drinki için atılacak adımlar neler peki? 
Öncelikle şubeleşmek istiyoruz. Sadece Ankara'da değil birçok 
şehirde ilk olacaktır zaten bu konsept. Bunun yanında Ankara 
için düşünürsek de daha büyük bir Drinki olabilir ilerleyen zamanlarda. Sokağımızı büyütüp, çok daha fazla markayla çalışmak istiyoruz. 


Son olarak Drinki tavsiyeleri alalım senden... 

Zor olacak ama şöyle söyleyelim; füme kaburgalı pizza, seattle 
burger, kokoreç mutlaka, ee bir latte ve tinerci kokteyli. Mutlaka 
deneyin derim. 
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li  DTTÜZÜN GELBEL | 
DÜLER YUZLU, BAŞARILI, SEMPATIK 


Herkes dişçi koltuğuna oturduğunda bir gerginlik hisseder, dişçi koltuğu fobiniz olmasa da ufaktan bir korku 
hissedersiniz. Ama tedavi için gelen hastalarına yaklaşımıyla korkularını yok eden Tüzün Gelgel, farklı yöntemler 
bularak da fobileri yok etmeyi başarıyor. Güler yüzlü, cana yakın ve işini seven bir diş hekimi olan Tüzün Gelgel ile diş 
sağlığı hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraflar: Murat Bağcı murat ©life.com.tr 


Tüzün Bey, her meslekte “moda” olan şeyler vardır. Diş 
hekimliğinde revaçta olan uygulamalar neler? Hastalarınız 
sizden neler istiyor? 

Şu anda en çok istenen “Hollywood Gülüşü” var. Dergilerden 
fotoğraflar kesip “ben bu dişi istiyorum” diyenler çok ama tabi 
herkese her işlem, her gülüş tasarımı yapılamıyor. Biz hastaya 
öncelikle olmayacak şeyleri anlatıyoruz. Yapılabilecek işlemleri ve 
yapılamayacak işlemleri anlattıktan sonra kendisine uyan işlemi de 
açıklıyoruz. Sonrasında bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz zaten. 


Gelen hastalarımın kesinlikle hepsi beyaz diş istiyor. Beyaz ve 
düzgün dişler istenilen şeyler. Diş fonksiyonları değil de şimdilerde 
estetik görüntü isteği daha ağır basmaya başladı. Herkes elbette 
güldüğünde güzel görünmek ister. 


Peki, beyazlatma işlemleri neler? 

Beyazlatma işleminin bir klinik tipi bir de ev tipi olanları var. klinik 
tipi olan 1 saatlik bir işlem. Öncelikle diş eti koruyucu ilaçlarla diş 

etini korumaya alıyoruz. Sonrasında ilacı sürüp ışınla 40-45 dakika 
bazen 1 saat bu şekilde bekletiyoruz. Klinik tipi 1-2 seans sürüyor. 


Beyazlatma işleminin bir de ev tipi olanı var. Bunda da hastanın 
alt-üst diş ölçüsü alınıyor, kalıplar hazırlanıyor, şeffaf plaklar ortaya 
çıkarılıyor. İlacı hastaya vererek nasıl kullanacağını gösteriyoruz. 
Evde akşamları sadece gece yatarken kullanıyor. Ev tipi 5 ya da 7 
gün arasında kullanılıyor. Ama hızlı olduğu için genelde klinik tipi 
tercih ediliyor. 


Bu beyazlatma işlemlerinde geriye dönüş oluyor mu? 

Geriye dönüş tabi ki oluyor. İyi bakıldığında normalde 1-2 sene 
arasında kalıcılığını koruyor. Ama hasta dişlerine iyi bakmazsa özellikle de sigara kullanıyorsa 2 ayda bile eski haline dönebilir. Zaten 
beyazlatma işlemi isteyenlere öncelikle soruyorum. Eğer sigara 
kullanıyorsa ben yapmıyorum. Çünkü ben de bir emek harcıyorum 
burada, hasta da zamanını harcıyor ama kapıdan çıkar çıkmaz sigara 
yakıyor. O zaman yaptığımız işlemin bir önemi kalmıyor. 


Peki, implantlara geçersek, kimlere yapılır, nasıl yapılır? 
Aslında implantın çıkış hikayesi şu; biz eskiden eksik dişlere köprü 
yapıyorduk. Sağlam 2 dişi kesip birbirine bağlıyorduk. Şimdi aradaki 


98 Ankaralife Mart 2018 


2-3 dişi feda etmek istemiyoruz. İmplantaları genel sağlığı iyi olan 
hastaların hepsine yapabiliyoruz. Ama şeker hastalığı olan ya da 
kemik kaybı olan hastalara yapamıyoruz. 


İmplant takıldığı zaman bir bekleme süresi var. Bu kemiğe 
mi bağlı oluyor? 

Biraz öyle oluyor. İlk endikasyon kurulurken kemiğin enini, 
yüksekliğini ölçüyoruz. O boyutlar yeterli gelir ve implant da iyi 
yapılabilirse hiç sıkıntı yaşanmaz. İmplant düşecek diye bir şey yok. 


Bunu yapan cerrahın ya da diş hekiminin implantı yaparken uyguladığı teknik önemli olan. Açısı, implantı yerleştirmek çok önemli. 
İmplant zayıf kemik tarafına konulursa tabi ki implant kaybedilir. Bir 
de hastanın diş sağlığına çok dikkat etmesi gerek. 


Diş koltuğu fobisi olan birçok kişi var. Siz onlara ne tür çözümler buldunuz? 

Evet, dişçi koltuğundan korkan birçok insan var. Ben bu yüzden 
dişçi koltuğunun üst kısmına hastanın görebileceği şekilde bir 
ekran koydum. Diş hekimleri tedavi sırasında müzik açar ya, ben 
de klipleri açıyorum mesela. Hasta onu izlerken dikkatinin bana 
vermiyor. Bu gibi dikkat dağıtıcı şeyler olmazsa hasta sürekli sizi 
izler ve tedirgin olur. 


Bir de en büyük fobi sestir. Kulak hep sesi dinler bu yüzden de 
korku artar. Ekrana müzik açtığımda hem görüntü hem de ses bir 
arada olunca 9080 bütün algı benden uzaklaşıyor. Böylece hastayla 
rahat çalışıyorsunuz. 


Korkudan dolayı sedasyon yaptığınız oluyor mu? 

Tabi, oluyor. öyle zamanlarda bir anestezi uzmanı geliyor. Çok korkan hastada bir işlem yapmanız imkansız. Sedasyon genel anestezi 
gibi olmadığı için hastaya her şeyi yaptırabiliyorsunuz ama hissetmiyor, farkında olmuyor. Öyle olduğunda 1 saat içinde tüm işlemleri 
bitiriyoruz. 


Ama sedasyon gerekli mi? Eğer hastada çok fazla korku görmüyorsam ben yapmayı tercih etmiyorum. O da sonuçta bir anestezi. 
Onun da riski var. Sedasyonda ölme riski on milyonda bir ama denk 
gelebilir. Hastada her türlü reaksiyon olabilir. Riskli bir işlem. 


lifemesken 


ayalleri süsleyen Ege yaşamını Ege Vadisi ile Ankara'nın en kıymetli bölgesine taşıyan Sinpaş, Ankaralılara Alaçatı 
havasında daire fırsatları sunuyor. Ankara'nın kalbi Çankaya-Oran'da Dikmen Vadisi ve şehir manzarasına hakim 


noktada yükselen Ege Vadisi, ödüllü örnek daireleri ile güvenli ve butik bir site yaşamı vaat ediyor. 
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Vadisi, huzur dolu doğal, zarif ve elit yaşam anlayışından yola 
ıkılarak tasarlandı. Kalabalıktan uzak, butik bir yaşam sürmek isteyen ve Ankara'nın özlenen yeşiline komşu olmak isteyenler 
Ege Vadisi'nde buluşuyor. 


k nkara'nın kalbi, Oran'ın en kıymetli noktasında yer alan Ege 


Şehrin en büyük yeşil alanı olan Dikmen Vadisi'nin yanı başında, 
yaşamın en güzel yanlarından kopmadan 360 derece şehir manzarasıyla yaşamak isteyenleri ağırlayan Ege Vadisi, yeşile komşuluğu 
nedeniyle tertemiz bir hava, bol oksijen ve ferah bir yaşam sunuyor. 


Birbirine komşu iki vadi: 
Ege Vadisi güzellikleri ile Dikmen Vadisi'ne komşu geldi. 


Ankara'nın merkezinde yeşili ve maviyi özleyenler Dikmen 
Vadisi'nde nefes alıyor. 

707 bin metrekareye yayılan bu vadide 20 binden fazla sayıda ağacı 
ve bu ağaçların arasında uçuşan cıvıl cıvıl kuşları görünce iyi ki bu 
Vadiye komşu geldim diyeceksiniz. 


420 bin çeşit çalı gurubu, 15 bin sarmaşığı ve rengarenk çiçekleri ile 
Dikmen Vadısı, bitki çeşitliliğinde Türkiye'nin bu konumda ender 
kentsel parklarından biri olarak ilk sıralarda yerini alıyor. 


Bu Vadi'nin yanı başında size Ege tatillerinizi anımsatacak, özlediğiniz konforlu ve güvenli yaşamı sunacak Ege Vadisi'nde siz de 
yerinizi alın! 


Ege'yi yansıtan ödüllü iç dekorasyon... 

Sinpaş, Ege Vadisi için zarafet ve konforu birleştirerek tasarladığı 
birbirinden güzel üç örnek dairesi ile gayrimenkul sektörü için uluslararası arenada önemli bir kuruluş olan European Property Awards 
(Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) tarafından, Interior Design Show 
Home (En İyi İç Tasarım) ödülüne lâyık görüldü. 

Görenlerin hayran kaldığı örnek daireler Ege'yi modern yaşamak 
isteyenler için; minimal yaşam tarzına uygun dekorasyon öğeleri, 
genç ve dinamik ürün ve renkleri barındıran, yumuşak ve doğal malzemeler seçilerek tasarlandı. Beyaz-bej-vizon tonlarının ve parlak 
yüzeylerin modernize edilmiş tasarım çizgileri ile bir araya gelmesi 
elegan, şık ve naif tasarımı ortaya çıkarıyor. 


Ege'nin sımsıcak Alaçatı rüzgarını evinde hissetmek isteyenler için, 
Ege'nin en güzel renkleri ile içinde samimiyeti hissedeceğiniz bir 
konsept yaratıldı. 

Burada çocuklar hep çocuk kalmak istiyor... 


Ege Vadisi, özel donatıları ile çocukları çok mutlu ediyor. Ege 
Vadisi'ndeki parklar, bahçeler, spor alanları, trafiğe kapalı oyun ve 
aktivite meydanları da, çocuklara kaliteli ve eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuklar, Ege'nin pırıl pırıl kumları ile kumdan kaleler yapacak, 
Ege'nin eşsiz sahillerinden getirilen deniz kabukları ile oynayacak. 
Parklar, bahçeler, spor alanları, hobi odaları ve birbirinden farklı aktivite alanlarının sunulduğu Ege Vadisi, çocuklu ailelerin ilk tercihi 
olacak. 

Ayrıca Ege kumsalları ve yılın 365 günü keyfini çıkarabileceğiniz 4 
mevsim plajı ile her an kendinizi Ege'de hissedeceksiniz. Gün ışığını 
içine alan Ankara'nın 60 metrelik en uzun kumsallı havuzu, 365 gün 
yüzme keyfi, ilk aile SPA'sı ve wellness center ile keyifli bir yaşamın 
adresi... 


Ankara'yı 360 derecelik açıyla gören mükemmel manzara... 
Ege Vadisi'nin prestijli binası Ege Residence'ın üst katındaki Roof 
Lounge'ta Ankara'nın göz alan manzarasına hâkim olacak, Başkent'i 
180 metreden 360 derecelik açıyla seyretmeye doyamayacaksınız. 


Ege Vadisi sakinleri, Garden Lounge'da sevdikleriyle bir araya gelecek, BBO alanında lezzetli yiyecekleri tadacak. Winter Lounge'da 
ise eşsiz manzara eşliğinde misafirlerini ağırlayacak, doğum günü 
gibi unutulmaz kutlamalarını düzenleyebilecek. 
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© Karşısındakini cömert bir dikkatle dinler. 


© Tartışma ve polemiğe kapalıdır, kimseyi manipüle etmez. 


6 Araçta yol, yolda selam vermek için tereddüt etmez. 
5 Geçmişine bağlı, geleceğe odaklıdır. 


& Denge ve uyumdan asla taviz vermez, sağlığın denge, 
güzelliğin uyumdan geçtiğini bilir. 


6 Dikkat, enerji ve zamanını çok iyi yönetir, kimseye 
harcatmaz. 


6 Rakiplerini düşman olarak görmez. 


B Sorgulamanın gücüne inanır, okuduğu, gördüğü özellikle 


duyduğu her şeye inanmaz. 
5 Sloganı “şimdi ve burada” olabilmenin gücüdür. 


B İmalı, alaylı, kinayeli, boş ve muğlak konuşmaz. 


6 Arkadaş toplantılarında siyaset, din ve futbol gibi konularda 


tarafgirlik yapmaz. 


6 İnsanların başarısızlıklarını, fiziksel veya doğumsal 
engellerini konuşmaz. 


B İltifatçılara mesafeli, dürüst ve yapıcı eleştirilere açıktır. 


6 Haksız görüneceğini pahasına bile olsa, üslup seviye ve 
zarafetinden taviz vermez. 


6 İnsanların riyasız ve oldukları gibi davranmaları için 
cesaretlendirir. 


6 Zorunlu değilse para ile ilgili fiyat, ücret, maaş vb. konuları 


konuşmaz, sormaz. 
56 Sıkıldığını belli etmez. 


e Öngörülebilir olması yaratıcı, cesarel sahibi ve üretken 
olmasına engel değildir. 
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6 Tüm engeller bekletilme, sıkıntı, sorun ve hastalıkların 
geçici (komjonktürel) olduğu bilincinde yaşar. 


6 Kimsenin sözünü kesmez, konuşurken sesini yükseltmez ve 
ilham etmez. 


6F ırsatçı değildir, insanların zaaflarından yararlanmaz. 


© Doğru söz ve davranış için zamanlamanın eşsiz gücüne 
inanır. 


6 Beklemesini bilir, asla bekletmez. 


6 El sıkışırken, kadeh tokuştururken ve kartvizit verirken göz 
leması arar. 


6Ele aldığı bir konuyu sonuçlandırıncaya kadar disiplin, 
kararlılık ve sürekli güncellendiği bir program eşliğinde 
çalışır. 
5 Beklenmeyen durum, engel veya bir pürüzle karşılaştığında 
sabırla (proaktif) beklemesini bilir, ani karar alıp reaksiyon 
göstermez. 


& Değer ve ilkeleri adına gerekirse ilk adımı cesaret ve 
korkusuzca atar. 


6 Yemeğe ilk başlayan o değildir, yemek masasında tabağın 
yanındakı telefon ona ait olamaz. 


6 Dışarıda öncelikle arkadaşının emniyet ve güvenliğini 
gözelir. 


5 Geçmişte yaptığı yardım ve iyilikleri konuşmaz, başa 
kakmaz, aksine unutur. Kendine yapılan iyilikleri ise, asla 
UNUİMAZ. 

6 Ziyaretleri haberli, amaçlı ve kısadır. 


6 Karşılama ve uğurlamaya önem verir, bu anları unutulmaz 
kılar. 


5 Keşke ve eğer sözlüğünde yoktur. 


NEDİM SARIFAKIOĞLU 
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AMELİYATTAN SONRA BURUN UCUM DÜŞTÜ 
NE YAPMALIYIM 


Bir önceki yazımda bahsettiğim gibi burun ucu düşmesi pek çok sebebe 
bağlı olabilir. Burun ucunuz ameliyattan sonra istediğiniz pozisyonda 
değil ise bu noktadan sonra yapılabilecek olanlar burun ucu düşmesinin 
sebebine göre değişiyor. O nedenle halen okumadıysanız “ameliyattan 
sonra burun ucum düşer mi?” yazısına bir göz atmanızı tavsiye ederim. 


düzeyde zayıf olması ise burun ucu kıkırdakları “strut” adını verdiğimiz kıkırdak 
destek greftleri ile güçlendirilmelidir. Eğer kıkırdaklar uzun kaldı ise kısaltılmalıdır. 
Eğer burun ucunu yerinde tutan bağ dokuları onarılmadı ise revizyonda mümkünse 
onarılmalıdır. Özetle sebep cerrahi ise çözüm de cerrahi olmalıdır. Cerrahi bir hata 


ğ , bekleyerek, masaj yaparak, krem sürerek düzelmez. Öte yandan cerrahi hataları 
| | er şeyden önce ameliyat sonu- “kabul edilemez görmek” de hastalar açısından sancılı bir ruh halidir. 


cundan memnun değilseniz bunu 


5 GKEDrUR ız e KONUŞ Nel Rinoplastide hekim seçerken en önemli noktalardan birisi ilk ameliyatı yapan 
bir yola çıktınız ve de amacınız bu yolun 


sonuna ulaşmak. Burun ameliyatlarının hekimin revizyonlar konusunda da tecrübeli olduğundan emin olmaktır, çünkü o 
büyük çoğunluğunda hedefe tek ameliyat ile ( Zaman ilk ameliyatı detaylı bir biçimde bilen, sizi tanıyan aynı doktora, çok daha 
varılır ancak dünyanın en iyi kliniklerinde makul ücretler ile revizyonu yaptırıp mutlu mesut hedefinize ulaşabilirsiniz. 

ve en tecrübeli cerrahlarının elinde bile, 

65-15 arasında değişen bir “revizyon” oranı (o Burun ucu düşüklüğünün bir diğer sebebinin ise yalancı burun ucu düşmesi oldumevcuttur. gundan bahsetmiştik. Yalancı burun ucu düşmesinin en sık sebeplerinden birisi burun ucu ile burun sırtının birleştiği noktanın yani tıbbi adıyla “supratip” bölgesinin 
fazla yüksek görünmesidir. Burun derisinin fazla kalın olduğu, özellikle iskeletin 
küçültüldüğü ameliyatlarda deri ve altındaki bağ dokusu bu bölgede potlaşabilir, 
ödem nedeniyle kalınlaşabilir ve burun ucunu düşükmüş gibi gösterebilir. Yumuşak doku supratip deformitesi olarak adlandırdığımız bu durum kendiliğinden 


Burun ucu düşüklüğünün sebebi cerrahi 
uygulama eksiklikleri/hataları ise yapılacak olan bu hataların düzeltilmesidir. Bu 
durumda cerrahınız size neyin eksik/hatalı 
olduğunu ve bunu düzeltmek için nelerin 


yapılacağını açık, detaylı ve anlaşılır bir düzelme eğilimindedir ve düzelme süresi bazı hastalarda > yılı bulabilir. Supratip 
biçimde anlatacaktır veya anlatmalıdır. deformitesinin burnun görünümünü belirgin olarak bozduğu ve beklemenin sosyal 
Tecrübeli cerrahlar kendi yaptıkları planla- Oo açıdan zor olacağı durumlarda bu bölgeye düşük doz steroid enjeksiyonları yaparak 


ma/uygulama hatalarını veya ameliyatın ek- o süreci hızlandırabiliyoruz. 
siklerini kabullenmekten ve de hastalarıyla 
paylaşmaktan çekinmezler. Burada önemli 
olan “hallederiz”, “küçük bir dokunuş”, “bir 
iki dikiş”, “açalım da görelim” gibi bulanık açıklamalardan ve belirsiz planlardan 
kaçınmaktır. Zira revizyon ameliyatında 


Bir diğer konu ise burun ucunun pozisyonu konusunda cerrah ve hasta arasındaki 
görüş ayrılıkları. Burnum kalkık olsun çünkü yandan öyle görünmesini istiyorum 

dediğinizde aynı burnun önden de nasıl görüneceğini düşünmelisiniz. Yandan bakıldığında çok hoş bir kavisi olan burunlara önden baktığınızda burun deliklerinin 


sebepler ve düzeltici stratejiler konusunda aşırı görünürlüğü sizi rahatsız edebilir. Ne yazık ki görsel medyadaki fotoğraflarda 
çok net olmak şarttır. çoğunlukla hastaları tek açıdan gördüğünüz için bütüncül bakabilmek mümkün 
olmayabiliyor. “Burnum biraz daha kalkık olsaydı keşke” diyen hastalarımla yaptı- 
Burun ucu düşüklüğü eğer burnun merkez gımız bir test var. Şeffaf bir bant ile burun ucunu alına asarak yukarı kaldırıyoruz, 
kıkırdağının ön açısının yükseklik kaybın- hastam yan görünümü işte bu benim tam istediğim gibi dediği noktada aynaya bir 


dan kaynaklanıyorsa bu kıkırdak destek 
eksikliği “septal extension graft” tekniği 

ile düzeltilmelidir. Eğer burun ucu düşüklüğü burun ucu kıkırdaklarının kubbesini 
oluşturan bükülme noktasının fazla aşağıda 
olmasından kaynaklı ise bu bükülme noktası daha yukarıda yeniden oluşturulmalı- Bir önceki yazıda bahsettiğim “teknik olarak” burun ucunu daha kalkık yapmanın 
dır. Eğer sorun burun ucu kıkırdaklarının mümkün olmadığı durumlarda ise ne yazık ki mevcut durum ile barışmak dışında 
yapısal olarak deri örtüsünü taşıyamayacak Oo bir çare görünmemektedir. 


de karşıdan bakmasını istiyorum. Çoğu hastam bu noktada “yok bu sefer de burun 
deliklerim çok göründü” diyor ve vazgeçiyor. Karşıdan görünüm yani burun deliklerinin görünümü hastamı rahatsız etmiyorsa burun ucunu minör bir revizyon ile 
bir miktar daha kaldırabiliyorum. 
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OP DR. MÜGE AKSOY İLE 


ANKARA'DA GENİTAL ESTETİK 


Her kadın kendini her açıdan güzel hissetmek ister. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Ankara'da genital 
estetik, vajina estetiği, vajina daraltma ve labioplasti operasyonlarına kadınlar sıklıkla başvurmaktadır. 


diğer estetik operasyonlar gibi gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Cinsel organ estetiği uygulanması tamamen kadının 
kendi cinsel organlarını estetik bulmaması sebebi ile yapılır. Cinsel 
ilişkiden yeterince zevk alamayan, cinsel tabuları olan kadınların 
sorunları detaylıca incelendiğinde altta yatan neden vajinaya veya 
cinsel organlara ait estetik kaygılardan kaynaklıdır. 


S on zamanlarda vajina estetiği ile ilgili yapılan operasyonlar 


Kadınların cinsel organ estetiği ile ilgili sık olarak yakındıkları iki 
sorundan birisi vajinal genişlik, diğeri iç dudakların büyüklüğüne 
bağlı sarkık görünümdür. Kadınlar nasıl sarkık ya da küçük göğüslerinden, belirginleşen yüz çizgilerinden rahatsızlık duyuyorlarsa 
aynı şekilde cinsel organlarının görünümünden de hoşlanmıyor 
olabilirler. 


Cinsel organın estetik görüntüsünün iyileştirerek kadının özgüveninin artmasına, kendini iyi hissetmesine, cinsel ilişkiden daha 
çok zevk almasına yardımcı olan cerrahi operasyonlar ile kadınların 
mutsuzluğuna yol açan en büyük sorun çözülmüş olmaktadır ve 
tüm kadınların kendini güzel hissetmeye hakkı vardır. 


Labioplasti (İç Dudak Küçültme) 

Vajinanın iç dudaklarının sarkması(Labioplasti) çoğu kadında görülen sorunlardan biridir. Her kadın güzel ve estetik görünmek ister 
ve genital estetik operasyonları da kadınların bu isteği doğrultusun- 
da her geçen gün daha çok talep görmektedir. 


İç Dudak Yapısı Nasıldır? 

Vajına iç dudakları (labium minus) kadın cinsel organında kıvrım 
şeklindeki yapılardır. Üstte klitoris üzerinden başlar, genişleyerek 
arkaya doğru uzanır, vajina ağzı kenarlarından itibaren incelerek 
kaybolur. 


İç dudak büyüklüğü herkeste farklıdır. Normalde ayakta duran bir 
kadında bacaklar kapalıyken iç dudaklar dış dudakların arasında 
kalır, dışarı taşmaz, iç dudakları büyük olan kadınlarda iç dudaklar 
dış dudakların dışına taşarak estetik açısından gözü rahatsız eden 
sarkık bir görüntü teşkil eder. 


Bazı kadınlarda bu durum tek taraflı olabilir ve asimetri yaratır. İç 
dudak derisinin rengi de farklılıklar gösterebilir, özellikle gebelikte 
koyulaşan iç dudak rengi doğum sonrası rahatsızlık verici bir durum 
oluşturabilir ve bu durumda estetik operasyon talebi doğurabilir. 


İç Dudak Sarkması Nelere Yol Açabilir? 

Tıbbi olarak iç dudakların normalden büyük, sarkık ya da asimetrik 
olması bu bölgenin uzun süre nemli kalmasına yol açarak vajinit 
veya bartholin bezlerinin apseleşmesine zemin hazırlar, bazen de 
normalden daha büyük olan iç dudaklar penisin vajinaya girişine 
engel olabilir ve ağrılı cinsel ilişkiye yol açabilir. 


OP.DR.MÜGE AKSOY 


İç dudakların biraz büyük olması aslında herhangi bir kötü görünüme yol açmaz, labium minuslar bakteri ve yabancı cisimlerin vajina 
içine rahatça girmesini engelleyen bir bariyerdir ama aşırı derece 
büyük iç dudaklar faydadan çok zarara yol açar, vücut atıkları, ter ve 
diğer salgıların deri kıvrımları arasında birikmesine neden olarak 
kötü koku yapar, hijyenik zorluğundan dolayı enfeksiyona zemin 
oluşturur. Adet zamanı pede yapışarak lokal travmalara, cinsel ilişki 
esnasında ağrı ve acıya sebep olabilir. 


İç dudakları normalden büyük, sarkık veya asimetrik olan kadınlar 
sosyal ortamlarda, günlük hayatlarında kendilerini rahat hissetmezler, mayo, bikini ya da dar pantolonları giymekten çekinirler. 
Labioplasti operasyonu ile tüm bu sorunlara kalıcı ve yüz güldürücü 
bir çözüm bulmaktayız. 


İç Dudaklarda Yapısal Değişim Sebepleri Nelerdir? 

İç dudaklar ergenlik döneminden sonra ortaya çıkan hızlı hormonal 
değişimin etkisiyle bazı kadınlarda normalden daha büyük, sarkık 
ve kıvrıntılı hale gelebilir. Tedavi edilmeyen, kronikleşen vajinal enfeksiyonlarda bu yapısal değişime ve renk değişimine yol açabilirler, 
bazı kadınlarda ise gebelikte iç dudaklarda renk değişimi ortaya 
çıkabilir. 


Labioplasti Kimlere Yapılır? 

Aslında bu operasyon genital estetik kaygısı duyan tüm kadınlara 
uygulanabilir. İç dudak estetiği operasyonu için ergenlik dönemini 
aşmış olmak yeterlidir. Kızlık zarı vajina ağzından yaklaşık 3-4 cm 
içeridedir, iç dudaklar ise vajinanın dışında kalır, dolayısı ile labioplasti operasyonu kızlık zarını bozmaz ve bakirelere de uygulanabilir. 


Ayrıca bu operasyon doğum yapmış veya yapmamış her kadında uygulanabilir. Bu ameliyat orgazmı artırmaz ya da azaltmaz, labioplasti 
yapılan herkes ilerleyen zamanlarda gebe kalabilir, normal doğum 
yapabilir. 


İç Dudak Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır? 

Labioplasti operasyonu genellikle 30-40 dakika sürer, genellikle 
adet bitimi dönem operasyon için uygun bir dönemdir. İç dudak 
küçültme operasyonu hastane koşullarında yapılması gereken 

bir ameliyattır, lokal anestezi ile yapılabileceği gibi hafif bir genel 
anestezi (sedasyon) ile de yapılabilir. Oldukça özen gösterilmesi 
gereken hassas bir operasyondur, ameliyat sonrası küçük dudaklarda iz kalmaz, kalmaması gereklidir. 


Operasyon sonrası ortalama bir haftalık dinlenme dönemini takiben 
hastalar normal aktivitelerine dönerler, cinsel ilişki için yaklaşık 
3-4 hafta beklenmelidir, işlemden bir gün sonra duş alınabilir. Labioplasti ve vajen daraltma operasyonları, birlikte sıklıkla yaptığımız 
operasyonlardır, ikisinin aynı anda yapılması herhangi bir sıkıntıya 
yol açmaz. 
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GANLI DİŞLERDE DİŞ BEYAZLATMA CAĞARTMA/BLEACHIB) 


Diş rengi; sadece estetik restorasyonlar için veya diş beyazlatma için doğru diş rengini seçmek zorunda olan diş hekimleri için 
değil, kendi gülüşlerini güzelleştirmek isteyen kişiler için de önemli bir konudur. İngiltere'de yetişkin popülasyonun yaklaşık 
96205i mevcut diş renginden memnun değildir. Bu oran Amerika'da 96034, Çin'de şehirde yaşayanlarda ise yaklaşık 9653'tür. 


Diş renklenmelerinin çok çeşitli sebepleri olabilir. Dış etkenlere 
bağlı renklenmeler, genellikle diş fırçası ve macununun aşındırıcı 
etkisi dışında kalan bölgelerde ortaya çıkma eğilimindedir. Sigara 
içilmesi, tanninden zengin (üzüm, kızılcık, yeşil çay gibi) yiyecek 
tüketilmesi, klorheksidin gibi bazı katyonik maddeler renk değişikliği riskini artırır. 


Diş beyazlatma işleminden en iyi sonucun alınabilmesinde, diş hekiminin çabası kadar hastaların konu hakkında yeterli bilgiye sahip 
olması ve diş hekimi ile iş birliği yapması da çok önemlidir. Diş 
beyazlatmada kullanılan farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi “ Ofis Tipi Beyazlatma” sistemidir. 


Canlı dişlerin ofis tipi beyazlatması (genellikle “power bleaching” 
olarak isimlendirilir), dişlerin 9630-35 hidrojen peroksit veya karbamid peroksit kullanılarak daha açık bir renk alması için tasarlanmış 
prosedürlerdir. Bu prosedür en kısa sürede, en az diş hassasiyeti ile 
en yüksek beyazlatma etkisini sağlar. 


Ürünün özelliklerine göre beyazlatma süreci 30 ile 60 dakika 
arasında değişebilmektedir. Tedavi süresince, ağzın açık tutulması 
için dudak/yanak retraktörü kullanılmaktadır. Dişetleri, hidrojen 
peroksit jelinin irritan etkisinden bir bariyer ile korunur. Tedaviden 
önce ve sonra diş rengi tespit edilir ve kaydedilir. 


Diş beyazlatma, tüm tedavi şekilleri gibi bazı riskler ve sınırlara sahiptir. Ofis tipi diş beyazlatmada meydana gelebilen komplikasyonlar sık değildir ve genellikle ufak çaplıdır. Diş hassasiyeti muhtemel 
risklerden biridir. Beyazlatma süreci boyunca bazı hastalar diş 
hassasiyeti şikayeti yaşayabilir. Daha öncesinde hassasiyet şikayeti 
olmayan dişlerde bu normaldir ve genellikle hafiftir. Eğer önceden 
mevcut olan diş hassasiyetiniz varsa, bu işlemden önce diş hekimi 
bilgilendirilmelidir. 


AKADENTIA 
ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 


POLİKLİNİĞİ e-posta: bilgiaakadentia.com 


Adres: Mahall Ankara B Blok Kat:5 No:39 


Diğer bir risk, dişeti ve yumuşak doku irritasyonudur. Beyazlatma 
işlemi; dişetlerinde, dudaklarda veya yanak mukozanızda iltihabi 
reaksiyona sebep olabilir. Bu reaksiyon genellikle ağartma jelinin 
bu dokularla temas etmesi sonucunda ortaya çıkar. Bunu önlemek 
için ağza koruyucu materyaller yerleştirilmektedir. Ancak her türlü 
çabaya rağmen nadiren de olsa bu tür irritasyonlar olabilmektedir. 
Herhangi bir irritasyon meydana gelirse, genellikle etkisi hafif 
olmakta ve kısa sürede iyileşmektedir. Böyle bir durumda ılık tuzlu 
su ile gargara yapılması rahatlatıcı olabilir. 


Ofis tipi beyazlatma, en hızlı ve en etkili beyazlatma yöntemi olsa 
da farklı alternatifler de mevcuttur. Asitle aşındırma, asit/mekanik 
aşındırma, rezin infiltrasyon tekniği gibi alternatif teknikler diş hekimi tarafından uygulanabilmektedir. Bu uygulamalar renklenmenin 
tipine göre seçilmelidir. 


Özellikle asit kullanılan yöntemler minede aşınmaya neden oldu- 
Şundan vaka seçimi ve uygulamasında azami özen gösterilmelidir. 
Rezin infiltrasyon tekniğinin asıl amacı yeni başlayan çürüklerin 
tedavisidir. Bu teknikle minenin hipokalsifikasyonu (mineral kaybı) 
sonucu oluşan tebeşirimsi görüntünün maskelenebilmesi, bu tarz 
renklenmelerde kullanımının yolunu açmıştır. Hasta tarafından 
uygulanabilen ev tipi, paint on veya beyazlatıcı diş macunları gibi 
alternatif diş beyazlatma yöntemleri de mevcuttur. Ev tipi beyazlatma, diş hekimi tarafından hazırlanan, kişiye özel kalıplar kullanılarak hasta tarafından uygulanan bir sistemdir. 


Beyazlama etkisinin süresi kişiden kişiye değişir. Beyazlığın kalıcılığı, dişlerin orijinal rengine bağlı olduğu gibi sigara veya renkli gıda 
(kahve, çay gibi) tüketme alışkanlıklarından da etkilenmektedir. 
Beyazlığın uzun ömürlü olması için sigara, tütün çiğneme veya 
elektronik sigara dahil tütün ürünlerinin kullanılmaması, kullanılıyorsa bırakılması önerilir. 


Çankaya Ankara Tel: 444 2790 
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DEKARTKAYUZ 


Yılların tecrübesi, özenli işçiliği ve ileri teknoloji olanaklarıyla Dekart Havuz, mekanınıza uyumlu, mükemmel çözümler sunar. 
Siz sadece yerini gösterin, her forma ve amaca uygun alternatiflerimizle tasarımlarınızı hemen gerçekleştirelim. 


Detaylı bilgiyi (0312) 444 0 124 numaralı hattımızdan veya www.dekarthavuz.com web adresimizden alabilirsiniz. 


E-mail: info©dekarthavuz.com > dilme 
Firmamız APSP Kene üyesidir. 
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ÇOCUKLARI ETKİN DİNLEMEK NEDEN ÖNEMLİDİR? 


İnsanın kazandığı ilk ve en önemli beceri, dinleme becerisidir. Dinleme becerisi kazanılarak sağlıklı iletişimin ilk 


ocuklar anne karnından 

başlayarak çevresinde olup biteni 
dinlemeye başlarlar. Bu aslında 
dinlemek değil işitmedir. Gerçekten 
dinleme ise, Çin alfabesinde 
de gösterildiği gibi kalp, göz ve 
kulaklarında işin içine dahil olduğu 
üst düzey bilişsel süreçleri içerir. 
Uzun süreli dikkat ve odaklanma ile 
birlikte, kişinin karşı tarafı gönülden 
ve samimi bir şekilde dinlediği 
bütüncül bir eylemdir. 


İşte bu eylemi hakkıyla yerine 
getiren ebeveynler çocuklarını da 
aynı şekilde dinlerler. Bu iletişim 
biçimi, bebek doğduğu andan 
itibaren başlamalıdır. Bunun için 
çocuğun konuşmaya başlamasını 
beklemek gerekmez. Böylelikle 

ilk aylardan itibaren bebeğin 
reaksiyonlarına gösterilen yüzde yüz 
ilgi ve yanıt aynı zamanda annebebek arasında güvenli bağlanmanın 
sağlanmasının da önemli bir 
koşuludur. 


Çocuklara istenilen davranışları 
kazandırmanın en etkili yolu, içinde 
yaşadıkları birincil çevrede bu 
davranışları göstermektir. En etkili 
ve kalıcı öğrenme yöntemi taklit 
yoluyla öğrenmedir. Özellikle güvenli 


Başkalarını iyilikle, saygıyla 
dinlemek, iç zenginliğinin  : 

en güzel belirtisi ve daha A 
iyiolmanın en büyük  : 
yardımcısıdır. 


John Stuart Mill 


Profesyonel Öğrenci Koçu | Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873. Sokak 
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Dr.Ozgün Özmen 


temelleri atılır. 


bağlanma yaşadıkları kişilerin sahip 
olduğu tutumlar çocuklarınında 
aynı yönde davranış örüntüleri 
kazanmasına sebep olur. 


İletişimde yıllardır bilindiği üzere; 
kullanılan kelimelerin etkileyiciliği 
ortalama olarak yalnızca “10 iken, 
ses tonu W30, beden dili ise ©60 
öneme sahiptir. Yani dinlemek 
kelimelerle değil, zihnin ve kalbin 
anın içine ne kadar dahil olduğu ile 
ilişkilidir. 


Zaten gönülden gerçekleştirilen her 
eylemin bedenimize çeşitli şekillerde 
yansıması da bunun bir göstergesi 
değil midir? Bu anlamda, çocuklarını 
gerçekten etkin dinleyen ebeveynler, 
aslında çocuklarının çok önemli bir 
psikolojik ihtiyacını da karşılarlar. 


Bu yolla onların biricikliğini, tam 
ve bütünlüğünü önemsediğini 
gösterirler. İlerleyen süreçlerde 
etkin dinlenen çocuklar kendi 
duygularını rahatlıkla ifade etmeye 
başladıkları için duygularıyla dost 
ve barışık olurlar. Bu aynı zamanda 
onların duygusal zeka kapasitesini 
artırır, duygularının farkında olan ve 
yönetebilen insanlar olmasına katkı 
sağlar. 


Araştırmalara göre kişiler, 
insanlarla birlikte olduğu 
sürenin 9042'sini dinleyerek 
geçirmektedirler. 


Bu orana bakıldığında, dinlemeye 
ayrılan zamanın niteliği büyük 
önem kazanmaktadır. Dinleme 

ile bahsettiğim, tek yönlü değil 
çift taraflı bir ilişkidir. Dinleyen 
kişi aslında bir yönden dikkat ve 
odaklanma ile ana yoğunlaşma 
becerisini geliştirip bu yolla kendi 
bilişsel farkındalığını artırırken, 


Tel: 0512 238 2621 
Fax: 0312 2382623 


diğer taraftan dinlenen kişi ise 
sosyal canlılar olan biz insanların, 
varlığını onaylayan “kabul görme” 
ihtiyacını karşılamış olur. Bu çift 
yönlü devam eden etkin dinleme 
ilişkisi, kişilerin sosyal iletişim 
becerilerini artıran, iyi olma halini 
karşılayan işlevsel bir araçtır. 


Ebeveynler çocuklarını etkin 
dinlemek için nelere dikkat 
etmelidirler? 

Dinleme esnasında yargılayıcı 
değil, tarafsız olmalı, 


Onlarla konuşurken başka şeylerle 
ilgilenmemeli, 


Sözünü bitirmesine izin vermeli, 
Duygularını açığa çıkarmasına 
fırsat sağlamalı, 


Düşüncelerini ifade etmesi için 
sorular sormalı, 


Duygu ve düşüncelerini anlamaya 
çalışmalı, 


Zamanında olumlu geri bildirimler 
vermeli, 


Onları doğru anladıklarına dair 
teyit soruları sormalı, 


Çocukların beden diline, jest ve 
mimiklerine uyumlu olmalıdırlar. 
Ebeveynleri tarafından gerçekten 
dinlenen çocuklar, kendileri de 
dinlemeyi öğrenirler. Bu durum, 
hayatlarının ilerleyen zamanlarında 
kuracakları sosyal ilişkilere de 
olumlu yansır. 


Etkin dinleme aynı zamanda 
dikkat ve odaklanma becerilerini 
de geliştirdiği için, çocuklar eğitim 
yaşantılarında bu kazanımlarının 
faydasını görürler. Özellikle 
günümüz çocuklarında çoklukla 
karşılaşılan dikkat eksikliği ve 
odaklanamama, erken çocukluk 
dönemlerinden itibaren başlayarak 
maruz kaldığı çevre koşullarından 
olumlu ya da olumsuz olarak 
etkilenir. 


Bu anlamda dinleme becerisinin 
geliştirilmesi çocukların eğitim 
yaşantılarına, öğrenme süreçlerine 
olumlu katkı sağlar. 


Web: www.ozgunozmen.com 


hfesağlık 
DYI. SEVİL DİLARA GÜNALDI 


“DİYETTE VÜGUDU AÇ 
BIRAKMAK YANLIŞI 


Zayıf görünmenin moda olduğu günümüzde insanlar özellikle de kadınlar diyet ve sporu bir 
arada götürerek hem kilo verme hem de güzel görünme derdine düşmüş durumdalar. Uzman birisine danışıp da sağlıklı kilo vermek yerine yakınlarından görüp ya da kendi kendine 
diyet yapanların da sayısı az değil elbette. Ama kabul etmeliyiz ki, tüm uzmanların ortak kararı herkesin kendine özel diyeti vardır ve diyet sağlıklı yaşam üzerine kuruludur. Bu konuda 
insanların kafasında oluşan soruları Duetto Clinic Kilo Yönetimi Diyetisyeni Dyt. Sevil Dilara 


FT 
Dilara Hanım, hayatımızda sağlıklı beslenmenin önemi 
nedir? 

Kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için beslenmesi gerekir. Fakat 
beslenme sadece istenilen besinlerin tüketilmesiyle ya da karın 
doyurmak amacıyla olmamalıdır. Vücudunun belli bir işleyişi ve bu 
işleyiş için ihtiyaç duyduğu bazı besin ögeleri vardır. İstenmeyen 
kilolardan kurtulmak için kısa bir süre sağlıklı beslenmek değil de 
sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek gerekir. Unutmayın, 
bu hayatta sahip olduğunuz en özel şey sağlığınız ve bedeniniz! 


Diyet yapmalarına rağmen kilo veremeyen kişilerin 
yaptıkları yanlışlar nelerdir? 

Kilo verme sürecinde doğru bilinerek yapılan birçok yanlış vardır. Bu 
yanlışlar kişinin diyet yapmasına rağmen başarı elde edememesine 
ve motivasyonunu kaybetmesine neden olur. 


Vücudu aç bırakmak ve ara öğünleri atlamak yapılan en büyük 
yanlışlardandır. Hızlı kilo vermek adına yapılan bu yanlışlar tam 
tersi etki göstererek kişinin kilo vermesini engeller. Öğün atlamak 
yerine, doğru besinlerin tercih edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
“Diyetteyim ekmek yemiyorum cümlesi de ne yazık ki 
sıklıkla duyduğumuz bir başka hatadır. Vücudumuzun enerji 
için karbonhidratlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden beslenmeden 
karbonhidratlar tamamen çıkarılmamalı, türü değiştirilmelidir. 
Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler, pirinç yerineyse bulgur 
olacak şekilde sağlıklı tercih yapılmalıdır. Ve bu konuyla ilgili son 
olarak şunu söyleyebilirim ki hiçbir besin tek başına mucizevi 
olmadığı gibi her besinin fazlasının da vücutta yağ olarak depolandığı 
göz ardı edilmemelidir. 


Diyet listesi neden kişiye özel olmalıdır? 

Her bireyin metabolizması, yaşam şekli ve yaşam kalitesi birbirinden 
farklı olduğu için beslenme programları da tamamen kişiye özel 
planlanmalıdır. Diyet listeleri oluşturulurken kişinin yaşı, boyu, 
kilosu, cinsiyeti, kan parametreleri, yaşam şekli ve fiziksel aktivite 
sıklığı gibi etmenler ayrı ayrı değerlendirilir. 


Diyet planlaması yapılırken mutlaka kan tahlillerine bakılmalıdır. 
Kişinin sağlık problemleri bilinmeden uygulanan program başarı 
elde edememesine neden olacaktır. Vücudu tanımak ve oluşabilecek 
herhangi bir dirence (insülin, tirold, vitamın ve mineral eksikliği 
gibi) göre hareket etmek gerekir. 


Örnek vermek gerekirse; aynı yaşta, aynı kiloda ve aynı boyda 
olan bir kadın ile bir erkeğe aynı diyet programı verildiği takdirde 


Duetto Clinic 


Günaldı dergimiz okurları için cevapladı. 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan(©ankaralife.com.tr 


iki farklı sonuç ile karşılaşılacaktır. Çünkü erkek metabolizmasıyla 
kadın metabolizması birbirinden çok farklıdır. Bu ortak diyet erkek 
için yetersiz kalırken kadın için ihtiyaçlarının üstünde olacaktır. 
Arkadaşınızın, kardeşinizin veya eşinizin uyguladığı program sizin 
de aynı şekilde kilo vermenizi sağlamaz hatta sağlıksız bir tablonun 
ortaya çıkmasına bile neden olabilir. Unutmayın diyet parmak 
izi gibi kişiye özeldir. Size en uygun diyet listesini diyetisyeniniz 
planlayacaktır. 


Güzel bir diyet programıyla kilo verdik, peki kilomuzu 
korumak için neler yapmalıyız? 

Verilen kiloların geri alınmasının en büyük nedeni sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının sürdürülememesi ve eskiden yapılan beslenme 
hatalarının tekrarlanmasıdır. Yapılan birçok bilimsel çalışmada 
da görüldüğü gibi en iyi diyet sürdürülebilir ve kişiyi mutlu eden 
diyettir. Kilo verme döneminde uygulanan program sizin yaşam 
şeklinize göre planlandığında sonrasındaki kilo koruma süresi de 
kalıcı olacaktır. Beslenmedeki dengeyi ayarlamak, yasaksız yemeyi 
öğrenmek ve fiziksel aktiviteyi alışkanlık haline getirmek kilonuzu 
koruyup formda kalmanızı sağlayacaktır. 


Bahar geliyor, havalar ısınıyor, mevsim geçişlerinde 
beslenmemizde o nelere dikkat etmemiz gerekir? 
Okuyucularımız için birkaç tavsiyede bulunabilir misiniz? 
Evet, güneş yüzünü gösteriyor ve havalar ısınmaya başlıyor. Baharın 
gelişiyle keyfimiz yerine gelse de bu dönemde “bahar yorgunluğu 
şikayetleri artıyor. Kış aylarında yavaşlayan metabolizma, mevsim 
geçişine uyum sağlamaya çalışıyor, bu da bahar yorgunluğuna neden 
oluyor. 


Beslenme düzeninde ve fiziksel aktivitelerde yapılacak wak 
değişikliklerle bu duruma karşı koymak ve yaza daha sağlıklı bir 
başlangıç yapmak tabi ki mümkün. 


*Güne bir bardak su ile başlayarak metabolizmanızı canlandırın ve 
yarım saat içinde mutlaka kaliteli bir kahvaltı yapın. 

*Hava değişimiyle birlikte zayıflayan bağışıklık sisteminizi 
güçlendirmek için antioksidan ve vitamin içeriği yüksek aynı 
zamanda lif açısından zengin meyve ve sebzelerin tüketimini artırın. 
*Havaların ısınmasıyla birlikte vücudunuzun su ihtiyacı da artacağı 
için su tüketiminizi 3 litreye kadar çıkarın. 

*Hem temiz havadan faydalanmak hem de kan dolaşımınızı 
hareketlendirmek için günlük 45 dakikalık yürüyüşleri hayatınıza 
ekleyin. 


Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Gözde Sitesi Numara: 3/25 Çankaya/Ankara Tel : (0312) 220 0120 
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hfesağlık 


Y ita ve boğaza 
yayılabilen o gögüs (o arkasında 


MEDA yanma hissi en sık şikayettir. Bu yanma yemeklerden 30 dakika 
sonra başlar, egzersiz 
ve öne eğilmekle artar. 


v Ayrıca ağza acı ve ekşi 
su gelmesi, ağza kötü 
koku gelmesi, sık ge- 


girme, hazımsızlık, 
uzun süreli öksürük, 
kusma, geceleri bo- 


Şulma hissi, sırt ağrısı, 
diş çürükleri, kronik 
farenjit ve ses kısıklığı gibi belirtiler de 
görülebilir. Tüm bu şikayetler aslında asidik 
mide içeriğinin yemek 
borusu ve hatta boğaz- 
da yarattığı hasara bağlıdır. 


Oluş Mekanizması 
Normalde mide ile yemek 
borusu arasında bir bariyer 
vardır. Bu bariyeri yemek 
borusunun alt ucundaki kas 
tabakası, mide ile yemek borusunun birleşme açısı ve diyaframın 

kas lifleri oluşturur. 


Yani aslında bilinenin aksine gerçek 

bir kapak mekanizması yoktur. Bu üç 

yapı yemek borusu ve mide arasındaki 

birleşme noktasında bir yalancı kapak 
mekanizması oluşturur. Bu üç yapıdan 
herhangi birinde bozulma olduğunda reflü 
ortaya çıkar. 


Reflü Tedavi Edilmezse 

Çoğunlukla asidik olan mide içeriği zamanla 
yemek borusunun alt ucunda hasara yol açar. 
Hafif erezyonla başlayan hasar, hastalık teda- 


GASTROÜZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI 


Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) normal anti reflü bariyerinin yetersiz kalması 
sonucu mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına gelir. Gastroözofageal reflü aslında normal hayatta gün içinde birçok kez meydana gelebilen fizyolojik bir durumdur. Ancak gece asla oluşmaz. Bu reflünün sıklığı arttığında, kişide 
şikayetlere yol açtığında ve özellikle geceleri olduğunda hastalıktan bahsedilir. 
Türkiye'de görülme sıklığı 9620 civarındadır. 


vi edilmediğinde darlık, barret özofagus ve en sonunda yemek 
borusu kanserine kadar gider. 


Tanı 

Tanıda üst gastrointestinal sistem endoskopisi, ph metre, manometre gibi yöntemler kullanılır. En önemlisi hastanın yakınmaları ve bunların medikal tedaviyle gerilemesidir. Endoskopi 
çoğu zaman tanısaldır. Endoskopide yemek borusu alt ucunda 
gevşeklik saptanır. Ancak bazı durumlarda hastanın şikayetleri 
olmasına rağmen endoskopide bu gevşeklik görülemeyebilir. 
Böyle durumlarda “ph metre”den faydalanılır. Yemek borusu 
alt ucunda 24 saatlik asit reflüsü takibini sağlayan bu yöntemle reflünün varlığı, sıklığı, hastanın şikayetleriyle ilişkili olup 
olmadığı anlaşılır. Eskiden hastalar tarafından tolere edilmesi 
daha zor bir işlemken son teknoloji cihazlarla yapılabilirliği daha 
kolay hale gelmiştir. 


Tedavi 
Öncelikle genel önlemler ve beraberinde ilaç tedavisi başlanır. 
Buna yanıt alınması önemlidir. 


Kilo vermek, sigara ve alkolü bırakmak, yağlı yemeklerden kaçınmak, çay ve kahveyi aşırı tüketmemek, çikolata, biberli, baharatlı gıdalar, portakal, limon gibi asitli besinlerden ve kola gibi 
gazlı içeceklerden uzak durmak reflü şikayetlerini büyük oran- 
da azaltacaktır. Yine yemeklerden en az 3 saat sonra yatmak, 
karın içi basıncını artıran korse ve sıkı kemer gibi giysiler giymemek faydalı olmaktadır. Tüm bu genel önlemler ve medikal 
tedavinin sadece reflüye bağlı görülen şikayetleri baskılayacağı 
ancak kalıcı bir çözüm olmadığı unutulmamalıdır. Kaldı ki esas 
sebep anatomik bir bozukluk olduğu için bunun kalıcı tedavisi 
ancak cerrahiyle mümkündür. 


Kimlere cerrahi tedavi yapılır? 

* Özellikle gençlerde, uzun süre ilaç kullanmak istemeyen kişilerde 

* Beraberinde mide fıtığı olması durumunda, 

* Yemek borusunda kanser öncüsü lezyonların görülmesi (Barret özofagus) veya bunun tedaviye dirençli olması durumunda 
cerrahi planlanır. 


Cerrahi olarak güncel olan tedavi laparoskopik (kapalı) fundoplikasyon denilen onarım tekniğidir. Bu teknikle diyaframdaki 
mevcut açıklık onarıldıktan sonra mide üst kısmı kendi etrafında 360 veya 270 derece döndürülerek kendi üstüne dikilir. 
İşlemin kapalı yöntemle yapılması hem hastanede kalış süresini 
kısaltmakta hem de hastanın normal yaşama dönüşünü kolaylaştırmaktadır. 


Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi No:16 Sirkeci - Istanbul/Türkiye 
infoWdlegacyottomanhotel.com . Tel: *90 (212) 527 6767 


lferöportaj 


“Çocuklarla vakit geçirmek zor dersiniz. Haklısınız. Ve eklersiniz, çünkü onların seviyelerine inmek gerek: eğilmek, alçalmak, küçülmek. İşte 
bunda haksızsınız. Asıl yorucu olan, onların duygularının yüksekliğine yetişebilmek için uzanmak zorunda olmaktır. Onları incitmemek için, 


” 


esnemek, uzamak, parmak ucuna yükselmek... 
Janusz Korczak 


“BÜVEN BANA. DUY BENİ” 
SAYBI İLE BÜYÜTÜLEN ÇOCUK 


Gündemde ne yazık ki kalbimiz sıkışarak acı verici istismar olayları okuyoruz. Koruyucu çözümler üretebilmek yerine her istismar olayının ardından sosyal medya hesaplarına akın akın "çocuğa dokunma” fotoğrafları paylaşılıyor. Kaygıya düşen ebeveynler davranışları ile çocukları daha büyük bir kaygıya sürüklüyorlar ve sonuçta çocuklar daha büyük risk altına giriyorlar. 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©life.com.tr 


ündemle birlikte ebeveynlerden en sık, çocuklarına 
( gisi korumayı nasıl öğretecekleri konusunda kaygılı 
sorular geliyor. 
“Ne yapmalıyım, nasıl banyo yapmalıyım, çorapsız etek giyse mi, 
iç çamaşırı banyoda çıkmalı mı, babası yıkayabilir mi kızımı, yanına 
yatarsam bir şey olur mu, odasını hemen mi ayırsam, mahremiyeti 
nasıl öğrenecek, beden güvenliği nasıl anlatılmalı, kucağıma alırken 
bacakları kapalı mı olmalı?” 


Tüm bu soruların tek bir cevabı var benim zihnimde: “Ne kadar 
kaygılanmışsınız, sizin için bu konu anlıyorum ki epey korkutucu. 
Şimdi iki şey yapalım bu sorulara ve kaygıya harcadığımız enerjiyi 
dönüştürücü bir güç haline getirelim ve sizlere önce çocuklarınıza 
güvenmeyi sonra da onları duymayı öğretelim...” 


“Eee, peki ya banyo, tuvalet, alt silme, oturma, çorap....... ne 
olacak?” diyor ebeveyn. Kaygıdan duymakta zorlanıyor terapisti. 
“İzninizle anlatayım. Saygı duyacaksınız...” 


“Nasıl yani?” diyor ebeveyn? 

İzin alacaksınız çocuğunuzdan, saldırmayacaksınız. Bedenine ve 
tüm varoluşuna sonsuz saygı duyacaksınız. Doğduğu andan itibaren 
kucaktan kucağa hoyratça gezdirmeyeceksiniz, süs bitkisi gibi 
oturtup herkesin onu izleyeceği törenlerden uzak duracaksınız. 


Emmek istemediğinde bırakmasına, emmek istediğinde 
emebilmesine olanak tanıyacaksınız. Öperken, dokunurken, 
okşarken izin alacaksınız. Hadi oğlum'kızım öp amcanın elini 
demeyeceksiniz. Birine yaklaşmak istemediğinde Ama yavrum 

o senin dayın, öp bakalım.” demek yerine; “Şu anda oğlum'kızım 
öpmenizi istemiyor, o ne zaman isterse o zaman öper ya da öpmez. 
diyeceksiniz. Öpücük vermezsen üzülürüm” demeyeceksiniz. O 
senin yanağın ve elbette sen izin verirsen öpebilirim” diyeceksiniz. 


Beden güvenliğini cinsel organ ile sınırlandırmayacaksınız. Önce 
siz çocuğun bedeninin her zerresine saygı duyacaksınız. Zorla 


TUĞBA YÜCEL İÇGÖRÜ 


DANIŞMANLIK MERKEZİ 


yemek yedirmeyeceksiniz, “o senin miden” diyeceksiniz mesela. 


Sizinle uyumak istediğinde nedenini duyacaksınız. Mesane'bağırsak 
kontrolünü öğretirken çişini yaptı diye evi bayram havasına 
çevirmeyeceksiniz. Çişini kaçırdı diye cezalandırmayacaksınız. 
“Mesanenibağırsaklarını rahatlatmak ister misin?” demeyi 
alışkanlık haline getireceksiniz. 


Sizin istediğiniz oyuncağı alması için zorlamayacaksınız, aynı 
arabadan on tane var ama demek yerine, aynı arabadan bir tane 
daha almak istedin, bu senin kararın diyeceksiniz. Sizin sevdiğiniz 
tüllü elbise yerine tayt giymesine, kravatla beyefendi gibi(!) 
kreşe gitmesi yerine bazen pijaması ile gitmek istemesine saygı 
duyacaksınız. 


Aslında demem o ki; onun kişiliğine, karakterine, mizacına, 
yapabildiklerine ve yapamadıklarına saygı duyacaksınız. Öfkesini 
dile getirdiğinde, ağladığında sakince yanında kalacaksınız ve 
sakinleştiğinde o hırçın hallerini de sevdiğinizi söyleyeceksiniz. 
Tüm duygularını yüce bir gönülle kabul edeceksiniz. Ve tabi 
kendi sınırlarınızı korumak konusunda ona rol model olacaksınız. 
İstemediğiniz şeylere “hayır” demeyi öğrenecek ve çocuğunuzun 
değerli “hayır” çığlıklarını duyacaksınız. 


Ağlayarak yanınıza gelip arkadaşının topunu aldığını söylediğinde, 
“sen de şu topla oyna” demek yerine, “şu anda topunu paylaşmak 
iıstememişsin, gel arkadaşına paylaşmak istemediğini söyleyip 
topunu isteyelim. Sen hazır olduğunda paylaşabileceğini 
söyleyelim” diyeceksiniz. 


Paylaşmak çok önemlidir öğretilerinde boğulmayacaksınız. Bu ve 
benzeri öğretiler çocuğa “öteki”nin daha önemli olduğu mesajını 
verir. Ötekinin duyguları, düşünceleri, istekleri daha önemlidir ve 
onları karşılamak için kendi isteklerinden vazgeçebilirsin, mesajını 
verir. Öğretmenim bana kızdı dediğinde, “sen ne yaptın bakalım?” 
diye hesaba çekmek yerine; duygusunda kalmak konusunda 
kendinizi eğiteceksiniz. 


Adres:lunalı Hilmi Caddesi Numara: 60/9 Çankaya/Ankara Telefon : (0533) 3501 47 86 


www-içgorupsikoloji.com.com. 


“Kötü şeyler olmuş bugün okulda bana anlatmak istedin şimdi” 
deyip açıcı olacaksınız. Olumsuz diye nitelendirilen duyguların 
yaşanmasına izin vereceksiniz. Ağlamasını durdurmayacaksınız. 
Korku kültürü yerine saygı kültürü oluşturacaksınız evinizde. 
Lügatınızın baş sayfasına bazı ifadeleri kalın harflerle yazacaksınız: 
“İznin olursa... O senin... Bu senin kararın... Paylaşmak zorunda 
değilsin... Her halinle değerlisin...” 

Ebeveyn şaşkın... 


İnsan evrenin küçük bir örneğiyse, insanla ilgili bir konu nasıl 
basitçe geçiştirilebilir ki! İnsan bir bütündür. Rahme tutunması 
ile başlayan yolculuğunda her durak, her kaldırım, her anayol 

çok değerlidir. İnsanla ilgili bir konunun bu nedenle cevabı da bir 
bütündür. İlk cevaba geri dönersek: “....sizlere önce çocuklarınıza 
güvenmeyi sonra da onları duymayı öğretelim!” 


Çocuklara güvenmek onlara saygı duymakla başlayan ve onların 
hızında, onların ritminde ilerleyerek yürüdüğümüz yaşam 

yoludur. Saygı duyduğunuzda çocuk her an aynaya bakmaktadır. 
Dolayısıyla çocukta beden farkındalığı ardından beden sorumluluğu 
gelişir. Farkındalık ve sorumluluk en güzel iki koruyucudur. 


Mahremiyet eğitiminde sıkışıp kalmak yerine çocukları her bir 
gelişim basamağında özenle izlemek 1 yaşta beden farkındalığı 
oyunları oynamak ve 2 yaşın hayır krizlerine izin vermek, 3 yaş ve 
sonrasında adım adım cinsel eğitim vermek ve ömür boyu saygı 
duymak daha işlevsel ve sağlıklıdır. 


Çocukları duymak ise bir beceridir. 

Çocuk beyni yavaş yavaş gelişir ve dünyayı duyguları ile tanır. 
Henüz beyni duyguları yönetebilme araçlarına sahip değildir. Bu 
nedenle çocukları duymanın en değerli yolu duygularının takipçisi 
olmak ve onları oyundan mahrum etmemektir. Duygularını 

bir pusula gibi düşünün, her konuda size nereye gideceğinizi 
söyleyecekler. Korkacak bir şey yok demek yerine, “bundan 
korktun...” deyip devam etmesini kolaylaştırmak gerekir. 

Saygı ile büyütülen çocuk ebeveynine yaşadığını aktarabilir. 


Çocuklarımızın kendi benliklerini bulmalarının, sınırlarını 

fark etmelerinin, kendilerini tanımlayabilmelerinin dolayısıyla 
onları korumanın en kadim yolu da saygı duymaktır. Çocukların 
dudaklarımıza değil ayaklarımıza baktığını unutmamak gerekir. 
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Zaten TÜBİ 
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TAK'ın seçtiği 'harika' çocuklardan... Biz de Ankara Life 
Dergisi olarak Burak Kocamangıl'in kapısını çaldık. Via Hat Yaşam 
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nangil, doğma büyüme Ankaralı. Birçok farklı alanda faaliişler güçler yerindeyken 

Evet, biliyoruz bunları yapan tiplerden kolay 
nmuyor. En azından bizim coğrafyada yok. Varsa da benim 
haberim yok... 
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6 6 Bu kadar faal sosyal ve spor yaşamından çalışmaya vakit 
kalıyor mu? 
Çalışmak ya da çalışmamaktan daha önemli bir şey varsa o da 
verimli çalışıp çalışamadığın. Bizim grupta da durum böyle. 
Hatta manifestomuz bu. İyi bir planlama ve doğru çalışma 
arkadaşlarıyla elde edemeyeceğiniz hiçbir başarı yok. 
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| 6 6 Sence de doğru insanı bulmak çok 
zor değil mi? 

Hayatta ne kolay ki bu olsun Sertaç. 
Benim şirkette bir felsefem var. 

Kendim yetiştirmediğim hiçbir çalışma 
arkadaşıma yetki vermiyorum. Bu sayede 
de işler kusursuz ve düzenli yürüyor. Hal 
MX böyle olunca da yeni gelen arkadaşları da 
benim yetiştirip yetkilendirdiğim isimler 


şekillendiriyor. 9 9 


“Yaşamak için paraya ihtiyacın 
e tek ihtiyacın geniş bir 
akış açısı ve yaşama sevinci” 


Haliyle sana da kendine ayıracak zaman 
kalıyor... 

Sertaç, şöyle bir algı olmasın. Ben işi gücü bırakıp 
dünyayı gezen biri değilim. Tam tersine nereye 
gidersem gideyim ofisten ve işten kopamayan 

bir işkoliğim! Benim yaptığım: iş zamanı çalışıp, 
eğlenme zamanı eğlenmek. 


Bana genelde “Burak Bey, boş zamanlarınızda neler 
yapıyorsunuz?” diye soruyorlar. Ben de haliyle 
“boş zamanım yok ki...” diyorum. Sonra beni 
yarışlarda, dalışta görünce bana kızıyorlar. İyi de 
ınsanların hobilerini boş zamanlarında yapmaları 
kadar yanlış bir şey olamaz. Sonra “neden erken 
yaşlandım, neden çabuk çöktüm!” Hayatını mesai 
doldurarak geçirdiğin için güzel kardeşim! Spor 
yapmak için, gezmek için ya da hobi sahibi olmak 
için paraya ihtiyacın yok ki. İhtiyacın olan geniş bir 


bakış açısı ve yaşama sevinci... 9 g 


Otomobillere oldukça düşkünsün... 

Hem de nasıl! Otomobilleri çok seviyorum, 
motor sporları bağımlısıyım. Lakin hayattan asıl 
beklediğim bu değildi. 


Her şey kendiliğinden gelişti de diyebilirim 
aslında. Tabi kendini beğenmişlik gibi olmasın 
ama hayattan nasıl keyif alınacağını da bildim 
ben. Siz kapitalist hayata bağımlı olmayıp onun 
nimetlerinden faydalanmayı tercih ederseniz 
hayattan zevk alırsınız. 


Hayat yolunda mühim olan neyle değil nereye ve 
kiminle gittiğindir. 


“Mühim Olan Neyle Değil 
Nereye ve Kiminle Gitiğin” 


Sen nereye gidiyorsun? 
Sıklıkla kendimi bulmaya. Sanırım adrenalin 
hormonunun içinde bende eksik olan bir madde var. 
Zira onu her hissettiğimde “Tanrım, işte budur! 
diyorum ve kendimde yeni bir şeyi daha keşfediyorum. 


Nedense seni tanıyanlar kalabalık ve popüler 
ortamları tercih edeceğini düşünüyor... 

Tam tersi aslına bakarsan. Dalmaya dahi gitsem en 
fazla birkaç kişilik grupları tercih ediyorum. Başka 
türlü kendimi dinleyemiyorum. O yüzden insan en çok 
kendini tenhada dinliyor. 


Favori spor dalın nedir? 
Kesinlikle otomobil yarışları, doğuştan bu konuda bir 
yeteneğim olduğunu düşünüyorum. 
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Neden? 

İnsanların, dünyanın ve sorunların ne kadar 
küçük olduğunu kafanızda bir kask varken ve 
tamamen yalnızken, üstelik bazen hayatınız 
veya sağlığınız pahasına, nasıl büyüyebildiğini 
ise atladıktan sonra görebiliyorsun... $ ğ 


Seni bu şehirde çeken nedir? 
Ben sakinliği, düzeni ve sadakati seviyorum. Ama İstanbul hayranlığım her geçen 


gün biraz daha artıyor. 9 9 


6 & Başka şehirlerde bu yok mu? 
Şehir büyüdükçe hayat küçülüyor. Hayat 
küçüldükçe de insanlar... Ben insanların o 
hallerini görmeyi sevmiyorum. O yüzden de 


Ankara tam bana göre bir şehir. $ 9 


“Salaş Mekanları Çok Severim 


66 


Ankara'da en çok nerelere gidiyorsun? 
Salaş mekanları çok severim. Eski Yeşilçam filmlerindeki kenar mahalle adreslerini mesela. Bana daha sıcak ve samimi 
geliyor. İşportacılarla sohbet etmek en 


büyük zevkim mesela. 9 9 
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Hatta sıklıkla Konur Sokak'ta alışveriş yapardım. En azından zabıtalar gelene kadar! 
Bunun haricinde Louise'i çok severim. 
Beşiktaş'taki pubları anımsatıyor bana. 
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Tam bir deniz ürünleri delisiyim. 
Trilye ve SUR Balık favorimdir. 
Anadolu mutfağının yeri bende ayrıdır. Sinpaş Altın Oran'daki Home 
Kitchen'ın sıkı müdavimiyimdir. 
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Sezgin ÇINAR 


ORTODONTİK TEDAVİLERDE ESTETİK UYGULAMALAR 


Ortodontik problemler, ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çapraşık dişlerin temizlenmesi daha zor olduğundan, 
çürük ve dişeti hastalığı oluşma riski artmaktadır. Ayrıca ortodontik problemler; alt çene eklemi rahatsızlıklarına ve konuşma bozukluğuna neden olabilirler. Ancak, hastaların büyük çoğunluğu, genellikle düzgün dişler ve güzel bir gülüşe sahip olmak için ortodontiste 
başvururlar. Çoğu zaman ise, bu sonuca ulaşmalarını sağlayacak olan ortodontik aygıtların görüntüsünden dolayı tedavi olmak 
istememektedirler. Bu hastaların pek çoğu, çapraşık dişlerini çektirmeyi ya da dişlerin kesilip küçültüldüğü porselen kaplama dişler 
yaptırmayı tercih etmektedirler. Oysa ortodontik tedaviler ile dişlerin sağlığı ve yapıları korunarak, daha doğal ve estetik bir sonuç 
elde edilebilir. 


Özellikle erişkin hastaların estetik kaygılarını ortadan kaldırmak 
amacıyla, metal braketler yerine, diş rengindeki porselen braketler 
kullanılması, ortodontik tedaviye olan ilgiyi artırmış ve bir grup 
hasta için kabul edilebilir bir seçenek olmuştur. 


Yine estetik kaygısı yüksek olan hastalarda, braketlerin dişlerin ön 
yüzeyleri yerine, dişlerin arka yüzeylerine yapıştırıldığı bir teknik 
olan ve görünmez diş telleri olarak bilinen lingual tedavi tekniği 
çözüm sağlamaktadır. Dil tarafındaki diş yüzeyine yapıştırıldıklarından, dışarıdan fark edilmezler ve son derece estetiktirler. Bu 
teknik, hastalara, tedavi başından sonuna kadar, dış görünüşlerinden ödün vermeden, düzgün dişlere sahip olabilme imkanı sağlamaktadır. 


Ayrıca tedavi esnasında da diş dizilimi daha iyi görünür ve dişlerin 
düzelmesi hastalar tarafından daha rahat takip edilebilir. Dudak yaralanmaları da yaşanmaz. Bu yöntemin avantajlarının yanı sıra bazı 
dezavantajları da mevcuttur. Lingual teknik, çok fazla hassasiyet 
ve dikkatli çalışma gerektirir. Seans süresi daha uzundur, maliyeti 
yüksektir, hastaların lingual braketlere alışmaları daha uzun zaman 
alabilir ve dil yaralanmaları, çiğneme, konuşma ve hijyen problemleri yaratabilir. 


Dişlerin arka yüzeyleri değişkenlik gösterdiğinden, lingual braketlerin doğru konumda yapıştırılabilmeleri için hastadan ölçü alınır; 
laboratuar çalışması ile konumlandırılarak, bir taşıyıcı kaşık vasıta- 


EVRENSEL AĞIZ SAĞLIĞI 


VE DİŞ POLİKLİNİĞİ Adres: Tunalı Hilmi Caddesi Numara: 60/6 


sıyla hastaya transfer edilip dişlere yapıştırılması gerekmektedir. 
Son yıllarda ise, dişlerin arka yüzeyleri lazerli tarama yöntemleri ile 
taranarak veya hastadan ölçü alınarak, dişlerin yüzeyine tam olarak 
uygun, dişlerde istenen doğru harekete imkan tanıyacak, kişisel, 
özel üretim lingual braketler tasarlanmaktadır. 


Bir diğer estetik ortodontik uygulama ise, şeffaf plak tedavisidir. 
Son yıllarda geliştirilmiş olan; invisalign, clear aligner, orthoclear 
teknolojileri ile, çapraşık dişler, şeffaf plaklarla düzeltilebilmektedir. 
Hastadan ölçü alındıktan sonra veya dişler bir tarayıcı ile tarandıktan sonra, bilgisayar ortamında dizayn edilip hazırlanan bir seri 
şeffaf plak, 1-2 haftada bir değiştirilerek kullanıldığında, dişlerdeki 
çapraşıklık düzeltilir ve dişler, istenilen pozisyona getirilebilir. Bu 
plaklar, şeffaf olduklarından çok fazla belli olmazlar, yeme içme sırasında çıkartılırlar, batma, acıtma yapmazlar ve kullanımları kolaydır. 
Son yıllarda kullanıma sunulmuş olan ve bazı vakalarda uygulanabilen bu sistemin, size uygun olup olmadığına ortodontistiniz karar 
verecektir. 


Hastalarımızın bilinçlenmesi ve estetik ortodontik tedavi seçeneklerinin artması ile estetik kaygısı yüksek hastalara da çözümler 
sunabilmekteyiz. Bu sayede, ortodontik tedavilerle düzgün dişler 
ve güzel bir gülüş sağlanarak, hastalarımızın özgüven ve sosyal 
iletişimi artmakta ve iş hayatındaki başarıları olumlu yönde etkilenmektedir. 
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Br Fincan Girişimcilik Alalımır.. 


*» 


Genç girişimci Tuba Gökçe İmirzalıoğlu, kurucusu olduğu Bi” Fincan Kafe ile kadın girişimciliğinin geleceği 
noktaya örnek oluyor. Çankaya Sancak Mahallesi'nde açtığı kadınlara yönelik kafe ile dikkatleri çeken 


İmirzalıoğlu, sektöründe ilk olma özelliği taşıyor... 


Röportaj: Savaş Tan Uzak uzakGlife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhanGlife.com.tr - Aycan Aslan aycan ©life.com.tr 


girişimci sayısıyla göz dolduran Ankara'da birbirine 

ardına açılan işletmelerin patron koltuğuna oturan 
kadınlar, kelimenin tam anlamıyla başarıdan başarıya 
koşuyor. Bu isimlerden biri de kurucusu olduğu Bi” Fincan 
Kafe ile emsallerine fark yaratan Tuba Gökçe İmirzalıoğlu. 
İmirzalıoğlu'nun başarı öyküsü ve yarattığı marka oldukça 
çarpıcı. Çankaya Sancak Mahallesi'nde açtığı kafede sadece 
kadınlara hizmet veren İmirzalıoğlu'nun başarı öyküsü 
potansiyeli gizli kalmış kadınlara ilham verecek tarzda. 
Her girişimci kadın için örnek olacak bir hikayesi olan 
İmirzalıoğlu'nun ve Bi” Fincan Kafe'nin markalaşma süreci ve 
girişimcilik yolculuğu bir solukta okunacak cinsten. 
Bi” Fincan Kafe, bundan iki yıl önce 2016 tarihinde faaliyete 
geçmiş. Pazarda hedef kitle olarak özellikle çalışmayan ev 
kadınları ile “kız kıza” sohbet etmek isteyen kesimi seçen 
İmirzalıoğlu, bu ihtiyaçları gidermek için sımsıcak bir 
mekan hazırlamış. Şehrin en çok okunan yayını Ankara 
Life Dergisi'ne verdiği röportajda kadınların günlerini 
yapabilecekleri, dost sohbetlerinde buluşabilecekleri 
aynı zamanda da profesyonel hizmet alacakları bir kafe 
yarattığını belirten İmirzalıoğlu, mekanın yiyecek-içecek 
alanında oldukça iddialı olduğunu kaydediyor. Misafirlerine 


N nkara kadın girişimciliğinin de başkenti. Bu alandaki 
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sundukları lezzetleri annesi ile birlikte hazırlayan Tuba 
Hanım'ın becerisi ise annesinden geliyor. Bu yüzden elinin 
lezzeti konusunda hayli iddialı olduğunu söylüyor. Editörün 
notunu iletmekte fayda var. Zira mekan mantı konusunda 
son derece iddialı. Kurabiye gibi hamurişlerinde ise efsane. 
İmirzalıoğlu Karabüklü olduğu için özellikle Safranbolu 
yöresinin kültürüne has yöresel lezzetleri harika yapıyor. 
Tuba Hanım şöyle devam ediyor: 


“Mantımız, yöresel lezzetlerimiz, çorbalarımız, 
salata ve zeytinyağlılarımızın yanı sıra el yapımı 
kurabiyeler, börek, kek, otlu gözlememiz, zengin 
içerikli kahvaltı tabağımız, hafta sonları ise serpme 
kahvaltımız var. Ankara Life okurlarını mutlaka 
bekliyorum. Balkanların meşhur tatlısı trileçemizi 
genel olarak sipariş üzerine yapıyoruz. Sırf bunun 
için gelen müdavimlerimiz var.” 


Lakin burada altı çizilmesi gereken bir durum var o da 

Bi Fincan Kafe'de yapılması gereken doğum günü, kına, 
kahvaltı gibi etkinlikler için önceden rezervasyon yapılmalı. 
Zira Tuba Gökçe İmirzalıoğlu kalabalık gruplara göre 
lezzetler hazırlıyor ve haliyle hazırlıklar ona göre yapılıyor. 


Tuba Gökçe 
Imirzalıoğlu 
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İ - ÖZEL EĞİTİMDE YENİ TREND İ 
İREM KOÇ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 


Özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocukların aileleri için özel eğitim verecek kurumları bulmak biraz zor. Hele de özel 
eğitim isteyen çocukların güvenilir ve rahat bir ortamda eğitim almaları gerektiğini düşünürsek... Bu konuda 2015 yılında Bağlıca'da 
faaliyetlerine başlayan İrem Koç Özel Eğitim Merkezi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozuklukları, konuşma 
bozuklukları, gelişim gerilikleri ve fizik tedavi alanlarında uzman eğitmenlerle eğitimlerini sürdürmekte. Üstelik robotmatik yürüme 
sistemiyle Ankara'da bu konuda tek olma özelliğine sahip. Özel eğitimin, kendi verdikleri eğitimin yanında çocukların aileleri ve okullarıyla da paralel yürümesi gerektiğine inanan İrem Koç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Ahmet Erkan Oral ile özel eğitim 
merkezi hakkında konuştuk. 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan(©ankaralife.com.tr 


Ahmet Bey, İrem Koç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 
bize bahseder misiniz? 

İrem Koç, Kasım 2015 yılında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak faaliyete başladı. Kurumumuz, müstakil ve 2500 m3alanda bulunan 
ferah bir ortamdadır. Her türlü ulaşım araçlarıyla rahatlıkla erişilebilecek 
pozisyona sahiptir. Bağlıca'da olan merkezimizde tüm eğitimler kapalı 
devre kamera sistemiyle uzman yöneticiler tarafından takip edilmekte 
ve kayıt altına alınmaktadır. 


Merkezimiz hidroterapi, hipoterapi, hobi bahçeleri ve robotmatik yürüme sistemiyle Ankara'da bu kadar geniş eğitim veren tek merkezdir. 
Merkezimizde 32 öğretmen, 15 fizik tedavi uzmanı bulunmaktadır. Biz 
hobi bahçelerimizi çocukların mümkün olduğunca doğayla iç içe olmasını istediğimiz için kurduk. Çocukların doğayla, sporla, teknolojiyle bağlantılı bir şekilde eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. 


Merkezinizde ne tür eğitimler veriyorsunuz? 

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Okuma Bozukluğu(disleksi), 
Matematik Bozukluğu(diskalkuli), gibi öğrenme ve konuşmak bozuklukları, fizik tedavi, gelişim gerilikleri zihinsel engelliler ve yaygın gelişimsel 
bozukluk, özel öğrenme güçlüğü alanlarında konusunda uzman, eğitim 
deneyimi olan eğitmen ve psikologlarla eğitim veriyoruz. Robotmatik 
yürüme sistemiyle çocukların eğitim ve tedavilerden daha iyi verim almasını sağlamaya çalışıyoruz. 


Kurumumuz bünyesinde bilgisayar destekli eğitim programları da uygulanmaktadır. Çocuklarımızın dikkat sürelerinin uzatılması ve değerlendirilmesi, el-göz koordinasyonlarını geliştirme, reaksiyon zamanlarının 
geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programlarıyla da çalışmalar yapılmaktadır. 


Eğitim alacak çocuklar eğitime nasıl başlıyorlar? 

Merkezimize başvuran öğrencilerin aileleriyle yaptığımız ön görüşmenin 
ardından, çocuk ile yapılan değerlendirmeden sonra uygun bulunursa 
çocuğun kaydı yapılıyor. Kayıt yapıldıktan sonra çocuğun “Bireysel Eğitim Programı” oluşturularak eğitime başlanıyor. Bizde eğitim süreci aile 
ve okul ile birlikte bir bütün halinde yürütülür. Burada eğitim alan çocuklarımızın istenildiği düzeyde planlı bir şekilde ilerleme gösterebilmesi 
için aile, okul ve özel eğitim merkezimizin birlikte hareket etmesi önemli 
bir noktadır. Özellikle de kaynaştırma öğrencisi olan çocuklarımızın, öğ- 


İREM KOÇ ÖZEL EĞİTİM 


VE REHABİLİTASYON 
MERKEZİ 


retmenleriyle temas halinde olarak bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak, 
çocuğun seviyesine uygun programı birlikte belirleyerek uygulamak da 
bu anlamda son derece önemlidir. 


Çocuklara verdiğiniz eğitimler dışında okullarıyla ve aileleriyle de 
bilgilendirmeler yapıyor musunuz? 

İrem Koç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde okul görüşmeleri 
sıkı bir takip içinde yürütüyoruz. Gerektiğinde de okullara gidip seminerler veriyoruz. Kurumumuza devam eden öğrencilerimizin okullarıyla da 
iletişime geçerek eğitim planları ve uygulanan eğitim teknikleri konusunda koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle çocuğun eğitim aldığı 
tüm kurumlarda standart eğitim modelinin uygulanmasını hedefliyoruz. 


Aileler konusunda da, velilerin ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ve konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenen aile bilgilendirme seminerlerimizi zaman zaman yapıyoruz. Bu 
seminerlere hem eski hem de yeni tüm ailelerimiz katılabilmektedirler. 
Ailelerimize katıldıkları seminerlerle ilgili yazılı ve görsel materyalleri de 
veriyoruz. 


Diğer taraftan kurumumuza devam eden öğrencilerimizin aileleriyle birlikte periyodik olarak bireysel aile görüşmeleri yapılarak, ev ortamında 
davranış geliştirme, aile ile çocuk arasındaki sorunların çözüm yollarının 
aile ile birlikte görüşülerek üretilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca ev ortamında 
ailelerin çocuklarına uygulayacakları eğitimler hakkında bilgi verirken, 
çocuğun aile-okul-özel eğitim merkezi arasında aldığı eğitimlerin birbiriyle bağlantılı ve tamamlayıcı olmasını sağlıyoruz. 


Peki, çocuğunun özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu 
düşünen aileler ne yapmalılar? 

Öncelikle çocuklar hakkında kafalarını karıştıran soru ya da yaşadıkları sorunların çözümleri için merkezimizden randevu alarak, uzman 
eğitmenlerimiz ve psikologlarımız ile deneme seansına katılabilirler. Bu 
seansta çocuğun ihtiyacına göre fizyolojik gelişimi, bilişsel gelişimi, dilkonuşma sorunları, öğrenme becerileri ve dikkat sorunları ile ilgili olarak 
ayrıntılı bir şekilde değerlendirme yapılır. 


Sonrasında ihtiyaca uygun çalışma programı oluşturulur. Psikolojik sorunları olan çocuklar için de oyun odamızda yapacağımız gözlem sonrasında gerekli görüldüğü takdirde oyun terapisine alınır. 


Adres: Bağlıca Mahallesi Doğanlı Caddesi No:16/1-2 Etimesgut Ankara Tel: 444 35 077 
e-posta: bilgiaballiogullari.com.tr 


www.ballioğulları.com.tr 


Bu müzayede kaçmaz. 


Rahmi 
Çöğendez 


| 


RC'den 20. Yıl Onuruna Müzayede 


Türkiye'nin en saygın küratörü Rahmi Çöğendez 20. sanat yılını dev bir müzayede ile kutluyor. 20'nci yıl onuruna 25 
Mart'ta gerçekleşecek müzayede Çöğendez'in kurucusu olduğu Bilkeni Center içindeki RC Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek. 


Haber: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.ir 


Fotoğraflar: Oğuzhan Güzel guzel(Dankaralife.com.tr 


ürkiye'nin en ünlü 
küratörlerinden Rahmi 
Çöğendez, “Her duvar 


bir orijinali hak eder” felsefesiyle 
sürdürdüğü sanat yolculuğunda 20'nci 
senesini dev bir müzayede ile kutluyor. 
Ankara Bilkent Center içindeki 

Bilkent Sanat Sokağı'nda yer alan 

RC Sanat Galerisi'nde düzenlenecek 
müzayedeye Türkiye'nin ve dünyanın 
en ünlü sanatçılarına ait orjinal eserler 
sunulucak. Aynı zamanda şehre 
yepyeni bir renk ve ruh katan Bilkent 
Sanat Festivali'nin de baş mimarı olan 
ünlü küratör, hedefini büyük tutuyor. 
“Türkiye'yi resmin pazarı yapacağız” 
ifadesini kullanan Çöğendez, festivali 
önümüzdeki yıl daha çok yabancı 
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sanatçı ve galerinin katılımıyla 


gerçekleştirmek istediklerini söylüyor. 


Türkiye'de “Sizin için sanat” akımını 
başlatan ve “Her duvar bir orijinali 
hak eder” sloganıyla sanatseverlerin 
takdirini kazanan küratör Çöğendez, 
Bilkent Sanat Festivali'nin hikayesini 
Ankara Life Dergisi'ne şöyle 
değerlendiriyor: 


“İki yıl önce Yunanistan'da gördüğüm 
ve oldukça renkli geçen bir sanat 
festivalinden çok etkilendim ve 
Türkiye'de gerçekleştirmeye karar 
verdim. Bilkent Sanat Festivali ile 
düşlerim gerçekleşti. Yerli ve yabancı, 
dünya çapında ün yapmış ressamlar, 
heykeltraşlar festivale katıldı. Asıl 


istediğime yakın mükemmel bir prova 
yaptım. Ankara'ya renk ve ruh kattık...” 
Kentin en çok okunan yayını Ankara 
Life Dergisi'ne verdiği röportajda 
şehrin böylesi bir uluslararası festivale 
ev sahipliği yaparak marka değerini 
artırdığını belirten Çöğendez: 


“Türkiye'yi resmin pazarı haline 
getirmek istiyoruz. -Sizin için sanatakımı ile orijinal eseri olmayan duvar 
kalmasın istiyoruz. Bilkent Center'da, 
sanatçıların canlı performanslarıyla 
adeta konuşan bir galeriye dönüşen 
Bilkent Sanat Festivali'ne emeği geçen 
herkesi, özellikle de sanatseverleri 
takdir etmeyi de bir borç biliyoruz” 
mesajını veriyor. 


Yaşar Çallı: 


Ankara'da ne kadar da güzel şeyler 
oluyor. Bilkent Sanat Festivali muhteşem 
bir başlangıç olsun. Dahası, devamı 
olsun. Gezerken, çok ama çok mutlu 
oldum. Çok gurur yaşadım 9 


ce 


Her duvar bir orjinali 
hak eder sloganıyla yola 
çıkan RC Sanat Galerisi, 

sanatı ulaşılabilir bir hale 
getiriyor. Bu sayede hem 
sektöre renk geliyor, hem 


de sanata olan ilgi artıyor 99 


Gurur Dolu 20 Sene! 

Türkiye'de müzayede denilince akla gelen ilk isimlerin başında yer alan Rahmi 
Çöğendez, 20 sene önce başladığı sanat 
yolculuğunda sayısız başarılara imza 
atmış bir isim. Türkiye'de çocuk sanat galerisinden, çocuk müzayedesine; 
down sendromlu çocuklar için gerçekleştirdiği müzayedelerden Soma için 
yaptıklarına kadar onlarca farklı sosyal 
sorumluluk müzayedesi de gerçekleştiren Rahmi Çöğendez, meslek yaşamı 
boyunca biriktirdiği deneyimleri ve 
anıları 25 Mart'ta Bilkent Sanat Sokagı'ndaki dev müzayedede aktaracak. 
Yerli ve yabancı çok sayıda eski ve yeni 
nesil sanatçının orjinal eserlerinin alı- 


ce 20. Sanat Yılı onuruna 
düzenlenen dev müzayedede 

yerli ve yabancı çok sayıda eser 

alıcısıyla buluşacak 99 


cılarıyla buluşacağı müzayedeye katılımın oldukça 
yoğun olması bekleniyor. 
Yerel ve ulusal basının da 
geniş katılımının olacağı etkinlik RC Sanat Galerisi'nin 
kendi adıyla açtığı sosyal 
medya hesaplarından da 
takip edilebilir. 

Bununla beraber yurt içinden ve dışından da telefonla katılımın olacağı müzayede, Türk müzayedeciliği 
açısından kelimenin tam 
anlamıyla mihenk taşı olacak... 


lhferöportaj 


SERENAT FLOWERS Z5<” EVENT 


SEVDİKLERİNİZE “SERENAT'IN EN GÜZEL YOLU 


Özel gün sürprizlerini hepimiz severiz. Özellikle de iş yerinde ya da evimize masamızın üzerinde içinde ufak bir notla bir çiçek görürsek. Artık sevdiklerimizi mutlu etmek, sevgimizi göstermek için bunu yapmak oldukça kolay. Başkentin en merkezi yerinde bulunan 
Serenat Flowers&Event sizin için her şeyi düşünmüş. Siz sadece sevdiğinizin hangi çiçekleri sevdiğini söylüyorsunuz ve çiçeklerden 
oluşan bir “serenat” ile karşılaşıyorsunuz. Özellikle de gelinlerin çiçek seçimlerinde gelinin karmaşasında ve kafa karışıklığında ortaya 
en güzel buketi çıkaran Serenat Flowers&Event, en güzel günlerinize ortak olmak için sizi bekliyor. Serenat Flowers&Event'in güzel 
sahibi Gamze Uzun ile Serenat hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik... 


Röportaj: Berna Özsoy berna Dankaralife.com.tr Fotoğraflar: Gökhan Gök gokhan ©)ife.com.tr 


Gamze Hanım, öncelikle Serenat Flowers&Event'in 
hikayesi nedir? 

Doğanın bize vermiş olduğu eşsiz güzellikleri, kendi zevkim ve 
hayal gücüm ile birleştirmek istediğimde bu markayı oluşturmaya 
karar verdim. Henüz 4 aylık bir firma olmasıyla beraber çok güzel 
işler yapmaya başladık. 


Sizin çiçeklerle ilişkiniz nasıl başladı? 

Hayal gücüm, tasarım ruhum ve el yeteneklerimi keşfetmem ile 
başladı aslında. Sonrasında da yeteneklerimi geliştirmeye karar verdim ve bu işin eğitimlerini aldım. Çok istekli olduğum için de çok 
kısa sürede güzel işler yapmaya başladım. Çalışma hayatının içinde 
yıllardır bulunmamdan dolayı da tecrübelerim ve çevrem bana bu 
yolda hep yeşil ışık tuttu. 


Serenat Flowers&Event olarak ne tür hizmetleriniz var? 
Serenat Flowers&Event olarak davetlere özel konsept çiçekler 
hazırlıyoruz. Kurumsal tasarım konusunu Ankara'da ileri seviyelere 
getirmeye çalışıyoruz(özellikle cafe, restaurant ve otellerde ortamın ambiyansını taze çiçekler ile ortaya çıkarıyoruz.) İnsanların en 
özel günlerinde mutluluklarını paylaşırken onların hayal ettiklerini 
en iyi şekilde sunuyoruz. 


Düğün sezonuna neredeyse girmiş bulunmaktayız. Bu sezon 
gelin çiçekleri için ne gibi öneriler verebilirsiniz? 

Ben doğal güzellikleri sevdiğim için ihtişamdan uzak doğal renk 
tonlarında hazırlanmış buketleri öneriyorum. Bu sezon da yine 


SERENAT 
FLOWERS & EVENT 


beyaz güller, laleler, şakayıklar, galalar, lilyumlar ve zambaklar moda 
olacak. Gelinlerimize hazırladığımız gelin buketlerinin minyatür 
boyda olanlarını da damatların yakalarında görmeyi seviyorum. 


Anneler Günü, Sevgililer Günü, doğum günü gibi özel günlere ait çiçek seçimleri nasıl olmalı? 

Çiçek son zamanlarda artık özel günlerde sevdiklerimizi mutlu 
etmek için bir ritüel haline geldi yani olmazsa olmaz. İlk olarak 
anneler günü bence en kutsal gün. Bizi dünyaya getiren annelerimizin sevdiği çiçeklerden oluşan aranjmanlar yapmalıyız. Annelerimiz 
genelde kalıcı çiçekler sevdiği için salon ve balkon bitkilerini de 
tercih edebiliriz. 


İkinci olarak Sevgililer Günü'nü ele aldığımızda konu bambaşka 
yerlere gelebiliyor. Klasikleşen kırmızı güllerin aksine rengarenk 
güller, orkideler, uzun boylu güllerden oluşan aranjmanlar, kutu gül 
aranjmanları ve harf kutu aranjmanları tercih edilmeli. 

Son olarak da doğum gününü ele aldığımızda yine kişilerin zevkleri 
çok önemli. Doğum günü sahibinin zevkini çözdükten sonra işimiz 
kolaylaşıyor. Ben de bir kadın olarak kendime nasıl bir çiçek gelirse 
mutlu olurum diye düşünüp aynı özen ile hazırlıyorum. 


Peki, sizce çiçekler kişiliği ele verir mi? 

Kesinlikle... Kişinin tarzıdır çiçek... Çiçeklerin bambaşka bir dünyası ve bambaşka anlamları vardır. Bunları bilerek çiçek almak bence karşımızdaki kişiye ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir. 


Adres: Türkocağı Caddesi Numara: 56/C Çankaya/ANKARA Gsm : (0530) 261 06 91 Instagram : serenatflowers 


Paylaşımlı Ofis 300 TL 2 Kişilik Hazır Ofis 1400 TL 


5 Şehir, 28 Lokasyon, 75 Toplantı Salonu, 
2200 Şirketin Tercihi... 
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ATHENA İLE KALICI MAKYAJ 


Kalıcı makyaj sabah uyanıldığında özellikle göz makyajı yapmaya üşenen veya bu makyajı yapmakta zorluk 
çeken kişiler için dünyanın en büyük kolaylıklarından bir tanesidir. Kalıcı makyaj sonrasında günün her saatinde kendinizi daha güzel ve bakımlı hissedersiniz. 


Kalıcı makyaj estetik ve kozmetik dünyasında adeta devrim yaratan bir uygulamadır. 
Kaş, eye-liner ve dudak kontürü gibi kozmetik işlemlerin kalıcı bir makyaj şekline 
gelmesi işlemi olup, aynı zamanda vitiligo, 
alopecia hastalarında, karında ve vücudun 
diğer bölgelerinde oluşan çatlaklarda, yara 
ve ameliyat izlerinde, ameliyat sonrası 
meme başı onarımında da kamuflaj makyaj, 
medikal makyaj olarak da uygulanabilen bir 
yöntemdir. 


Kalıcı makyaj veya daha doğru ismiyle 
mikropigmentasyon uygulaması, mikro 
steril ve tek kullanımlık iğnelerle, doğal 
mineral renklerin deri yüzeyinin hemen 
altına yerleştirilmesidir. Alerjik olmayan 
renkler, özellikle yüz ve vücut kullanımı 
için tasarlanmış olup renk ve koku maddesi 
içermezler. 


Kalıcı makyaj son derece doğal bir görünümle yüzdeki kontrastları artırır, hatlarını 
belirginleştirir, bazı kusurları giderir. Gündelik yaşamda ve her şart altında bakımlı 
görünmeyi sağlar. 


Ancak etkisi bir gece makyajıyla, eyelinerla 
veya parlak renkli rujlarla kıyaslanamaz. 
Gerektiğinde veya istendiğinde üzerine klasik makyaj yapılabilir. Kalıcı makyaj gözlere, 
kaşlara, dudaklara uygulandığında onları 
sadece belirginleştirir. Normal makyaj gibi 
abartılı değildir, yüzdeki ifadeyi netleştiren 
bir çerçevedir. 


Kalıcı makyaj cildin yüzeyine yapılmaz. Deri 
altına pigment (renk hücreleri) enjekte edilerek yapılır. Bu pigmentler derinin altında 
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kaldığı için soluk ve mat görünür. Bu pastel 
görüntü kalıcı makyaja yumuşacık bir do- 
Şallık verir. Göz makyajı ve diğer tüm kalıcı 
makyaj işlemleri steril bir ortamda, hijyen 
kurallarına dikkat ederek uygulanmaktadır. 
Kesinlikle bitki köklerinden elde edilen 
bitkisel kök boyalar tercih edilmektedir. 


Kalıcı Makyaj Nasıl Yapılır? 
Salonumuzda kalıcı makyaj öncesi uygulamayı düşünen kişiyle uzmanımız bir ön 
görüşme yaparak işlem detaylarını kendisine anlatır. Ten renginize, yüz anatominize, 
sosyal konumunuza ve sizin isteklerinize 
uygun olarak planlanır ve başarılı bir şekilde 
uygulanır. 


Kalıcı makyajda kaş uygulaması yapılacak 
ise işleme geçilmeden önce, kişi ön görüşme esnasında kaşlarıyla ilgili rahatsızlığını, 
kalıcı makyaj uzmanına belirtir, kalıcı makyaj uzmanımız bir ön taslak çizip gösterir, 
kaş işleminde altın oran denilen ölçülendirme işlemi yine kişiye özel hesaplanır ve 
çizilir. 


Uygulama yapılacak kişi ile birlikte yapılacak işlemin teyidi gerçekleşip karar 
verildikten sonra kalıcı makyaj işlemine 
geçilir. Uygulama öncesinde kaş bölgesine 
kremle lokal anestezi uygulanır. Kaş kontürü uygulamasında siyah rengin kullanılması 
tercih edilmez. 


Uygulama için özel olarak tasarlanmış, bir 
alet ve iğne ucu ile cilt altına zerk edilecek 
boya kişinin cilt rengi, saç rengi, kaştaki tüy 
rengine göre karışım yapılarak alınan boya, 
deri altına uygulanır. İşlem bittikten sonra 


işlem sonrası bakımlar ile ilgili bilgi verilir. 


Kalıcı Makyajdan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

Kalıcı makyajın başarısı, yapacak kişinin 
becerilerine bağlı olduğu kadar uygulama 
sonrası gereken bakımın düzenli ve doğru 
şekilde yapılmasıyla da doğrudan ilişkilidir. 


Örneğin; en sık yapılan kalıcı makyaj 
uygulaması olan kaş kontürü uygulamasından hemen sonra birtakım yara kremleri 
ve nemlendirici özellikli kremlerle, makyaj 
uygulaması yapılan bölgeyi sürekli olarak 
ortalama 4-5 gün boyunca nemli tutmalısınız. Kabuklanma olan bölgelerdeki kabukları soymamalı, kendiliğinden, doğal süreç 
halinde kabukların düşmesine müsaade 
etmelisiniz. 


Kalıcı Makyajı Kim Yapabilir? 

Kalıcı makyaj uygulamaları, uygun ortamlarda -tercihen steril güzellik salonları 

w.b- ve yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. Sertifikalı kalıcı makyaj kurslarından 
gereken belgelere sahip kişiler tarafından 
yapılması gerektiği gibi, uygulayacak kişinin 
estetik ve güzellik anlayışı, simetri algısı ve 
el becerisi de oldukça önem taşımaktadır 


KALICI MAKYAJ KİMLERE YAPIL- 
MAZ? 

-Kalp pili olanlar 

-Hamileler 

-Şeker hastaları 

-Kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlar 
-Psikolojik rahatsızlığı olan kişiler 


çağrılarınızı 
yolda karşılıyoruz 


* 


çağrı merkezimizle, şirketinize zaman ve para kazandırıyor, 
müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. 


tecrübeli personelimizle, 
7 gün 24 saat, tüm çağrılarınızı sizden önce biz karşılıyoruz. 
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RESMİN RUHUNA İNANAN RESSAM 


ALEXANDER UGLOV 


Alexander UGLOV, son birkaç yıldır ülkemizde ses getiren başarılı sanatçılardan biri. AYA GALLERY'nin küratörü Yuliya ERGENE, Ukrayna'ya yaptığı seyahatler sırasında tanıştığı ünlü ressamı atölyesinde ziyaret etti. Kendisiyle aynı 

dili konuşan Ergene, Ankara Life Dergisi için keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. RC GALLERY ve AYA GALLERY ile işbirliği 

yapan sanatçı, geçen sene Mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirilen 1.Bilkent Sanat Festivali'ne katılımıyla da büyük 

beğeni toplamıştı. Şu anda İstanbul Zorlu Center, EATALY'de “PORTRELER “karma sergisinde yer alan sanatçıyı daha 
yakından tanımak için biraz sohbet ettik... 


Röportaj: Yuliya Ergene 


Resme olan merakınız ne zaman başladı? 

Çocukken, ünlü ve tanınmış ressamların dergilerdeki beğendiğim resimlerini kesip biriktirmeye başladım. Yani tamamen 
beğeni ve merakla başladı diyebiliriz ve inanır mısınız, o resimler hala bende saklı duruyor. 


Resimlerinizde kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? 
Önceleri, zamanla beraber yürümem gerektiğini düşünüyordum sonra bu yolun yanlış olduğunu gördüm. Önemli olanın 
duyguları, heyecanı ve ruhu resimlerimde yansıtmak olduğunu ve bunu istediğimi anladım. 


Resimlerinizde bahsettiğiniz ruh nedir? 

Ruh, bazen o resme bakarken kendini o resmin içinde hissetmektir. O çok ince bir çizgidir. Benim o resmi yaptığım sırada- 
ki ruhu, bir sanatseverin de ruhunda hissettiğini görmek, beni 
gerçekten heyecanlandırıyor. 


Peki, “heyecan” ne demek sizin için? 

Her yaşadığım günün ayrı bir heyecanı var. Günümün iyi veya 
kötü geçmesi bu durumu değiştirmiyor. Önemli olan, hissettiğim duyguların tuvale yansıtılması mutluluğudur benim için. 


Bir ressam için mutluluk ne anlam ifade ediyor? 

Farklı dönemlerde değişiyor bu his. Şu an için mutluluk resim 
yapma imkânımın olması. Bir sergi açmaktan, bir resim satmaktan ya da bir müzayedeye katılmaktan önce, tuvalle baş 
başa kaldığım andaki verdiği haz, mutluluktur benim için. 


Siz kendi yaptığınız resimleri beğeniyor musunuz? 

Hiçbir zaman. Bir resmi ilk yaptığım anda o resimde her şeyi 
anlatmışım gibi görünüyor. Sonraki gün inceleyip beğenmiyorum, bazen yırtıp atıyorum ve tekrar baştan başlıyorum. 
Çünkü istediğim ifadeyi yakalamadığımı görüyorum ve onu 
yakalayana kadar denemeye devam ediyorum. 


Peki, sizin çizmeyi en çok sevdiğiniz konu nedir? 

Müzik portreleri ve fantezi serisi... 

Bir müzik eğitimim yok ama müzik benim için her yerde. Rock, 
caz, pop, klasik, her türlü müzik türünü dinliyorum. Özellikle 
caz dinlerken sanatçının enstrümanı çalarken ve şarkıyı söylerkenki duygularını resmedebilmeyi seviyorum. Çünkü müzik dinlerken farklı bir atmosfer oluşuyor. Bu atmosfer farklı 
bir stil, kompozisyon ve ritim yaratıyor. Müzik benim için en 
önemli ilham kaynaklarından biri. Güzel bir müzik duyduğum 
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zaman duygularımı aktarmak istiyorum ve aktardığım yer tuvalim oluyor. 


Sizin için “ilham” nedir? 

Her yeni gün bana bir ilham kaynağı sağlıyor. İyi veya kötü 
hissetmenin hiçbir önemi yok. Tuval, boya ve zamanım varsa, 
bunlar benim için heyecan veren bir ilham kaynağı. 


Nasıl çalışıyorsunuz, çalışma saatleriniz nelerdir? 
Sabah, öğle ve akşam kaç saat çalışıyorum, bilmiyorum. Her 
zaman resimle ilgili hislerim oluyor, bazen bir ortamda konuşulan konuları duymadığım olabiliyor. Çünkü ben o sırada 
eserimi ve tuvalime nasıl yansıtmam gerektiğini düşünüyorum. 


Aileniz size destek oluyor mu? 

Evet, tabii ki! Eşim İrina da resimle ilgileniyor; ayrıca kendisi 
bir grafiker tasarımcı. Yaptığım resimleri ilk o görüyor ve onun 
yorumları benim için çok değerli. Üç erkek çocuk babasıyım. 
Biri resim bölümünde okuyor ve şu anda resim eğitimi alıyor. 


Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bilkent Sanat Festivali'ne geldiğimde Ankara ve İstanbul'u 
gezme fırsatım oldu. Bu sayede Türkiye hakkında çok şey öğrendim. Daha öncesinde Türkiye hakkında çok az bilgim vardı. Tanıdıkça daha çok sevdim ve olumlu duygularla baktım. 
Festival ise çok iyi hazırlanmış bir organizasyondu. RC Gallery küratörü, Rahmi Çöğendez'e çok teşekkür ediyorum. Yapılan geziler sayesinde de birçok ressam ve sanatseverlerle 
tanışma imkânı buldum. Onlarla beraber aynı mekanda BİL- 
KENT SANAT SOKAĞI'NDA bulunmak ve çalışmak beni de 
mutlu etti. Katıldığımız festivalin yaşattığı atmosfer çok pozitif 
ve sanat doluydu. Hatta bir müzayedeye bile katıldım. 


Türkiye'de sizi sevenlere ne söylemek istersiniz? 

Biz farklı kültürlerin insanları olabiliriz. Farklı olduğumuzdan 
dolayı birbirimizde güzel hisler bırakıyoruz. Türk sanatseverler, özellikle yabancı ressamlara çok samimi ve değer veren 
insanlar. Bizim aramızda çok güzel bir harmoni olduğunu düşünüyorum. 


Son olarak, Alexander Uglov nasıl biridir? 

Bunu beni tanıyanlara sormak daha doğru olur, bana sorarsanız eğer duygusal bir yapım olmasına rağmen hayata her 
zaman pozitif bakıyorum. 


sanat 


PERDE SANAT TİYATROSU'NDAN SEZONA DAMGA VURACAK OYUN RULET 


Oyuncu İbrahim Sevinç tarafından Kasım 2015'te kurulduğundan bu yana 4 büyük oyun hazırlayıp sezon boyunca Ankara 
ve diğer illerde oyunlarını sergileyen Perde Sanat Tiyatrosu, yine sezona damga vuracak bir oyunla seyircilerini bekliyor. 


1943 yılının Mart ayında Stalingrad'ın doğu bölgesinde, Rus kont- şekilde geri çekilmeye çalışırken bir Rus birliğince pusuya düşürürolünde bulunan ve Alman savaş esirlerinin bulunduğu küçük bir lür ve etrafı çevrilir. Çatışmaya devam eden ve teslim olmayı kabul 
tutuk evinde geçen oyun, Almanların, Staliıngrad'ı bir milyona yakın 
askerle ısrarla kuşatmak istediği fakat taktiksel hatalar ve ısrar 
sonucu kaybetmeye başladığı bir dönemden bahsediyor. 


etmeyen Almanlar, neredeyse birliğin tüm mevcudunu kaybederler. 
Bundan sonra da olaylar karışır. Sinema tadında bir tiyatro gösterisi 
izlemek isteyen herkesi oyunumuza bekliyoruz” diye konuştu. 
“Rulet” ile ilgili konuşan İbrahim Sevinç oyun hakkında; “hızla 

büyük Nazi rüyası sona doğru sürüklenmektedir. Kosta Kortidis'in yazdığı, Talha Kalovov'un yönettiği “Rulet” 

Bu sırada Alman 22. tabur komutanı olan Binbaşı ve Başçavuş, oyununda birçok dizi ve sinema filminde oynayan başarılı oyuncu 
müthiş bir çarpışmadan sonra taburdan sağ kalanlarla kontrollü bir Ibrahim Sevinç, Caner Karadağ ve Mustafa Selçuk sahne alıyor. 
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MUTFAKTA BİRİ Mİ VAR? 
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Sanat, her insanın gereksinimidir aslında. Farkındaysanız günün her saatinde sanatla iç içe yaşıyoruz. Yaptığımız her hareket, 
konuştuğumuz her cümle bünyesinde biraz sanat barındırır. Hani deriz ya bazen, “Bu sana hiç yakışmadı” “Çok kaba bir dav- 


A, 


ranış” veya “Bu giysi sana uymamış? 


Bu saç şekli sana uygun değil” gibi... Aslında, bütün bu cümlelerin altında yatan estetik, 


uyumluluk, güzelliktir. Yani sanattır... 


Demek ki sanatın karşıtı, kabalık, uyumsuzluk 
yani güzel olmayan demektir. Yaşantımızı güzel, 
zevkli ve anlamlı kılan; sanat, estetik, zarafet, 
uyumluluktur. Bunu nasıl kazanırız dersiniz? Çok 
basit tabi ki, okuyarak, izleyerek, gezerek, yorumlayarak elde edebiliriz. Çok paramız olur, mükemmel bir araba alırız, zenginliğimizin göstergesidir 
bu. Bu arabayı park ediş şeklimiz de saygının, eğitimin, kibarlığın, zarafetin göstergesidir. Bazen 
her şeyi parayla elde edemeyiz. Köyde yaşayan 
yaşlı kadınımıza sormuşlar, “Eşiniz size hiç çiçek 
aldı mı?” diye. Cevabı “Hayır hiç çiçek almadı 
ama aldığı her giysi çiçekliydi” olmuş. İşte sanat, 
güzellik budur... 


Sanat, bizim her şeyimize yansır; giysimize, 
davranışlarımıza, hareketlerimize. Durduğumuz 
yer ve durma şeklimiz bizim sanat eğitimimizin 
bir göstergesidir. Sanatın birçok dalıyla uğraşan 
arkadaşlarıma bakıyorum da; dış görünüşleri, 
hareketleri, ne kadar bir sanatçıyı çağrıştırıyor. 
Yani edindiği sanat bilgisini ne kadar dış görünüşüne yansıtıyor. Bir şeyi ifade ederken, eserinin 
yanında dururken, ne kadar sanatçı duruşunu 
verebiliyor, taşıyabiliyor... 


Çok şık giyimli bir insanımız, karşıdan gelirken o 
giysinin hakkını öyle veriyor ki, bakmadan edemiyoruz. Yakıştırmış her şeyi adeta. Oturuşu, yürüyüşü, bir şeyi anlatırken kullandığı kelimeler, her 
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şeyinde bir estetik var. İşte bu sanat duruşudur. 
Bu dış güzellik aslında içerinin dışa yansımasıdır. 
Ne demişler, bir topluma dış görünüşümüzle gireriz, fikirlerimizle çıkarız. 


Öyle sanatçı arkadaşlarım da var ki, sanatla 
uğraştığına dair neredeyse noter belgesi isteyecegim. Eseri çok güzel, ama gel gelelim ki bu eseri- 
ne verdiği estetik kaygılar dış görünüşüne yansımamış. Konuşmaları, kabalığı, tavırları aman 
Allah'ım, gerçekten bu çalışmaları yapan aynı kişi 
mi? İnanmak çok zor... İşte o an aklıma şu cümle 
geliyor; MUTFAKTA BİRİ MI VAR? 
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FUARI TÜRKİYE'NİN ÜÇ YILINA DAMGA VURACAK 


Dünyanın en büyük üçüncü MICE fuarı olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish 
Airlines'ın kapanış rakamları belli oldu. 40 ülkeden 617 kongre, toplantı ve etkinlik satın 
alıcısı ve 15.872 MICE profesyoneli, Türk turizminin önümüzdeki üç yılına damga vuracak iş 
anlaşmaları imzaladı. 


Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü kongre, toplantı ve etkinlik sektörü fuarı olan ACE of 
M.LC.E. Exhibition by Turkish Airlines'a ev sahipliği yapıyor. 40 ülkeden 617 önemli satın 
alıcının katıldığı fuar, İstanbul Kongre Merkezi-1CC'de gerçekleştirildi. Bu büyük organizasyona 15 bin 872 MICE profesyoneli katıldı ve önümüzdeki 3 yıl boyunca Türk turizminin 
geleceğine damga vuracak iş anlaşmaları gerçekleştirildi. 


Turizm Medya Grubu Başkanı ve Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri 
Derneği (TETKID) Başkanı Volkan Ataman, Türk turizmi adına büyük bir organizasyonu başarı ile tamamladıklarını ifade etti. 33 ülkeden 169 yabancı firmanın ACE of MICE Exhibition 
by Turkish Airlines'a stantlı katılım gösterdiğinin katıldığının altını çizen Volkan Ataman, 
“Kongre, turizm etkinlik sektöründe yüksek hacimde iş bağlantılarının gerçekleştirildiği bir 
buluşmayı tamamladık. Türkiye'nin etkinlik alanında bilinirliliği ve farkındalığı zaten ön plan- 


daydı, ACE of M.L.C.E. Exhibition by Turkish Airlines ile bize olan güveni tekrar sağladık” 
dedi. 


ACE of M.L.C.E. Exhibition by Turkish Airlines Fuarı için Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri 
başta olmak üzere, ABD, Kanada, Arjantin, Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkelerin kongre, 
etkinlik ve toplantı düzenleyen şirketleri, Türkiye'de organizasyon yapabilmek için gerekli 
görüşmeleri bu fuarda yaptı. 


Birbirinden Değerli Konuşmacılar, B irbirinden Önemli Oturumlar 

Alanında uzman konuşmacıları 3 gün boyunca ağırlayan ACE of M.L.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'ta ziyaretçiler, gerçekleşen oturumlara da yoğun ilgi gösterdi. Bu sene “Kreatif 
Etkinlikler? konseptini merkezine alan ACE of M.LC.E. Exhibition by Turkish Airlines; kreatif etkinliklerden etkinlik teknolojilerine, toplantı endüstrisinden UNICEO Kurumsal Eğitim 
Programı'na, DijiMICE Oturumu'ndan ICCA Oturumu'na, iletişim oturumundan yeşil etkinliklere kadar birçok oturumla sektörel eğitim misyonunu da yerine getirmeye devam etti. 


Yılın En İddialı Partisi: AMEzing Party 

İstanbul Kongre Merkezi'nin girişine kurulan 'dome çadırda” gerçekleştirilen, ulusal ve 
uluslararası hosted buyerlar, katılımcı firmalar, konuşmacılar ve uluslararası MICE dernek 
başkanlarının katıldığı partide, video mapping Şov, müzik grupları, DJ ve sürprizlerle dolu 
dans performansları eşliğinde davetlilere unutulmaz bir gece yaşatıldı. 


Eğlencenin zirve yaptığı gecede, 360* video mapping şov ile davetlilere inanılmaz bir atmosfer hissettirilirken, birbirinden lezzetli kokteyileriyle müzik ve dansın ritmi her geçen saniye 
yükseldi. Davetliler, birbirinden eğlenceli DJ ve dans şovlarıyla eğlenceye doydu. 
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